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13 ILK KE A 


KASIM 1979 
VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 500 KURUŞ 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU ' 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m Cumhurbaşkanı ile iki saat görüşen AP Genel Başkanı Demirel, Bakanlar Kurulunu açıkladı 


Yeni isimler coğunlukta 


© Demirel'in yeni e AP'nin bazı üst kademe yöneticileri, hükümetinde 21 milletvekili, hükümette yer aldığından, 
8 senatör bulunuyor bunların bir kısmı tüzük gereği istifa edecek 


ANKARA (ÖZEL 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in 

kurduğu, Cumhuriyet tarihinin 43. hükümeti dün açıklandı 


Milli Eğitim Bayındırlık 


leri ye Maliye Gülcügil (o Hayrettin Erkmen Ismet Sezgin 


(Isparta Senatörü) (Giresun Senatörü ) (Aydın Milletvekili ) (İstanbul Senatörü , 


p 


OCemal Fersoy Selahattin Kıhç 


(Adana Milletvekili) 


Ticaret Sağlık Gümrük veTəkel Ulaştırma Gida Tarım Halil Başol Münit islamoğlu Ahmefť Çakmak Hüseyin Ozalp Cemal Külahlı ' Tekirdağ Milletvekili) (Kastamonu Senatörü) (Bolu Milletvekili) o (Samsun Milletvekili) (Bursa Milletvekili) 


Cumhurbaskani Fahri Korutürk le dün Iki | Ç Çalışma Hi el Turizm ve Tanıtma Imar ve iskan saat a 'üşen rel'in a anan hü- | 7 j kümetinde Syer aeni yerdi görül. Cavit rdemir Nuri Bayar Esat Ki toğlu Barlas Küntay Turgut Toker 


dü. (Kütahya Milletvekili) (o (Sakarva Milletvekili) (Nevşehir Milletvekili ) (Bursa Senatörü ) (Ankara Milletvekili) Çoğu ilk kez bakanlık yapacak olan bu x m kişilerin bir kısmı, AP tüzüğü gereğince yürütmekte olduğu Başkanlık Divanı Genel İda re Kurulu üyeliği, Grup Başkanlığı veya Grup Başkanvekilleri görevlerinden istifa etmek zorunda kalacaklar 

Demirel hükümetinin yarın bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile TBMM üyelerine duyurulması bekleniyor. 

Bundan sonra da hükümetin programını bir hafta içinde hazırlayıp TBMM'ye sunması 


gerekiyor. Bu amaçla bazı bakanlardan oluşan bir Romita ogru iene Komlivonds Kö è d t 

Niri Bayar gonan oyuna a yişleri Gençlik ve Soor o Sosyal Güvenlik r Bakanı: r kesin gözüyle bakılıyor. ; A İş a ma cenn ABİNEDE DAĞILIM Ahmet Karayiğit Hasan Ekinci Talat Asal Sümer Oral Tevfik Koraltan 


AP Genel Başkanı Siileyman Demirel'in ör 
29 kişilik kabinesinde 21 milletvekili ve 8 se- | (AYon Benda 
natör yer alıyor Geçen hükümetten 


to olarak Dasbak Aa mari Yardımalıklarını ve bazı | 22 Kasımda ikinci erteleme süresi bitiyor 


evlet bakanlıklarını iptal pi . o e o A Demirel, ENAT 40 bin demiryolu IŞÇISI greve hazırlanıyor 


letmeler Bakanlığın: Sa- 
(Devamı sa.7, sü,7'de) ANKARA (ÖZEL) 
DYF-İŞ Federasyonunun TCDD işyerlerin- 


de 16 Ağustosta kararlaştırdığı, ancak Bakanlar 


(Artvin Milletvekili ) (İzmir Milletvekili) (Manisa Milletvekili) (Sivas, Milletvekili ) 


750'işyeri bulunan Büyük Pasajda 
250 dükkan tamamen yandi 


Gaziantep” teki yangın milyarlarca liralık 


Carter, rehinelerin 


selameti için kilisede dua etti 


Kapıönü 


12 Kasım öğleden 
sonra saat 15.00, Başbakanlığın önü. Gazeteciler ve AP'li yurttaşlar yeni Başbakan, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'i bekliyor, Ecevit ise görevi teslim etmek 


Kurulunun iki kez ertelediği grev, yeni hükümetin de anlaşmazlığı çözememesi halinde, 22 Kasım günü başlayacak, Cumartesi günlerinin Demiryolu işçileri için tatil sayılmasını ve Eşel Mobil sistemine göre ücret artışı isteyen Federasyonun üç yöneticisi, grey hazırlıklarını sürdürmek için Türkiye'yi dolaşıyor. 


TCDD adına görüşmelefi sürdüren TÜTİŞ 


zarara yol açtı 


GAZİANTEP 

Gaziantep'in Karagöz Caddesinde önceki gün çıkan 

yangın milyarlarca liralık zarara yol açlıktan sonra kontrol altına alındı. 

Elektronik cihazlar ve turistik eşya satan 750 işyerini barındıran tarihi Büyük Pasajda çıkan yangın so- 


(Türkiye Taşıt İşverenleri Sendikası) yetkili- 
(Devamı sa. 7, sü.4'de) 


nucu 250 dükkanın tamamen yandığı bildirildi. 


üzere içeride hazır. Bu- 
(Devamı sa. 7,sü. 5'de) 


gün Ecevit-Demirel görüşmesi kısa olacak, Esas görüşme yarın, Ecevit 


mak Dem GM 
CHP'li 
Eimas, tasfiye 


© Carter:”iran'dan petrol almayacağız” © ABD'de İran düşmanlığı gelişiyor © İşgalci öğrenciler 5 günlük açlık grevine başladı 


TAHRAN (AJANSLAR) Batılı gözlemciler bunun, elçilik Ayetullah Homeyni ve hükü- işgaline ilişkin bir misilleme kametin desteğindeki Müslüman öğ- rarı olduğunu söylüyorlar. 
rencilerin Tahran'daki ABD elçi- Amerika'da İranlı öğrencilerin liğindeki işgali 9. gününe girerken gösterilerine karşılık veren Ame-Carter, geçtiğimiz pazar gününü rikalı gruplar, bazı çatışmalara nerehinelerin selameti için kilisede den oldular. 


Batman Belediye Başkanıöldürüldü 


Apocular Siverek'te evbastı: Biri çocuk 


Carter'in duası 
Oral Çalışlar 


dua etmekle geçirdi. ABD Başkanı Carter kamuoyu- .. . aoe Öte yandan Carter, işgal olayı nu sukunete davet ederken, Tek- i | t | A r .. 
konusunda ilk kez bir siyasi aiai ERE yapılan askeri manevralar o Ağp'nin Tahran elçiliğini ? 60 kişi rehin olarak tutu- soy en | erini Amerikan Devlet Başkanı Jimmy Car- © Adana'da bir T ölü var židi Cantar, dün yaptm ackla: Washington yönetimi içinde görüş lurken, Carter bütün imkanlarını kullanarak arabulu- | | ter kiliseye giderek dua etmiş. Allahtan ilkokul müdürü ZEY s a ri ayrılıklarına yolaçtı. cuları destekliyor, yeni arabulucular arıyor. ya an a l İran'daki Amerikalı rehinelerin kurtarıl- | petrolü satın almayacağız edi. % Gü E | ması için yardımcı olmasını istemiş. Gün- stanbul'da IGS HABER MERKEZİ 


(Devamı sa, 7, sü. 1'de) 


Elçilik işgalini desteklemek gerekçesiyle 


iranlı öğrenciler açlık grevi başlattılar 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul İran Yüksek Öğrenim Kültür Derneği Amerikan elçiliğinin işgalini desteklemek amacıyla dün saat 10.00'da İstanbul'da bulunan İran Konsolosluğunda 30 saatlik bir açlık grevi düzenledi 


(Devamı sa. 7, sü.#'de) 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çanakkale Senatörü İmadettin Elmas, kendisinin örgütte bazı tasfiyeler yapması amacıyla Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildiği yolundaki söylentileri yalanladı. Elmas şöyle konuştu : 

“Bu göreve ne peşin hükümle geldik, ne de art niyetle hareket ediyoruz Basında çıkan haberler sadece bir yakıştırmadır. 
Birleştirici, toparlayıcı bir yönetim olacağız." 

(Devamı sa, /,sü.4'de) 


gm mmm 


E N MN 


lerdir işgal altında bulunan Amerikan Büyükelçiliği ile ilgili, ajansların verdiği en son gelişme bu oldu, Carter, duadan sonra yaptığı açıklamada ise Amerikan halkını itidalli olmaya çağırmış, yani halkın tepkilerini yumuşatmalarını istemiş. 

Bütün bunları yapan "kocaman" Amerikan Devleti ve onun Başkanı mı diye birçok insan şaşırabilir. Kafasının kızdığı yere jet hızıyla yetişen, hükümetler yıkan başka ülkelere yöneticiler atayan dünya jandarmasının Başkanı şimdi işlerini halletmek için Allaha yalvarıyor, Kamboçya' 


(Devamı sa. 7, sü.5 'de) 


Personel Müdürü ve bir kasap öldürüldü 


© Adana Sıkıyönetim 


Komutanlığı çeşitli suçlardan sanık 
48 kişinin 


yakalandığını açıkladı 


Yurdun çeşitli yerlerinde süregelen öldürme olayları hızını koruyor Dün de Batman Belediye Başkanı, Adana da Töb-Der üyesi bir öğretmen ve İstanbul İGS Personel Müdürü 


silahlı saldırılar sonucu öldürüldü 

Bu arada Apocular Siverek'te ev bastı, Bu 


olay sonucunda biri çocuk olmak üzere üç yurttaş öldürüldü. 


HABERİ 5. SAYFAMIZDA 


13 Kasım 1979 


Aydınlık için hedeflediği 
10.000 lirayı ölümünden sonra arkadaşları getirdi 


©” Ayşe'yi yitirdik, 


nıktım bu konuda. Ta ki Ayşe'yi kadar. Onu yakından tanıdığ ile Dev-Yol arasında zamanlar MC onu da herkes gi 


rının MC'yi yıktığı bir dönemde 


nim çıktı" dedi. 


tek bir insan bırâkmazdı. 


ler girmeye çekinirken Ayşe, 


dertleşirdi. Hayret ederlerdi. 
başıyla aramıza giriyor. Bizlerin 


ğa karşı kişiydi O. 


yen duyardı. Hergün mutlaka bir ail eder, halı dokuyanla halı dokur, işiyle uğraşanlara yardım ederdi. 
rinin aklınıza gelebilecek her 


hemen hiç insan yoktu. Herkes saygı eyi ziyaret bağ, bahce 
Öğrencile- 


türlü soru 


Arkadaş gibiydi onlarla. 


için 10 bin lira hedef koymuştu. 
ne ulaşmak için 6 gün elma 


| gitmişti. Fedakarlık; dendiğinde 


lük ve mütevazi bir yaşantıydı. 


olmuş, Ayşe de varmış" dedi hastaneye gu ile Ayşe yatıyordu. 


çizgileri vardı. 
bunu bulduk. 


söylüyordu. 
"Öğretmenim. 


Öğrencisi 


okutmuyorlar. Köy halkı seni yor..." 


giz. Bize inan... 


be 5 


ANADOLU BASINI ? 


a m a a a 
Bir öğretmen nasıl olmalı? Bilmiyorum bu soru kafanızda berrak mı. Ben de bula- 


bocalıyordum. O köye sürgün etmişti. Halkın devrimci rüzga- 
"Danıştay kararıyla Darboğaz köyüne tayi- 

Ayşe düşüncesi nė olursa olsun, herkesle konuşur, tartışır, hal ve hatırını sormadık k bir Kadın erkek eşitliğini savunur, bu konuda mücadelesini yoğunlaştırırdı. Töb-Der'e bayan öğretmen- çeşitli kahvelere girer,insanlarla konuşur, çare arıyor" derdi çoğu kimse, Darkapıcılımücadelede örnek aldığım bir Yazıya bir öğretmen nasıl olmalı diye 


girmiştim. İki yıla yakın bir öğretmenlik döneminde Darboğaz köyünde onu sevme- 


nuyla ilgilenirdi. Öğrencilere dayak attığını, onlara tepeden baktığını hiç duymadım. 


Ancak geçinebilmesine rağmen kampanya 


gelirdi. Ayşe ise fedakarlık, alçakgönüllü- 


1 Kasım 1979 günü akşam üzeri Aydınlık 
okurken eve yaşlı bir kadın geldi. "Kaza 


koştum. Yerde küçük Duyji sınız abartmak için söylemiyorum, suratında ölüme direnme 


Şyalarını karıştırırken daha önce görev 


yaptığı Çorum'dan bir öğrencisinin mektuaynen şunları 


Sen gittin 4 tane hoca geldi, bizi hiç 


Güle güle kardeşimiz. Senin öğretmenlik anlayışını, mücadele azmini devam ettirece- 


Yaşar ERDOĞAN 


ancak onun 

desteği 

Aydınlık“ ı ea Ke 

daha güçlü x Fi e 

le MEHMET YEŞİL geçtiğimiz hafta içinde Hatırlayacaksınız, Ulukışla civarında 


meydana gelen bir trafik kazasında Ayşe Altınsu adlı devrimci öğretmen arkadaşımız ile 
5 'yakınını yitirmiştik. 
Daha, duyduğumuz acı bir parça hafiflemeden, Ulukışla devrimci arkadaşları Ayşe Altınsu'nun Aydınlık'ın aç- 


| 
| 
l 
| tığı kampanya için top- 
| 
| 
| 
İ 
| 
İ 
| 


tanıyıncaya ımda KSD 


bi ücra bir 


gene geldi. 


lamayı amaçladığı 10 
bin lira para ile birlikte bir resmini Ankara bü- 


Töb-Der'e f romuza getirdiler. Ar- 
"Yahu kız | Kadaşları hem üzüntüdertlerine lüydüler, hem de Ay- 


şe'nin büyük bir fedakarlık göstererek daha başında kampanya hedefini o aşmasından dolayı (o gururluydular. 
Bize şunları anlattılar: 


"Ayşe Altınsu, Aydınlık ilk çıktığı zaman da gazetenin çıkmasını destekleyerek kampanyaya katılmıştı. Daha Güncel Daha Güçlü Aydınlık kampanyasına ise öğretmenlik görevi yanında cumartesi, pazar günleri elma toplayarak ve her gittiği yerde kart satışları yaparak bütün gücüyle katılıyordu. Öldüğü zaman üzerinden kampanya kartları çıktı. 
O'nu yitirdiğimizde hedef koymuş olduğu paranın 8500 lirasını toplamıştı. Hedefi tamamlasın diye bizler bir araya gelerek geride eksik kalan 1500 lirayı 


akla Ayşe 


. Fırladım 


Bu hedefi- | indirmeye 
| 
| 


çok arı- 


tamamladık. o Böylece Ayşe hedefine ulaşmış oldu." 


is SESLENİYOR 


Tozanlı Gayret 
-a7 Se Anadolu > 


ON SOZ 
23.10.1979 —SİİRT 

İlimizde plansız, hesapsız diğer uygulamalar gibi kanalizasyon çalışmalarının zamanında bitirilmeyişi nedeniyle Yeni Mahalle'nin adı bir anda "BERBAT MAHALLE" oldu. 

Yer yer açılan kanalizasyon çalışmaları nedeniyle ortaya dökülen kirli çamur son yağmurlar nedeniyle tüm semtin çamur deryasına dönüşmesi yürümeyi dahi güçleştirmiştir. 

Özellikle küçük öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerde her taraflarını çamura batırması bir günde sabun ve deterjan satışını artırmış 


İLERİ 
26.10.1979— CEYHAN 


75 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi, Tam Gün Yasasının uygulanmasına başlanmasından sonra hekimsiz kalmıştır. Halen bir operatör doktor tüm hastalarla uğraşmakta ve onlara derman olmaya çaba harcamaktadır. 

İki dahiliye mütehassısı, bir çocuk hastalıkları ve sağlığı mütehassısı, bir doğum mütehassısı, bir kulak, burun, boğaz hastalıkları mütehassısı ve bir operatör doktor kadrosu ile faaliyette bulunan Ceyhan Devlet Hastanesi bugün çok acıklı bir durumda bulunmaktadır. 

Çocuk hastalıkları ve sağlığı mütehassısı Ankara'ya naklen atanmış, iki dahiliye mütehassısı ile kulak, burun, boğaz hastalıkları mütehassı- 


Yeni Mahalle 
“Berbat” mahalle oldu 


ayakkabı boyacılarının sürekli çalışmasına yol açmıştır. 

Son yağışlar nedeniyle bazı taksi terminalleri Yeni Mahalleye yolcu götürmezken bir kısım araç sahipleri 60 lira ücret istemektedir. 

Kanal çalışmaları sona eren bazı kesimlerin belediye tarafından yürümeye elverişli hale getirilmemesi halkın tepkisine yolaçmıştır. 

Belediyenin konuya gereken önemi göstermediğini belirten bazı semt sakinleri geceleri ise normal aydınlatma da yapılmadığı icin bazı çukurlara düşen vatandaşların , yaralandığını öne sürmüşlerdir. 


Ceyhan Devlet Hastanesine niçin doktor verilmiyor? 


sı ve doğum mütehassısı görevlerinden ayrılmıştır. 

Kala kala bir operatör doktor kalmıştır. Bir de diş hekimi görevine devam etmektedir. 

200 bin nüfuslu bir sınıf üstü ilçe 
olan Ceyhan Devlet Hastanesine ayrılan doktorlar yerine yeni doktor atanmaması süretiyle CEZALANDI-RILMIŞ olmaktadır. 


Ceyhan ve Ceyhanlılar böyle bir cezaya İayık değillerdir. 

İlgilileri bir kez daha uyarıyor ve Ceyhan Devlet Hastanesine ayrılan doktorların yerine bir an önce yenilerinin atanması ile göreve başlamalarının sağlanmasını istiyor ve bekliyoruz. 


ÜNLÜK hayatta 

sıkça duyduğumuz bir söz vardır: "Neylersin hayat mücadeledir" denir. İlk bakışta bu söz günlük maişet derdi"'ni ifade eder. Ancak ondan ibaret değildir. 

İnsan toplum içinde bir varlıktır. Toplumsal hayat çok eski zamanlardan beri vardır. Hayat sınıfsal yapıları farklı insanları karşılıklı ilişkilere zorlar. Üretimdeki yerleri, düşünceleri, hayat tarzları farklı olan bu sınıflar aynı zamanda birbirleriyle mücadele ederler. Ekonomik, siyasi, kültürel vb. alanlardaki mücadele kâh şiddetlenir, kâh yavaşlar, ama hiç durmaz. Mücadele, sosyal 


gelişmeden yana olanla, 


sosyal gelişmeye ayak direyen, haklı ile haksız , mazlum ile zalim, iki kelimeyle yeni ile eski arasındadır. 


insanlık farklı toplumsal aşamalardan geçmiş ve her bir aşamada üretim ve paylaşım biçimleri farklı olmuştur. Üretim tecrübesinin ve tekniğin henüz çok geri yaşamak için tabiata karşı mücadelenin farz olduğu ilk insanlarda hayat müşterekti. Devir o devirdi ki, zorunlu olan müşterek hayatın tersi ölümdü. Sürüden ayrılan,kurda kuşa yem oluyordu. 


Özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla müşterek hayat parçalandı ve mülk sahibi efendiler ve hâlâ mülksüz köleler olarak bölündü. Milyonlarca köle ile bir avuç efendi arasındaki kıran kırana mücadele köleci düzeni sarstı ve parçaladı, düzenin yıkıntılarından toprak ağaları (derebeyi-feodal) ve serfler (toprak kölesi-köylüler) zuhur etti. Bir zaman sonra, yine, yöneten derebeyleri eskisi gibi yönetemez, yönetilen toprak köleleri de eskisi gibi yönetilemez ve isyan eder oldular. Bu çatışma, feodal düzenin de sonunu getirdi. İlkin, 17. 
asırda İngiltere'de olmak üzere, 18. asır sonlarında Fransa'da ve 19, asır boyunca da genel olarak Avrupa'da sanayi devrimleriyle kapitalizme geçildi. Paranın padişahlığı 


IKI TURKIYE 


Ka A e AN emme amman 


Hüseyin Üstün 


düzenine böyle varıldı. 
Bir vanda fabrikalara, işyerlerine sahip olan ve oldukça az sayıda kapitalist, öte yanda, ölmeyecek kadar ücret karşılığında işgücünü kapitalis- te satan milyonlarca işçı. 
Tarih, paranın padişahlığının da kaim olmadığını öğretti ve 19. asırda insanlık, işçi sınıfı önderliğinde kapitalist-emperyalizmin üzerine yürüyen halkların zafer şarkılarını dinledi. 


"Hayat mücadeledir" sözü, insanlığın asırlar boyu biriktirdiği deney ve tecrübelerin sözgelimi, dörtbin yıl öncesinin üretim aleti olan Karasaban'dan bugüne kadar ki gelişmelerin o özetlenmesidir. 

Çürüyen; eski, dağ gidi yükselen; yeni 


İlk insanlarda (sınıfsız ilkel toplumda) müşterek hayat giderek bozuldu. Bozulan "eski" düzen yerini, ezici coğunluğa hükmeden efendilerin hakim olduğu düzene bıraktı. Böylece köleci düzene varıldı. Köleci düzende efendiler "eski" yi ,milyonlarca köle ise "yeni"yi meydana getirdi. Feodal ve kapitalist toplumda feodaller ve kapitalistler “eski"'yi, serfler (köylüler, toprak köleleri) ve işçiler "yeni"yi temsil ettiler. 


Köleci toplum, ilk sınıflı toplum biçimiydi. 
Köleci, feodal ve kapitalist toplumlarda üretim araçlarına, (topraklar fabrikalar vs.) efendiler, feodaller ve kapitalistler sahipti. Yöneten de bunlar veya temsilcileriydi. 
Yani, bunlar, kendi düzenlerinde hakim sınıftılar. Düzenin çarkı bunlar için döner, değirmenin suyu hanelerine akardı. 
Ekonomik hayata bunlar hakimdi. Köleler, serfler (toprak köleleri-köylüler) ve işçiler, bunlara göre, güdülmesi gereken sürülerdi. Devlet bunların e- 


linde, bunlardan olmayanı ezen bir aletti. Kanunları yapan bunlardı. Siset bunların sanatıydı. 

rneğin, köleci toplumun yasaları, köleleri alınıp satılan, istendiğinde öldürülebilen bir mülk olarak görüyordu. Efendilerin ahlâkı işte böyle idi. Feodal toplumda derebeyi (feodal ağa), evlenen kızın ilk gece hakkına sahipti. Feodalizmin yasaları, derebeyi olmayana evlendiği kızla ilk ilişki hakkını vermiyordu. Feodalizmin ahlakı, işte böyle bir ahlâktı, Kapitalizmin yasaları ise kadınların vücutlarını satarak geçinmelerini meşru saydı. Kapitalizmde kadın, alınıp satılan bir meta, bir süs bitkisi, eksik etek veya mutfak kölesi olarak görüldü. 


Köleci düzen artık çürümeye, toplumsal gelişmenin önünde engel olmaya başladı. Bu yüzden de efendilerine karşı kölelerin görkemli özgürlük mücadelelerine sahne oldu. En sonunda, başta kölelerin özgürlük mücadeleleri olmak üzere, köleci düzene karşı olan ve “veni"'yi temsil eden güçler tarafından yıkıldı. Feodal düzenin başını da, başta serflerin mücadelesi olmak üzere, "'yeni"'yi temsil eden güçler yedi. 
Keza kapitalist düzen de, 
20. asrın başlarından itibaren başta işçi sınıfı olmak üzere, zulme başkaldıran ve yeniyi temsil eden güçler tarafından yıkılmaya başlandı. 


Eski Türkiye, yeni Türkiye 


Sosyal gelişmenin yasaları her yerde geçerlidir. Irk, dil, din, renk, mezhep gözetmez. 
Sözkonusu yasalar, ülkemizde de hükmünü işletmektedir. 


Eski zamanlarda kıtalara hükmeden Osmanlı, 
19. asrın sonlarında "hasta adam" ilan edildi. 
Yedi düvele borçlanan devlet, aldığını veremez oldu. “Sultan bin yaşar, 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARHAVİ DİSPANSERİNE TESİS EDİLECEK TRAFO TESİSİ İÇİN GEREKLİ 


MALZEME LİSTESİ 


- Eksiltmeye konulan iş Arhavi Dispanser ve Hizmet binalarına tesis edilecek 
630 KVA.ık trafo işi olup 1. keşif bedeli 1979 yılı İller Bankası birim fiyatlarına (yalnız montaj bedelleri hariç olmak üzere) göre 1.151.460.- lira- 


dır. 


- İsteklilerin, bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'da Dr. Mediha Eldem Sok. No: 30'da Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisat Etüd Proje Fen Heyeti Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde inceleme- 


leri mümkündür. 


Eksiltmeye girebilmek için istekliler a) 1979 yılma ait Ticaret Odası belgesini, b) Usulü dairesinde 46.779.20 liralık muvakkat teminatın, c) Bu işe âit iştirak belgesini, Teklif zarflarına koyacaklardır. 
Bu işe ait iştirak belgesinin alınma şekli; İsteklilerin en geç 19/11/1979 PAZARTESİ günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaat umumi evraka kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış, ke, şif bedeli kadar "G" grubundan müteahhitlik karnesi veya yüksek gerilim malzeme imalatçısı ya da bayii olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti ile, ihale evrakını tetkik ettiklerini gösterir Kurum Tesisat Etüd Proje Fen Heyeti Müdürlüğünden bu iş için alınmış belgeleri eklemeleri lazımdır. Daha önce Kurumumuz ihalelerine katılan müteahhitlere yeterlik belgesinin verilmiş olması hiç bir zaman bu ihaleyi bağlamayacağı gibi bu evraklardan birisinin eksik olması halinde yeterlik belgesi verilmez. 
İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. 
İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 23/11/1979 tarihine rastlayan CUMA günü mesai sonuna kadar SSK Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKA-RA'da Malzeme Dairesi Başkanlığı evrakına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
5337 Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibinde Belediyelerce istenilecek ilan resmi ve yardımlarla bil'umum harçlar müteahhide aittir. (Finansman Kanunu gereğince ödenmesi gereken İnşaat ve Emlak Alım Vergileri bina inşaat vergisi İdareye aittir.) 
8- Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dileğince yapmakta serbesttir. 


(Basın: 23475-1187) 


Ankara Belediye Başkanlığından 


Belediyemizce 93 Kalem BMC Kamyon Yedek Parçası 7.709.725 lira Muhammen Bedel ve 231.292. lira Geçici Teminatla 2490 sayılı yasanın 
31. maddesi uyarınca Kapalı Zarf Eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

1- İhalesi 28.11.1979 günü saat 15.30'da Encümen Salonunda yapıla- 


caktır. 


2- Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

3- İhaleye iştirak edecekler Ticaret Odasından veya mensup oldukları dernekten alacakları vesikalarını teklif mektupları ile birlikte vermeleri şarttır. 

4- İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Encimen Kalemine vermeleri şarttır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 


(Basın: 23667-1189) 


fırsat sir düşer diyen Ingiliz Düyun-u Umumiyesi , Osmanlı'nın tüm gelir gider, defterini eline aldı. 
Devlette Duyun-u Umumiye'ye direnecek mecal kalmamıştı. Hasta adam ölüm döşeğindeydi. 
Dört bir yanda "kurtarma" reçeteleri yazılıyordu. İngilizcisiyle, Fransızcısıyla. Batıcı mandacılar urtalıkta cirit atıyordu. 
Kimileri nesli ıslah etme formülleri bulmak için zorlanırken, bunlardan bir tanesi de Batı'dan 


"damızlık erkek" getirilmesini öneriyordu. İstanbul hükümeti ve Sultan, Ingiliz hükümetinin ve Düyun-u Umumiyesinin direktiflerini uyguluyordu. Osmanlı memleketi .hakikaten harap ve bitap halde idi. 
Dahası, 10 Ağustos 1920 
de imzalanan Sevr Anlaşmasıyla Türkiye'nin emperyalistler tarafından toprak bakımından da paylaşılması tamamlanıyordu. Millet fakrü zaruret içinde ve infial halindeydi. 


Eski Türkiye'nin man- 


zarası işte böyle idi. 
Bu şartlarda halk köleliği kabul etmedi. 


Türkler, Kürtler bir oldular, Doğulular, Batılılar el ele verdiler. Başlarında Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tekmil Türkiyeli bir bayrak altında toplandı. Ya İstiklal Ya Ölüm şiarıyla ileri auh yer yerinden oyna-N 


Bu da yeni Türkiye" nin manzarası idi. 

Kolay zafere kendini inandırmış sömürgeci düşman, onca enkazdan böylesine bir şahlanışı herhalde O ummuyordu. 
Ama oldu. Emperyalizmin payu mal ettiği yurt, nihayet 24 Temmuz 1923'de Lozan Anlaşmasıyla Misak4 Milli sınırlarına kavuştu. 
"Eski" kaybetmiş "yeni" kazanmıştı. 


Milli Kurtuluş Savaşımızla millet, emperyalizmi defetmekle kalmadı, bağımsızlığımızın düşmanlarına ve içerdeki hainlere, şeref ve haysiyet cellatlarına, sesi şarkta garpta, cenupta, şimalde yankılanan tarihi bir şamar patlatarak, mazlum uluslara örnek oldu. 
Emperyalizmin atadığı valilerin yönetimine yani sömürgedliğe layık görülen yurdumuzu böylece kendimiz yönetme- ye başladık. Ama ne zamana kadar ve nasıl? 
1930'lardan itibaren emperyalistler yeniden daldılar içimize. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra da değme keyiflerine. Girdikleri her yerde olduğu gibi ülkemizde de kendi işbirlikçilerini yarattılar. Almancılar peydah oldu. Amerikancılar peydah oldu. 
Ve Türkiye yabancı sermaye ve mamul malları için tatlı kár alanı, iyi bir pazar ve ucuz işgücü kaynağı haline geldi. Emperyalistler, ekonomimizin damarlarına el attılar. 
O hale düştük ki, ülkemiz montaj, kap kaç sanayi üç yatır-beş götür pervasızlığına yol oldu. Ve bugün o haldeyiz ki, başımızda bir IMF belası var, tıpkı dünün Düyunu Umumiyesi gibi. Hükümetlerle adeta oynuyor. Yirmi ayda "muhtac-ı himmet dede” perişanlığına düşürüyor, çıra gibi söndürüyor. İşçi haklarının babası” çalımı satanları, toplumsal anlaşmalarla, işçilerin karşısına çıkarıyor, ücret artışlarını sınırlamaya zorluyor, dizginsiz enflasyon ve devamlı yükselen fiyatlarla canın- dan bezdirilen halkın yamacına dikiyor. Hasılı, IMF'ye teslim olmanın bedelini ağır ödetiyor. 
Tarihi bir ders olarak da, IMF'ye teslim olan hiç bir hükümetin başının göğe ermeyeceğini öğretiyor. 

Türkiye dün Batı'nın "hasta adamı" idi. Bir farkla bugündeöyle sayılıyor: Doğu'nun “zayıf halkası" 


Rusya böyle söylüyor. Brejnev'in sahte TKP'ye direktifi çok açık: "Savaş örgütleri kurun. Devlete sızın. Türkiye'nin bir yerinde ur 


gibi yer edin, mevzi kazanın. "Özgürlük" yanlısı Kürt o gruplarıyla 


daha sıkı ilişkiler kurun. 
"Solcu" aslanlarını MHP ile düelloya daha çok teşvik edin. Edin ki, MHP' nin yarattığı kargaşalığın toz dumanında işimiz kolaylaşsın" diyor. 

Devletin kasaları tamtakır.. Bu minval ile ekonomik darboğazı genişletmek mümkün değil... 
Büyük partiler, memleketi "kurtarmak" bir yana, birbirlerini batırma planını yapıyorlar. Büyük partilere hakim olan siyasetler, güçlü önünde diz çöküp, boyun eğmek, gerdan kırmaktan ibaret. Memlekette it izi kurt izine karışıyor. 

Rusya Türkiye'yi "zayıf halka" ilan ediyor. 
Bir vuruşta düşürme planları yapıyor. IMF, ulusal haysiyetimiz üzerinde cirit oynuyor. Ayda ortalama 100-150 insanımız hayatını kaybediyor. Yumurta bir haftada 3,5 liradan 7 liraya çıkıyor. Böyle zamanda diz çökme, boyun eğme, gerdan kırma siyasetleri yaralarımıza katık olabilirler mi? 

Yarı- bağımlı, yarı feodal (derebeyi) düzenin- de "eski" Türkiye'nin hali pür meali işte budur. 

Lakin bu manzara memleketin tamamına ait değildir çürüyen "eski" nin o kokuşmuşluğunun manzarasıdır. 

Bir de çöken "eski" ile içiçe."'eski"'nin yıkıntıları arasından yükselen güçlü-dinamik ve yeni Türkiye vardır. Birincisi ne denli bir tablo ise, ikincisi de o'kadar aydınlık ve umut doludur. Geleceği temsil etmektedir. 
Eski ile yeni öteden beri mücadele halindedir. Eski emperyalizmdir. 45 milyona sırtını dönen vatan hainleridir. Demokrasiyi boğma gayretinde 


olanlardır. - Yeni 45 
milyondur. Halkın kendisidir. o Emperyalizme 


karşıdır, demokrasi için savaşmaktadır. Geleceği temsil eden güçler yenidir. Yeni, emperyalizme bağımlı, toprak ağalığı düzenini tasfiye ile yerine, Bağımsız ve Demokratik Türkiye'yi ikame için mücadele etmektedir. 
Bağımsız ve Demokratik Türkiye, ülkenin nimetlerini aralarında paylaşan, memleketin sütünü, kaymağını yiyen haramzadelerin varlığından zarar gören herkesin eseri olacaktır. 


Gözümüzü dağ gibi yükselen yeniye dikelim 


Düş kırıklığı her devirde arkasında yıkıntılar bırakır. Sönen umutlar karamsarlığa yol açar. lnançlar ölür. Hiç bir şeye inanmayan insanların sayısı artar. Kaderci, nemelazımcı eğilimler güç kazanır. Siyasete ilgisizlik çıkar yol sanılır. Boş çıkan umutların kaçınılmaz sonuçlarıdır bunlar. 
Ne var ki, bu sonuçların statükoya (mevcut düzene) hizmet ettiği ve düzenden o"'memnunlara" yaradığı da su götürmez. 

Bu memleket bizimdir. Memleketin bugünkü hali karşısında paniğe yılgınlığa kapılmak yok. 
Düze çıkmanın ise bir tek yolu var: Ya bu deve- yi güdeceğiz, ya bu deveyi güdeceğiz. Üstümüze serpilmek istenen ölü toprağına, düşleri, boş umutları ve karamsarlığı gömeceğiz. Kaderciliğe nemelazımcılığa ve siyasete ilgisizliğe paydos diyeceğiz. Bileceğiz ki, haksızlık önünde eğilenler, hakları ile birlikte şereflerini de kaybederler. 

Yıkılan, yıkılması gerekendir. Gözümüzü dağ gibi yükselen "'yeni"'ye dikelim,45 milyonuz, Temsil ettiğimiz yeni Türkiye bizlere barış, birlik ve özgürlük vaat ediyor. Bağımsız Demokratik Türkiye vaat ediyor- 

"Eskiye" vurmak, "yeni"yi kurmak için el ele verelim. 


[Ayd 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yem 


3 mü 13 mü? 


Bakanlar Kurulu açıklandı. 

Yeni hükümetin niteliği üç aşağı-beş yukarı anlaşıldı. 

Şimdi iş şu sorulara cevap aramaya kaldı: 

“AP azınlık hükümeti ne kadar yaşar? 


Yaşadığı süre içinde ne yapar?" 

Hükümetin ne kadar yaşayacağını sanırız Demirel de tahmin edemiyor. 

Esasen O, hükümet kurmaktan kaçamadığı için "zoraki" bir hükümet kurmuş bulunuyor. 

Artık bu hükümetin ömrü 3 ay mı, 13 
ay mı olur; onu Allah bilir. 

Bir de liderlerimiz arasında Allaha en yakın olan Erbakan Hoca bilir. 

Kimbilir belki de hükümete çoktan ömür biçmiştir. 

Koalisyon ortaklıkları sırasında Ecevit' e "Allah", Demirel'e "İllallah" dedirten Erbakan Hoca'nın, bu sefer de Süleyman Beye "Eyvallah" dedirtmesi beklenmelidir. 

Yani, hükümetin ömrü Erbakan Hoca' nın iki dudağı arasında. 

Gelelim "yaşadığı süre içinde bu hükümetne yapar" sorusuna. 

Programından da anlaşılan o ki, AP azınlık hükümeti uzun vadeli değil, kısa vadeli icraatlarla işe başlayacaktır. 

İlk başta; "boş file, boş tencere" tablosunu yıkmaya, boşları doldurmaya çalışacaktır. 

Yağdan-tüpgaza, ampüldenilaca kadar acil ihtiyaç maddelerini bollaştıracaktır. 

Piyasada suni bir ferahlık ve bolluk yaratacaktır. 

Eldeki kredileri ve tüm imkanları bu ve buna benzer işler için kullanacaktır. 

Ardından, Ecevit hükümetinin icraatlarından olan ve bakkal, kasap türünden esnafın çalışma alanını daraltan Tansa vari uygulamaları ortadan kaldıracaktır. 

Aynı şekilde "Tam Gün Yasası"'da Tansa Projesinin akibetine uğrayacaktır. 

Pek tabii ki, özel teşebbüse "öz", devletçiliğe "üvey" evlat muamelesi yapacaktır. 

Eğer ömrü ve gücü yeterse, devletleştirilen madenleri de yeniden özel teşebbüsün ellerine aktaracaktır. 

Sanırız şimdi sorulacaktır: 

"Peki mevcut krediler bitince, eldeki imkanlar tükenince ne olacaktır?" 

Eğer o güne kadar Erbakan Demirel'e "İllallah" dedirtmemişse, bu sefer Demirel, hükümete "Eyvallah" demenin yollarını arayacaktır. 

Bulur: bulmaz da ülkeyi erken seçimlere zorlayacaktır. 

Artık bu iş 3 ayda mı olur, yoksa 13 
ayda mı? 

Ya da 3. ayla 13. ay arasındaki bir ayda mı? 

Orasını falcılara sormalı. 


Vİ.Lenin 


Kapitalizmin En Yüksek Aşaması 


EMPERYALİZM 


40TL 
Genel Dağıtım: TÜR-DA Hamam Sokak No:4 Cağaloğlu-İstanbul 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


SOLDAN SAĞA: 1)Mistisizm de denilen bir felsefe öğretisi. 2)Arabistan yarımadasında bir liman kenti - Tersi zehir - Eski bir Akdeniz uygarlığı. 3) Kenarları geniş büyük bakır sahan - Maksat, dert. 
4)Yan, taraf -Bir çoğul takısı. 5)Fiyau -Bir av kuşu, 6)Bir kimsenin yararlığını gösteren belge - Tersi aza. 7)Öykü - Yaşamayan. 8)Durum - Susuz, verimsiz (toprak) - Tersi kimyada Kripton'un simgesi. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1)21 Kasımda karşılaşacağımız, Avrupa Uluslar Kupasındaki rakibimiz. 2)Fikir - İnsan zekasının en yüksek derecesi, 3)Sıcak bölgelerde yetişen kokulu bir bitki. 4)Yurdumuzda çok rastlanan zehirli bir yılan türü. 5)Tersi belirti, ipucu. 
6)Bir halk sazımız - Bir hayvan. 7)'iğde'nin yarısı - İnce ustalık, el uzluğu, 8)Bir mikroskop camı - 'Vesaire' nin kısa yazılışı. 9)Bir emir - İntikam. 10)Kuzeybatı- dan esen sert yel. 11)Mevki, makam. 12)Olmamış - Toprak boru. 


a aa geomen oua sa paan -paga 


13 Kasım 1979 


Yunanistan,| 


Çin'le ticari ve teknik 


anlaşmalar 


yapıyor 


© Karamanlis, 

“Çin'iresmen 

ziyaret eden ilk Yunan 


Başbakanı oldu 


MAHAİL VASİLYADİS ATİNA'DAN 
BİLDİRİYOR 
Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis resmi bir ziyarette bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Bu, bir Yunan başbakanının Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret olmaktadır. 

Karamanlis, bu ziyaretinde, Çin Başbakanı Hua Guofeng ve Başbakan Yardımcılarından Deng Siaoping ile görüşecek ve Çin ile Yunanistan arasında çeşitli ticari anlaşmalar imzalayacak. 
Bu anlaşmalar arasında, bilim ve teknik alanında işbirliğini öngören bir anlaşma da var. 

Atina'daki diplomatik çevreler, (o Karamanlis'in bu gezisine büyük önem veriyor ve olumlu olarak değerlendiriyor. İktidar çevreleri, bu geziyi, Yunanistan'ın uygulamakta olduğu çok yönlü politikanın yeni ve olumlu bir adımı olarak niteliyor. Muhalefet partileri de geziyi olumlu karşılıyor. 

Karamanlis'in Çin gezisine, Yunanistan'da hiç bir çevrenin karşı çıkmaması ilginçtir. Çünkü, Karamanlis'in dış gezilerinde bu durum ilk kez görülmektedir. 

Yunanistan Başbakanı Karamanlis , Çin'e giderken Bangkok'ta da Tayland Başbakanı ile bir görüşme yaptı. 


SOFYA (AA) Bulgaristan'da birçok emel ihtiyaç maddesine zam yapıldığı açıklandı. 
Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) bazı urünle- 
'e uygulanan destekleme volitikasına son verilmesi ya da bu politika çerçezesinde uygulanan destek ıyatlarının düşürülmesi nedeniyle bazı mal ve izmetlere zam yapılmaının zorunlu hale geldifini bildirdi. Zamların 


yanısıra, ücret ve maaş- ` 


arın da yüzde 25-30'oraunda artırıldığı belirtili-Jor. 

Fiyatları yükseltilen irünler arasında ekmek, üt ve süt ürünleri, et, alkollü ve alkolsüz içkiler, şeker, şeker ürünleri, jirinç, sebze, yemeklik yağ, reçel, tuğla, keres- e ve çeşitli inşaat malzeneleri bulunuyor. 


BTA'nın haberine gö- e, inşaat malzemelerine rapılan zam yüzde 40, içilere yapılan zam ise üzde 45 oranında oldu. 
\jans, taşıma. posta ve inema-tiyatro ücretleriiin de artırıldığını kaydeiyor. 


lapon Başbakanı 


rafik ayında ğe in'e gidiyor TOKYO(THA) 

Tokyo'da yayınlanan Nihon Kezai”" gazetesin- e çıkan bir habere göre, jin Başbakanı ve Komüist Partisi Başkanı Hua uofeng, önümüzdeki yıl luhtemelen mayıs ayı inde Japonya'ya resmi ir ziyaret yapacak. 

Japonya (o Başvakanı lasayoşi Ohira'nın önüüzdeki ay içinde Cin 
alk Cumhuriyeti'ne 5 
inlük resmi bir ziyarette ulunacağını hatırlatan ızete, Başbakan Hua' n Japonya ziyaretinin ?kin'deki görüşmeler sısında ele alınacağını azdı. 

Cin Halk Cumhuriyeti aşbakanı Hua Guofeng, haftalık Batı Avrupa isinden cumartesi gü- i ülkesine dönmüştü. 


Çin Halk Cumhuriyetine resmi bir ziyaret yapan ilk Yunan Başbakanı Konstantin Karamanlis 


NATO, BREJNEV’ IN KUVVET INDIRTNT ONERISINE KARŞI TEVABINI KARARLAŞTIRDI 


NATO, Daimi Delegeler konseyı, NATO” nun modernleşmesi 


tamamlanmadan kuvvet indirimini kabul etmedi. 


BRÜKSEL (ÖZEL) 


8 Kasımda Brüksel'de toplanan NA- 
TO Daimi Delegeler Konseyi, Brejnev'in 6 Ekimde Doğu Berlin'de yapmış olduğu Avrupa'da kuvvet indirimine ilişkin önerilere verilecek cevabı kararlaştırdı. 


NATO'nun cevabının aralık ayında toplanacak olan NATO Güz Dönemin Bakanlar Konseyi toplantısından önce açıklanması bekleniyor. İyi ha- her alan kaynaklara göre, NATO' nun Brejnev'in önerisine verdiği öevaplar üç ana noktada Toplanıyor. Buna göre: 


1. NATO'nun nükleer alanda modernleşmesi gerçekleştiği o takdirde, ABD Avrupa'daki 1000 nükleer başlı-BiN geri çekecek. 


2- Viyana'da sürdürülmekte olan karşılıklı ve dengeli silah indirimi (MBFR) görüşmelerinde yeni bir adım 
atılması için Sovyetler Birliği'nin 30 
bin, ABD'nin ise 13 bin askeri Avrupa" dan geri çekmesi önerilecek. Bu geri çekilişin gerçekleşmesi için her iki taraf kuvvet indirimi konusunda yeni bir girişimde bulunacaklarını, resmen. | duyuracak. a 


3- Karşılıklı ve dengeli silah indirimi görüşmeleri çerçevesi içinde yeni bir kontrol mekanizmasının oluşturulması önerilecek. 


Bilindiği gibi Brejnev 6 Ekimde Doğu Almanya'da yapığı konuşmada, bir "iyi niyet göstergesi" olarak Sovi 
yetler Birliği'nin tek taraflı olarak 20 
bin asker ve 1000 tanklık bir kuvveti geri çekeceğini açıklamıştı NATO ülkelerinin, "Pershing-2" ve "Cruise" füzelerine ilişkin bir karar almasından hemen önce, Brejnev'in yaptığı bü teklif birçok Batı ülkesi tarafından şüpheyle karşılanmış; önerinin Avrupa' da Soyvetler Birliği lehine olan kuvvet dengesinin daha da pekiştirilmesi için ortaya atıldığı şeklinde yorumlanmıştı Nitekim Brejnev'in önerisinin' hemen ardından Soyvetler Birliği "Pershing-2" ve "Cruise" füzelerinin yapımını önlemek ,için Batı Aürupa ülkelerine karşı çok yönlü bir diplomatik ve tehdit kampanyası buşlatmışlı. 


DUNYA BARIŞ KONSEYİ ORTA MENZILLI AMERIKAN FUZELERINE KARŞI ÇIKIYOR. 


İSTANBUL 
Merkezi Helsinki'de bulunan "Dünya Barış Konseyi"' adlı örgüt, NATO ülkelerindeki Barış Derneklerine gönderdiği mektuplarda, orta menzilli Amerikan "Pershing 2"' ve "Cruise" füzelerinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesine karşı 27 Kasım gününü "Uluslararası Eylem Günü "olarak ilan etti, Bildiride ayrıca 1 Aralık günü Brüksel'de bütün Barış Derneklerinin deleğeleriyle birlikte bir konferans toplanacağı belirtiliyor. Amerikan füzelerinin B. Avrupa'ya yerleştirilmesinin Soğuk savaş kışkırttığını" iddia'eden bildiri, ürkiye'de "Barış Derneği" tarafından basına açıklandı. Sözkonusu bildiride, 

27 Kasım'ın Türkiye'de de “Yaygın ve yoğun 
bir şekilde" gerçekleşeceği öne sürülüyor. 
Avrupa'nın silahlanmasına karşı eylem birliği yapılması gerektiğini iddia eden Barış Derneğinin, Sovyet silahlanmasından, özellikle de SS-20 füzelerinden söz etmemesi dikkat çekti. 


Çin” de altın madenleri Sayda 25 bin dolar getirdi 


TOKYO(THA) 

Çin basını, Shandong bölgesindeki 
madenlerde geçen yıl çıkartılan 12 
090 ons altının arlış göslererek bu yıl 
onsa çıkmasının beklendiğini 


16 bin 
yazdı. 


Güney Batı Çin'de Guangi bölgesinde de zengin altın yaluklarına rastlandığı ve bölgedeki allın çıkarımının dokuz ayda 2110 onsa ulaşlığı bildiriliyor. 


Bu bölgede 5 aylık süre içinde elde edilen gelirin 25 bini dolardan fazla olduğu verilen bilgiler arasında yer alı — 

“vor, 


Planlama 


Savunma 
Bakanları toplantısı 


ide 


NATO 
Nükleer 


Grubu 


başladı 


© hollanda ise, SALT-Z Anlaşmasının ABD” de onaylanması şartını koşuyor 


HADİ ULUENGİN LAHEY'DEN BİLDİRİYOR 


yapılan NATO Nükleer Planlama Gru-Bakanları toplantısı Lahey'de baştoplantıya NATO Genel Sekreteadiyor.Toplantının gündemindeki alanı" silahları denilen orta nükleer füzelerinin NATO bunların Batı Avrupa üzerir. o Aslında bağlayıcı ka- olan NATO Güz Dönemi bilinmesine rağ-Grubu oturumların- 


Yılda iki kez bunun Savunma ladı, İki gün sürecek ri Luns başkanlık ad ana maddeyi, “harekat menzilli Pershing-2 Cruise tarafından yönetilmesi ve 


ne yerleştirilmesi oluşturuyor rarın aralık ayında yapılacak toplantısında alınacağının men konunun Nükleer Planlama 


Konsey 


da da esas noktayı oluşturacağı sanılıyor. 


Bugünkü toplantıda 


Scholte'nin, füzelerin Hollanda 


leşimine ilişkin olarak, diğer meslektaşlarına ileteceği görüş, NATO Konseyinin aralıkta -alacağı kararı büyük ölçüde etkileyecek. 

HOLLANDA SALT—2'NİN ONAYLANMASI 
ŞARTINI İLERİ 

SÜRÜYOR 

Hollanda'nın tutumu neden bu kadar önemli? 

Bilindiği gibi Pershing- 
2 ve Cruise füzelerinin 
yapımı, Sovyetler Birliği' nin hedefe isabet yüzdesi çok yüksek ve üç nükleer başlığı birarada taşıyan SS-20 füzelerini Batı Avrupa'yı tehdit edecek o şekilde sınır boylarına yerleştirmesin- den sonra, NATO tara- 


“fından bir ön proje ola- 


rak .tasarlanmıştı. Men- 


, zili 4000-4000 kilometre 


arasında değişen Pershing-2 ve Cruise füzelerinin etkinlik alanlarını koruyabilmeleri için bu füzelerin Batı Avrupa ülkelerinden harhangi birine yerleştirilmesi gerekiyor. 

NATO uzmanlarının konuya ilişik olarak hazırlamış oldukları ilk ön raporda, füzelerin Federal Almanya, Hollanda, Belçika ya da İtalya'ya yerleştirileceği belirtiliyordu. Siyasi istikrarsız-İiktan dolayı İtalya'yı proje dışı bırakan Atlantik Paktı yönetimi geriye kalan üç ülkede Pershing- 
2 ve Cruise rampalarının 


kurulabileceğini belirtmişti. 
Federal Almanya, fü- 


ze rampalarının toprakla rında üslenmesine, ancak diğer bir NATO ülkesinin de aynı şeyi yapm“ halinde izin verileceği duyurmuştu. Belçika'nın da tutumunu Hollanda'nın o tutumuna göre saptayacağı anlaşıldıktan sonra orta menzilli nükleer füzelerin geleceği Hollanda hükümetinin alacağı kararda düğümleniyordu. 

Cruise ve Pershing-2 füzelerinin Hollanda topraklarında üslenmesi konusu geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günleri parlamentoda görüşüldü Tartışmalardan sonra gerek Dışişleri gerekse Savunma Bakanlarının yaplıkları açıklamadan çı kan sonuç Hollanda'nın NATO Konseyine. geli reveği cevabın “Hem evel hem hayır" olacağı şek işde, Hollanda hüküme ti, NATO'ya vereceği cevabı geciktirmek için u- 


zun bir dönemden beri zaman kazanma yolları arıyor ve koşullar ileri 


sürüyordu. Bu koşullar dan başlıvası da SA LT-2 Anlaşmasının ABD Senatosu tarafindan onaylanmasıydı 

Cuma günü Amerikan Savunma Konseyinin yap tığı Loplantıda Cumhuriyetçi üyelerden bazıları- nın da SALT-2'nin onaylanması yolunda oy vermesiyle, komisyonun tavsiye kararı Senatoya olumlu olarak gitti. Böy- 


lelikle SALT-2'nin arahk ayı içinde Senato tarafından onaylanması 


hemen hemen kesinlik kazanmış ve Hollanda hükümetinin ileriye sürmüş olduğu ön koşul da geçerliliğini yitirmiş oluyor 

AVRUPA'DA ESEN 

İKİ RUZGAR 

Hollanda'nın bu bocalayan ve Pershing-2 ve 


Hollanda 


Cruise füzelerinin yapımını, dolayısıyla da Avrupa' nın savunmasını büyük tehlikeye düşüren tutumunu yalnız koalisyon hükümetindeki iç çelişkilerle açıklayabilir miyiz? Kanımızca hayır. 

Hollanda'nın füzeler konusundaki muğlak tutumu Batı Avrupa ülkelerinde kah teslimiyetçi, kah direnişçi yönde esen rüzgarların gemiyi bir o yana, bir bu yana salladiğının göstergesidir, 
Özellikle o Brejnev'in 6 
Ekimde Doğu Berlin'de yaptığı konuşmayla başlatılan Sovyetler Birliği" nin füzelerin yapımını önlemek için Batı Avrupa ülkelerine yönelttiği çok yönlümdipleoma tik saldırı vestehdit kampanyasının bu ülkelerin yöneticilerini etkilemediği söylenemez. Bugün Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinde Sovyetler Birliği önünde teslimiyetçi eğilimlerle, direnişten yana olan güçler bir arada bulunmakta; zaman zaman bu iki eğilimden biri göreceli bir etkinlik yaratmaktadır. Bu yüz den Pershing-2 ve Cruise füzelerinin yapımı konusunda NA'TO'nun alacağı karar, Avrupa'da "Şahinler" ya da "Güvercinler" den hangisinin ağır bastığını ortaya koyması bakn indan büyük önem teşıyacaktır, 

Diğer taraftan sözü edilen füzelerin yapımına karar verilerek, bunların bazı Batı Avrupa ülkele Tine yerleştirilmesi, gerek NATO'nun bütünlüğü, gerek Batı Avrupa'nın Sovyet nükleer tehdidine karşı savunulması hayati bir önem taşımaktadır. 

PERSHİNG-2 
VE CRUISE 
FÜZELERİNİN 
ÖNEMİ 

Rusya'nın Batı Avrupa'daki belli hedeflere yönelteceği sınırlı bir nükleer saldırı durumunda, NATO'nun buna karşılık vermek için kullanabileceği bir silah potansiyeli bugün için mevcut değildir, Uzun yıllar "caydırıcılık mücade Jesi" adı verilen silah dengesi üzerine kurulmuş olan NATO'nun nükleer savunma sistemi, bugün Sovyel üstünlüğü karşısında geçerliliğini yitir- 


miştir. Öle yandan, bugün, uzun bir süre boyunca Avrupa'nın sa 


vunmasında en önemli olguyu oluşturan "Ame: rikan Nükleer Şemsiyesinin" bir Sovyet saldırısı karşısında açılıp açılmayacağı tartışılmaktadır Sovyetler Birliği SALT-2 Anlaşmasını Carter'a empoze etmekle önemli bir başarı kazanmıştır. Şimdi Avrupa'yı “Finlandiyalılaştırmak" amacı olan Sovyetlerin taktiği SALT-2'nin kapsamına girmeyen ortu menzilli silahlarda da üstünlüğünü pekiştirmek ve nasıl olursa olsun NATO' nun dengeyi yeniden kurmak için yapacağı yeni bir atılımı önlemek, üzerine kurulmuştur. Faküt Pershing-2 ve Cruise füzelerinin NATO tarafından üretilmesinin o kararlaştırılması, Brejnev'in çabalarını suya düşürecek ve savaşın geciktirilmesinde önemli bir etken olacaktır. 


Savunma Bakanı 


toprakları üzerine yer- 


, ki 


haftadır 


Cruise füzesi 


Konferansı 


tanıtmak için bir hafta düzenlendi 


TORONTO (THA) Kimyasal maddelerle yüklü bir trenin raydan çıkması sonucu patlayan vagonlardaki zehirli gazın bölgeye yayılmasıyla,Mississauga bölgesinde otu ran 240 bin kişinin evlerini terkettiği bildiril di. 


Polis, 90 ton klor yüklü bir vagonun da alev almasından ve şiddeti ar tan rüzgarın, zehirli gazın yayılmasını kolaylaştır masından çekiniyor 


Kazada yaralanan ol mamasına rağmen, bölge halkının, zehirli gaz yü 


240 bin kişi evini terketti 


Kanada'da devrilen trenden çevreye zehirli gazlar yayılıyor 


zühden göz ve baş ağrısından, ayrıca bulantıdan şikayet ettiği bildiriliyor. 

Bir dingil kopması nedeniyle trenin 106 vagonundan 25'inin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazadan sonra çıkan yangın, dün gece geç saatlere kadar söndürülemedi. Görgü tanıkları alevlerin 4 kilometre uzaklıktan (o görüldüğünü söylüyorlar. 

Kurtarma ekibi ve itfaiyeciler, klor ve propan gazı ile yüklü vagonların patlama tehlikesinin bertaraf edilemediğini belirttiler. 


La Paz’ da şehitler ıçın yas tutuldu 


And ülkeleri Paktı, Bolivya darbesini kınadı 


© Parlamento ve işçi sendikaları, darbeci Albay Natusch’ u tanımıyor 


Uluslararası Kamboçya Konferansı 17 Kasımda isveç'te başlıyor 
© Yazı İşleri Müdürümüz 


Mehmet Ataberk Konferansa katılıyor 


ABDULLAH GÜRGÜN STOCKHOLM'DEN BİLDİRİYOR 


Stockholm'de 17-18 Kasım günlerinde yapılacak Uluslararası Kamboçya Konleransını 


Örgütleme Komitesi, konfe ransın amacım halka tanıtmak üzere tüm İsveç te tanima 


haftası düzenledi, 

Duvar afişleri ve bildirilerin yamswa komite üyeleri, „alanlarda, pazar yerlerinde ve halkın kalabahk olduğu yerlerde konuşmalar yaparak, Kamboçya'daki son durumu ve konferansın amacını anlatıyorlar. Ayrıca İsveç halkının, konferansı ve Kamboçya'ı mali yönden desteklemesi için çalışmalar yapıyor. 

Gazetemize konferans üzerine bilgi veren gazctecis yazar Marita Vikander, konferansın, Kamboçya'nın milli bağımsızlık ve egemenliğine saygı gösterilmesi ve Kamboçya halkının kendi sorunları üstüne kendilerinin karar vermeleri temelinde geçeceğini belirterek, konuşmaların, iki ana dalda yoğunlaşacağını a çıkladı. Buna göre konferansın ilk gününde, Kamboçya'daki durum ve Vietnam istilasının sonuçları üzerinde durulacak, İstilanın toplum ve halk üzerinde yaptığı etkiler, Kamboçya halkının o kırılması, ölümle başbaşa bırakılması, halkın direnişi, Demokratik Kamboçya hükümeti önderliğinde verilen halk” savaşı ve kukla Heng Samrin hükümeti- 


nin çıkmazı ele alınacak. Ikinci gün ise "Kamboçya ve Uluslararası Durum” konusu ele alınacak, ASEAN ülkeleri ve Bloksuzlar hareketi ile ilişkiler, Birleşmiş Milletler ve uluslar, arası Yasalar konularda işlenecek ve Vietnam'ın arkasın- daki süper devlet Sovyetler Birliğinin bölgeye hakim olma planları açığa çıkanlacak, Konuşmacılar, Demokratik Kamboçya Hükümeti Sosyal İşler Bakanı İeng Thirit,Tüm Afrika Birliği Temsilcisi Vilberforce Veni, İsveçli Yazar Jean Myrdal, Kanada Kebek 'Eyaleti Hükümeti ve Asya ve Pasifik Okyanusu Bölümü Başkanı Dr. Piere Forcier, Kanada Me Gill (o Üniversitesinden Prof. Samuel Noumoff, Portekiz Hükümeti eski Çalışma Bakanı Senatör Joao Gomes, ABD'den Üniversite öğtetim üyesi George C. Hildebrand, Banglâdeş Gano Cephesi İkinci Başkanı S. Dostidar'den oluşuyor. Aynca dünyanın çeşitli ülkelerinden 150'nin üzerinde delegenin katılacağı toplantıya geçtiğimiz yıl Kamboçya'yı ziyaret eden Yazı İşleri Müdürümüz Mehmet Ataberk katılıyor. 


İsveçli yazar Jean Myrdal'ın Kamboçya'da geçtiğimiz ay çektiği filminde gösterileceği konferans için şimdiye dek 
60 bin İsveç kronu yardım 
toplandı. Bunun 45 bii İsveç halkının verdiği yardımlardan oluşuyor, 


FEDERAL ALMANYA GENELKURMAY BAŞKANI YUGOSLAVYA 'DAN DÖNDÜ 


FRANKFURT BÜROSU Yugoslavya Silahlı Kuvvetlerinin davetlisi olarak bir 


Yugoslavya'da 


bulunan Federal Alman Genelkurmay Başkanı Brandt, 


Almanya'ya döndü. 


sındaki 


ülke ara nomaal- 


Ziyaretini iki ilişkilerin 


leşmesinin bir ifadesi olarak gördüğünü belirten Brandt, 


görüşmeler sırasında mişe ait anıların” 


"geçgörüşme 


orlamını etkilememesinden duyduğu memnuniyeti 


dile getirdi. 


Gezisinin “İki taraf için 


de bir kapının açılmasına taşıdığını 


denk bir anlam" 


belirlen Genelkurmay Başkanına göre heniz resmi bir davet olmamasına rağmen Yugoslav Genelkurmay Başkanı da yakında federal Almanya'yı ziyaret edecek. 

Yugoslav Savunma Bakanı Ljuibicice ile yapılan 


bir görüşme sırasında 


de Doğu Berlin'de 


ri bildiriliyor. 


tarafların, Brejnev'in 6 Ekimyaptiğı konuşmaya değindikle- 


LA PAZ 

Peru'nun başkenti Lima'da toplanan And ül keleri Paktı, Bolivya darbesini kınayarak, örgüt üyesi La Paz yönetimini 
toplantıya çağırmadı, 5 
Latin Amerika ülkesinin (Bolivya, Kolombiya, Peru, Venezuella ve Ekvator) oluşturduğu And Ülkeleri Paktı toplantısında bir konuşma yapan Ekvator delegesi, Bolivya'da hükümeti ele geçiren Natusch yönetiminin "Demokratik olmadığını" belirterek örgüt toplantısına o -çağrılmadığını açıkladı. 

Kınama kararının, darbeciler tarafından görevden uzaklaştırılan eski Devlet Başkanı Guevera' nın isteği üzerine alındığı bildiriliyor. 

" öte yandan Lima'dan gelen haberlere göre, And Ülkeleri Paktı, Bolivya" daki gelişmelere göre, La Paz yönetimine ekonomik yardımı kesebilecek BBC Radyosu, böyle bir durumda darbecilerin daha da güç bir durumda kalacağını,söyledi. 

LA PAZ'DA YAS 

Bolivya'da geçtiğimiz hafta başında bir darbe gerçekleştiren Albay Natush'un yönetimi ele geçirmesinden sonra 400 
kişinin öldürülmesi nedeniyle başkent La Paz" da yas ilan edildi 

Darbecilerin, giriştiği temizleme eylemi sırasında hayatını kaybedenler iiçin, La Paz'da bü yük çapta dini gösteriler düzenlendi, işyerleri ka pandı, 

ÜÇLÜ CUNTA KURULAMIYOR 
Darbeci Albay Natush' 

un iktidardan geri çeki leceğini o açıklamasından sonra, ordu, sendikalar ve parlamentonun temsilci lerinden oluşması tasarlanan cuntanın kurulması önünde bazı engellerin ol duğu bildiriliyor, Dün bir 


araya gelen üç. kesimin temsilcileri, birçok konu da anlaşamadılar, Parlamento temsilcisi, Guevera'yı deviren Na tush ile işbirliği yapıla mayacağını belirtti. Parlamento temsilcisi, Bolivya'daki tek meşru gücün, halkın oylarıyla iş buşmau gelmiş olan parla 


monio olduğunu söyledi Bolivya İşçi Sendikalemsileisi de, Na lush'u tanımadığım a wiklayarak, siyasal buna hma çözüm bulmak ama eyla parlamento ile te Muasi geçebileceklerin bridirdi 


İspanya'da tedhişçiler bir nükleer tesisi bombaladılar 


SANTANDER (AA) Santander'e 7 km. uzaklıktaki nükleer tesisler 
11 Kasım günü bir grup 
tedhişçi tarafından bombalandı, bunun sonucu tesisler Zarar gördü. 

Tedhişçiler tesislerde- ki 10 bekçiyi etkisiz hale gelirdiler ve bombaları yerleştirerek olay yerin den uzaklaştılar. Tedhişçilerin daha sonra Bilbao" p doğru kaçtığı bildirilb. 

Yetkililer yaptıkları açıklamada nükleer tesislere konan bombanın patlaması sonucu herhangi bir radyoaktif ka-Çağa rastlanmadığını bildirdiler. 


lari 


Çiğdem Kömürcüoğlu 


Kamboçya’ daki açlıktan kim sorumlu? 


Zaman zaman gazetelere gözü dönmüş üvey anaların, ellerine bırakılan küçücük çocuklara yaptıkları zulmü yansıtan haberler yansır. 

Heng Samrin'in Vietnam Büyükelçisinin Kamboçya'daki durumla ilgili açıklamasını okuyunca, zalim üvey analarla ilgili haberler geldi aklıma. 

Büyükelçi, Çin ve Batılı ülkeleri, Kamboçya'daki durumu "dramatikleştirerek" ülkenin içişlerine karışmaların yasallaştırmaya çalışmakla suçlamış, 

2,5 milyon kişinin açlıktan ölümle yüzyüze olduğu, yalnızca fotoğraflardan yansıdığı kadarıyla bile insanın tüylerini ürperten manzara karşısında, ancak ülkesi ve halkının kaderiyle uzaktan yakından : hiç bağı olmayan bir insan böyle bir açıklama yapabilir. 

Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, hangi rejimle yönetilirse yönetilsin kimse açlıkla boğuşan Kamboçya halkının durumuna tarafsız kalamıyor. Uluslararası toplantılar- da Kamboçya'ya nasıl yiyecek ulaştırılabileceği, yardım edilebileceği, gündemin en önemli maddelerinden birini oluşturuyor. Buna karşılık Kamboçya'daki yönetimin sorumlularından biri, gayet rahat "durumun dramatikleştirildiğini” ileri sürebiliyor. 

Ne demeli, Ancak bir işgal ordusu ya da dişardan ülkenin tepesine oturtulan bir yönetim, yok olma tehlikesi içinde bulunan bir halk karşısında böyle duygusuz bir değerlendirme yapabilir. 

Gerisini Heng Samrin'den dinleyelim. O, ta- 
“mamlıyor. "Pekin ve emperyalizm Kamboçya'nın işlerine karışmaktan vazgeçinceye kadar Vietnam birlikleri ülkede kalacak." 

1960'larda pirinç ihraç edebilen, 1975'lerde kendine yeterli pirinç üretimini sağladığı 

, gibi ihraç da edebilen bir ülkeyi bu duruma kimler getirmiştir? Dört yıllık Demokratik Kamboçya hükümeti midir bunca felaketin sorumlusu? 

1970'lerde Amerikan emperyalistleri Kamboçya'yı taş taş üstünde bırakmayacak ölçüde bombaladılar. Ekinleri, hayvanları mahvettiler, Yıllarca silinmeyecek izler bıraktılar, 

Kamboçya kurtuluştan sonra belini doğrultmaya yaralarını sarmaya çalışırken, ülkenin üstüne bu kez çekirge sürüleri gibi Vietnamlılar çöktüler, 

Vietnam tam anlamıyla Kamboçya'yı yağmaladı. Taşıyabildiği zenginlikleri taşıdı. Taşıyamadıklarını yok etti. Son olarak Kamboçya'ya yapılan yiyecek yardımının bile Pnom Pen'den Hanoi'ye taşındığı açıklanıyor. 

Vietnam ve Heng Samrin yönetimi, Demokratik Kamboçya hükümetini, Çin'i ve yardım yapmak isteyen Batılı ülkeleri suçlayarak, Vietnam'ın işgalciliğini gizlemeye çalışıyorlar. Başbakan Pol Pot'u Çin yanlısı olarak lanse edip, Vietnam'ın işgalini meşrulaştırmaya uğraşıyorlar, 

Demokratik Kamboçya yö müdahalesine karşı halkın yürüttüği nin içinde ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler ve Güneydoğu Asya ülkeleri, bugün Demokratik Kamboçya hükümetini ülkenin meşru yönetimi olarak tanıyor, 

Demokratik Kamboçya yöneticileri bazı "sol hatalar" yaptıklarını kendileri kabul ediyorlar, Bugün, Birleşmiş Milletler gözetiminde seçim yapılmasını istiyorlar. Ayrıca bir ülke yönetiminin hataları ne olursa olsun, bunlar bir işgali meşrulaştırmak için geçerli olamaz 

Oysa Heng Samrin yönetimi Vietnam birlikleriyle ayakta durduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor. Heng Samrin, Demokratik Kamboçya hükümetinin eline geçer korkusuyla, yapılmak istenen yardımın önüne bile türlü engeller çıkarıyor. 


eş 


Uluslararası kamuoyunun Kamboçya'daki açlık sorununa eğilmesi son derece olumludur. Yiyecek ve diğer maddi yardım elbette bir halkın acılarını ilk elde dindirmek için gereklidir. Ne var ki insancıl açıdan yapılan yardım, siyasal çözümün önüne geçirilmemelidir. Vietnam birlikleri Kamboçya'dan çekil. - medikçe, bugünkü açlık tehlikesi önlense bile, Kamboçya çok daha büyük felaketlere gebedir. 


NABLUS BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASI ÜZERİNE 


IŞGAL ALTINDAKİ 
ARAP TOPRAKLARINDA GENEL GREV BAŞLADI 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İsrail'in işgal altında bulundurduğu Arap topraklarını yöneten askeri makamların, Nablus kenti Belediye Başkanı Besim Şahaka'yı tutuklamaları üzerine, bütün Batı Şeria'da genel grev başladı. Öte yandan Arap belediye başkanlarının tümünün istifa edeceği 

k bildiriliyor. 

Filistinli gerillaları övdüğü gerekçesiyle işgalci kuvvetler tarafından tutuklanan Şahaka, sınırdışı «edilmek üzere Ramleh Cezaevinde bekletiliyor. 
Şahaka, bir üst mahkemeye başvurarak, haksız yere tutuklandığını bildirdi ve bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. 

Batı Şeria'da başlayan genel grevin ise şimdilik sakin geçtiği bildiriliyor, İşçiler, köylüler çalışma yerlerinde işi durdururken, öğrenciler de okullarına gitmediler. 
Ramallah'ta Arap öğrencilerle işgalci İsrail askerleri arasında küçük bir çatışma çıktı. 

İşgal altındaki Arap topraklarındaki kentlerin büyük bir çoğunluğunu Filistin Kurtuluş Örgütü yanlısı 

, Olarak tanınan belediye başkanları yönetiyor. 
İSRAİL HÜKÜMETİNİN YENİ KARARLARI Kudüs'ten gelen haberlere göre, İsrail kabinesi bütün + dünyada geniş ve sert tepkilere yolaçmasına rağmen işgal altındaki topraklarda yeni yerleşim merkezlerinin kurulmasına devam edilmesini istedi. 
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Makine Takım grevi ikinci ayında 


İki ayı aşkın bir süredir 


Fabrikası işçilerine Otomobil-İş Sendikası ikinci ödemeyi 


yaptı. 


Makina Takım işçileri "İsteklerimiz bugünkü şartlarda çok normaldir. İşveren taleplerimizi kabul edene kadar grevi aynı azimle sürdüreceğiz. " dediler. 


Genel-İş 


yapıldı 


Şube Başkanlığına Erdal Dönmez seçildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Genel-İş Sendikasının İstanbul Ciheti Şube Genel Kurulu önceki gün toplandı. 1080 delegenin ka- 


tıldığı kongrede, Erdal Dönmez Şube Başkanlığına getirildi. 


932 oyun kullanıldığı 
seçimlerde Dev-Yol taraftarlarının başkan adayı Erdal Dönmez'in listesi, 
456 oy, eski yönetim- 
den Orhan Özhan 331 oy ve sahte TKP'lilerin adayı Yusuf Yanık da 145 
oy aldılar, 


Genel Kurulda -Divan Başkanlığına yedi başkan adayının ortak önergesiyle Ertan Andaş seçildi. 
Andaş, açılış konuşmasında, önümüzde karanlık zor günlerin bulunduğunu, bu yüzden sendikal, sınıfsal ve siyasal birliğin sağlanması için çalıştıklarını söyledi. Demirel in kuracağı hükümeti “Örtülü MC" olarak niteleyen Andaş, demokratik 


hakların engelleneceğini de öne sürdü. Genel Kurula Abdullah Baş- 


türk'ün gönderdiği mesaj da da aynı konulara değinildi. Baştürk mesajında çeşitli yasaların değiştirileceğini, bir baskı döneminin geleceğini ve bunahmin daha ağırlaşacağını iddia atti. DİSK'in bu dönemde işçi ve emekçilerin siyasal hareketinin örgütlenmesi için çalışacağını kaydeden Baştürk, bu doğrultudaki son Genel Yönetim Kurulu kararını "tarihi" olarak degerlendirdi 


Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun okunmasından sonra eleştirilere geçildi. Söz alan delegeler, şube yöne- 
#imini eleştirerek, tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinin sözde kaldığını hiç bir meselede tabana (odanışılmadığını söylediler. İstanbul Belediyesi ile zamanından dört ay önce sözleşme yapıldığını, bu yüzden de artan hayat pahalılığı karşısında işçilerin mağdur olduğunu belirttiler, ayrıca ücretlerin zamanında ödenmediğinden sosyal haklarının zamanında verilmediğinden (yakınan delegeler sendikanın bünlara ilgisiz kaldığım vurguladılar. 


Konuşmacılar, sendika yönetimi yanında, 'TKP'lilerin faaliyetlerini de teşhir ettiler. Harita Müdürlüğünden Ulvi Çamurlu adlı delege, TKP'lilerin CHP'li gibi gözükerek en gerici güçlerle işbirliği yaptığını ve DİSK içinde kaybettikleri mevzileri Genel-İş'te kazanmaya Çalıştıklarını söyledi. Bayrampaşa Belediyesinden Celal İnceoğlu ise, Genel Kurulun Devrimci Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümüne rasladığını, bu günde, içinde bulunduğumuz anarşi kargaşa ve bunalımdan 1919'larda Mustafa Kemal'in bütün halkı birleştirici tutumunu örnek almakla kurtulabileceğimizi belirtti. 
"“Anarşinin kaynağı MHP ve Rusya'nın kışkırttığı güçlerdir" diyen İnceoğlu, bunlara karşı bütün işçilerin birleşmesi gerektiğini savundu. 


Kongresi 


İSTANBUL(ÖZEL) 
evde olan Makina Takım 


"Rusya'yalafyok!"mu? 


| Genel-İş'in tabanında yenileşme isteği var. Türk-İş döneminden kalma 
kapılar ardında yapılan sözleşmelere; tabanın sesini dile getiren 
| Temsilciler Meclisinin çalıştırılmamasına ve benzeri anti-demokratik tu- 


kapalı 


tumlara karşı çıkıyor taban. İşçiler sendika içi işleyişi, ülke gerçeklerini, dünyada olup bitenleri öğrenmek istiyor. Kongre bu yüzden canlı geçti. 
* o Gerek Andaş'ın konuşması gerek Baştürk'ün mesajı, bir gü DİSK Genel Yönetim Kurulunun aldığı "'DİSK'in soldaki siyasal birliği sağlamak" kararının sıcağı sıcağına işçilere duyurulmasını amaçlıyordu. 
Ne var ki bunun bir parti kurmak kararı olduğunu ancak çok dikkatli olan- 


lar anlayabildi. 


ettiler. Çünkü okuyuş tarzından şube başkanının rapora pek vakıf olmadı- in “akıldâneleri" 


Dev-Yol taraftarları sık sık slogan bağırarak dikkat çektiler. Bir delegenin anarşinin kanaka arasında Rusya'yı saymasını ise TKP'lilerle birlikivan Başkanı Andaş, yuhalayanları uyarırken, konuşan 

delegeye de dönerek "Genel-İş Kongrelerinde, sosyalist ülkeler aleyhine 


fı anlaşılıyordu. Anlaşılan DİSK iyet gösteriyorlar. 


te yuhaladılar. 


konuşulmamalıdır"' dedi. 


TKP'liler ve Dev-Yol tai 


am sm e e a 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Güneş Sigortada çalı- 5 
şan işçiler üyesi oldukları Bank-Sen Sendika- ve sından istifa ederek Bağımsız İlbank-İş Sendikasına geçtiler. 
140 kişinin çalıştığı 


Genel-İş İstanbul ciheti Şube Kongresinden bir görüntü 


Kongreden izlenimler 


Yani, Genel/İş'te "Rusya'ya laf yok!" Bu kafa ile Genel-İş'in de aktif olarak desteklediği DİSK'in yeni partisi acaba nasıl bir görünüm alacak? 
tarları ikişer başkan adayı tespit etmişlerdi. 
Biri göstermelik, biri sahici. 35 delege söz i p de bunlardan bir kısmı konuştuktan sonra, vakit ilerlediği için yeterli yedek başkan adayları, ''Başkan adayı" olarak söz alıp, konuşma yaptık- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
“Faaliyet Raporunun'' kim tarafından hazırlandığını delegeler merak | 
| 
İ 
| 
| 
tan sonra adaylıktan feragat ettiklerini söylediler! | 


Güneş Sigortada işçiler Kasımdan itibaren Bank-Sen'den istifa etmebaşladılar. Noter kanalıyla yapılan istifalar kısa sürede 80'i aştı. Bu arada 8 Kasım günü İlbank-İş Sendikası bir 


Kamil Erdem 


in önceki 


enel-İş içinde de faa- 


önergesi kabul edildi ve 


e 


Türk çocuklarının eğitimi konusunda Türkiye ile Almanya arasında protokol imzalandı 

m Almanya'ya 500 öğretmen gönderiliyor 


ANKARA(THA) 

Yurt dışındaki işçi çocuklarının éğitiminde izlenecek ilkeler ışığında ilk uygulamalara başlandığı bildiriliyor. 

Milli, Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Batı Almanya'da. Batı Alman yetkilileri ile yapılan görüşmelerden sonra bu konuda bir protokol imzalandı. 

Protokolde Türk çocuklarının Anadil—Toplum Bilgiler—Ulusal Kültür— Din ve Ahlak bütünlüğü içinde görecekleri Türkçe eğitimin bütüncül ve zorunlu bir ders olarak Federal Alman Okul Programı ve ders saatleri içinde yer alması ilkesi benimseniyor. 

Milli Eğitim Bakanlığının konu ile ilgili açıklamasında şöyle deniyor: 

"Bakanlığımızca gereksinimi karşılayacak sayıda ve nitelikte seçilen ve Türkiye'deki Alman Kültür Merkezlerinin de katkısıyla özellikle Almanca dil öğrenimi yönünden iyi hazırlanmış öğretmenlere tüm eyaletlerde görev verilmesi ve yerel atamaların son bulması kararlaştırılmıştır. Federal Almanya" nın önümüzdeki öğretim yılı için şimdiden belirttiği öğretmen gereksinimini karşılayabilmek için yeniden 500 
ilk ve ortaokul öğretmeni seçmek ve hazırlamak yolundaki çalışmalarımız başlamıştır. Geçen öğretim yılında 12.bin öğretmenimizin hemen hepsi görevlendirildikleri ülkelere gitmişler ve görevlerine başlamışlardır. 

Ayrıca Federal Alman Çocuk Yuvalarında öğretmen yardımcısı olarak çalışmak üzere Kız Meslek Liseleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları arasından 150 kişi seçilmesi ve 


Almanca xursundan geçirildikten sonra Almanya'ya gönderilmesinde anlaşmaya varılmıştır. 


Federal Almanya ile sürdürülen gö- 


rüşmelere koşut olarak söz konus% temel politikalarımız işçilerimizin bulunduğu diğer Avrupa ülkelerinin özel sorunlarına uyarlanmış ve hazırlanan çerçevesinde ler sürdürülmüştür. Özellikle Avusturya hükümeti ile hemen tüm konuları kapsayan bir protokol da imzalanmıştır. 


Türk-Alman Ortak Çalışma Grubu toplantısı Ankara’ da yapılıyor 


ANKARA(AA) 

Türkiye ve Federal Almanya arasında 7 Aralık 1972'de imzalanan. Federal Almanya'da çalışan Türk iscilerini Türk Ekonomisine mesleki bakımdan intibaklarını teşvik anlaşmasının 5. 
maddesi hükmü uyarınca kurulmuş olan Türk-Alman çalışma grubu 7 .dönem toplantısı 13-14 Kasım tarihlerinde Ankara'da yanılıyor. 

Çalışma grubunun Du toplantısında ele alınacak başlıca konular arasında Türk işçi şirketlerinin envanteri, Türkiye Halk Bankasında bulunan özel kredi fonu ve Türk işçi şirketlerine yapılabi - lecek teknik yardımlar bulunuyor. 


Avusturya, 


Güneş Sigorta işçileri 
| Bank-Sen'den istifa etti 


m işçilerin üye oldukları Bağımsız Ilbank-Iş Sendikası toplusözleşme çağrısı yaptı 


mBank-Sen yönetimi işverenle birlikte, istifa eden işçilere baskı yapıyor 


çağrı yayınlayarak, işyerinde çoğunluk sendikası olduğunu açıkladı. 

İstifalar üzerine işverenle ADIN, yapan Bank-Sen yöneticilerinin, işçilere baskıları yoğunlaştırdığı bildiriliyor. 
Bank-Sen yöneticileri özellikle öncü işçileri tehdit ediyorlar ve bunları işverenin adamları olduğu şeklinde karalamaya çalışıyorlar. 

Güneş Sigorta işçileri- nin İlbank-İş'e geçmesi üzerine bir açıklama yapan sendikanın Genel Sekreteri Şükrü Öksüz şunları söyledi: 

"Bank-Sen yöneticile- 


Amerikan Işçi Sendikaları Konfederasyonu 


AFL-CIO Genel 
Kurulu 15 Kasımda toplanıyor 


mlürk-iş Genel Başkanı Denizcier, AFL-CIO” dan sonra ICFTU” nun, 


Madrıt' teki Genel 


ri sürekli tabaiın söz ve karar sahibi olması ilke sini hayata geçirdiklerini söylerler. Oysa Güneş Sigorta'da kararını vererek sendikamıza geçen işçilere Bank-Sen baskı yapmaktadır. Çağrı tarihin- den sonra yapılan istifa ların geçerli olmadığını bilmelerine rağmen, işyerindeki 2-3 İGD'liyi kullanarak, baskıyla işçileri istifa ettirmeye çalışıyorlar. 


"Biz tabanımıza güveniyoruz. Her ne pahasına olursa olsun bu işyerinde toplusözleşmeyi imzalayacağız." 


Kuruluna da katılacak 


W Lenizcier' in ICFTU Icra Kurulu üyeliğine aday olduğu bildiriliyor 


İŞÇİ SERVİSİ 

Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu (AFL-CIO) Washington da toplanıyor. 

Türk-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier'in de konuk olarak katılacağı kongrede, AFL-CIO'nun 
85 yaşındaki Başkanı George Meany'nin çekileceği, yerine şimdiki Genel-Mali Sekreter Gene Kirkland'ın seçileceği bildiriliyor. 

Öte yandan, Dünya 
Hür Sendikalar Konfederasyonu'nun (ICFTU) 
12. Genel Kurulunun da 19-24 Kasım tarihleri arasında Madrit'te toplanacağı öğrenildi. Washington'daki kongreden sonra İCFTU kongresini izlemek için Madrit'e gidecek olan Denizcier'in bu kongrede, ICFTU İcra Kurulu üyeliğine seçilebileceği belirtiliyor. 

ILO'YA GERİ 
DÖNECEK 

AFL-CIO'nun bu kongresinin 40 yıllık Genel Başkanı Meany'nin başkanlıktan çekilmesi dışındaki diğer önemli yanı ise, Konfederasyo- nun yeniden Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) dönme kararı alması olacak. 

AFL-CIO, 1974 yılında, ILO'nun Arap sendikaların teklifi ilé İsrail'i kınayan bir karar alması üzerine, 1977 Kasımında bu örgütten çekilme kararı almıştı. Ancak son dönemlerde, Yönetim Kurulu içinde Meany'e karşı belli bir muhalefet oluşmuştu. Başını Tekstil Giyim İşçileri Sendikası, Gıda ve Büro İşçileri Sendikası ve Demir İşçileri Sendikasının çektiği bu muhalefet, AFL-CIO' nun ILO'ya ve ICFTU'ya yeniden girmesini istiyordu. 

AFL-CIO'nun ILO'ya dönme kararı almasında, Sovyetler Birliği'nin son zamanlarda ILO'da artan etkinliğini kırmak amacı taşıdığı belirtiliyor. 

Öte yandan, AFL-CIO' nun son kongresinden sonra, daha önce Konfederasyondan ayrılmış butunan üç büyük sendikanın da (Maden İşçileri Sendikası, Otomobil İşçileri Sendikası ve Şoförler Sendikası) Konfederasyona geri dönmesi bekleniyor. Böylece, AFL-CIO'nun şu anda 
10 milyon civarında olan 
üye sayısı, 15 milyon dolaylarına yükselecek. 

MADRİT KONGRESİ 

Dünya Hür Sendikalar Konfederasvonunun Madrit'te yapılacak olan kongresinde şu andaki Başkan Otto Kersten'in 


Denizcier 


yeniden adaylığını koyacağı ve karşısına başka bir adayın çıkmayacağı belirtiliyor. 

Türk-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier'in ise, İcra Kurulu üyeliği için adaylığını koyduğu ve seçilmesinin beklendiği bildiriliyor. 

ICFTU'nun bu kongresinin baş konusunun dünyada işsizlik ve istihdam sorunu olacağı ve bu konuda geniş ön çalışmalar yapıldığı da gelen haberler arasında. 

Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler, daha önce, 
1980 yılını Tam İstihdam 
Yılı ilan etmişti. Ancak 
1980 yılına gelindiği bu 
günlerde dünyada işsizliğin giderek artması dolayısıyla, kongrenin ileriye dönük öneri, plan ve hedefler tespit edeceği belirtiliyor. 


Mardin Çimento Fabrikası grevinde taraflar anlaşma sağlayamadı 


MARDİN(AA) 

Mardin Çimento Fabrikasında Türk-İş'e bağlı Çimse-İş Sendikası üyesi işçilerin başlattıkları grev 
19. gününü de olaysız olazak doldurdu. 

Çimse-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Şevket Alp, grev gelişmesiyle ilgili olarak AA muhabirine şu açıklamayı yaptı. 

"Bazı konularda anlaşma sağlanamaması nedeniyle başlattığımız por başarıyla sürüyor. 
şveren bizim İstanbul, ya da Gaziantep'te toplusözleşme (o görüşmelerini sürdürmemizi istiyor. Biz ise bunun Mardin ya da bağlı bulunduğumuz Diyarbakır Bölge Temsilciliğinde yapılmasını istiyoruz. Bu konuda anlaşamadığımı; için grev de haliyle sürecektir." 

Şevket Alp Mardin Çimento Fabrikasının üretim yapılamaması nedeniyle hergün 1 mi'yon lira zarara uğradığını belirtti. 


TARİŞ'te yönetim mücadelesi kızıştı 


Izmir 
Belediyesinde direniş sona erdi 


©işçiler maaşlarının yanısıra birikmiş toplusözleşme farklarının 
5 bin lirasını aldılar 


İZMİR (ÖZEL) 


İzmir Belediyesi Otobüs ve Troleybüs İşlet- 


melerinde çalışan 


2500 


işçinin geçtiğimiz 


cuma günü başlattıkları direniş sona erdi. Ekim ayı maaşları ile birlikte birikmiş toplusözleşme farklarından 5'er bin liralık bir bölümünün verilmesi üzerine direnişteki işçiler işbaşı yaptılar. 
Daha önce işçilerin bağlık bulundukları Genel-İş Sendikasının direnişin bittiği şeklinde açıklamalar yapmasına karşılık, otobüs ve troleybüs 


işçileri 


sendikayı dinlemediklerini, paralarını 


almadan direnişi bitirmeyceklerini belirtiyorlardı. Genel-İş yöneticileri ekim ayı ile birlikte 5-6 bin liralık bir toplusözleşme farkının verilmesi- nin kabul edilebileceği şeklinde konuşurken, belediyeden yaklaşık 30'ar bin lira alacaklı durumda bulunan işçiler paralarının tamamını 


istiyorlardı. 


Öğrenildiğine göre, İzmir Belediyesinin işçilerin tüm alacaklarını ödeyebilmesi için 150 
milyon liraya ihtiyacı var, Ancak Belediye Başkanı İhsan Alyanak elinde 20 milyon bulunduğunu açıklamış. paraların ödenebilmesi konu- 


sunda kaydetmişti. 


hükümetle girişimlerde bulunduğunu 


CHP içindeki hizip çatışmaları yüzünden 


hükümet bugüne 


kadar 


İzmir Belediyesine 


para yardımı yapmaktan kaçınıyordu. Otobüs işletmesinde direnişten sonra CHP İl Başkanı Sedat Akman Alyanakla çekişmesine rağmen hükümetin belediyeye yardım etmesi için dev- 


reye girmişti. 


Nitekim önceki gün Akman hükümetin İzmir Belediyesine 70 milyon lira yardım edeceğini 


$ açıklamıştı. 


Dün öğlene kadar geleceği söylenen paranın İzmir'e gönderilmemesi ayrıca gelecek paranın 
70 milyon değil de 15 milyon lira civarında 
olduğu şeklindeki söylentilerin çıkması üzerine işçiler direnişi sürdürdüler. 

İş Mahkemesinin direnişin kanunsuz olduğu 


şeklinde 


karar vermesi ve kendilerine Ankara' 


dan para geleceği yolunda güvence' verilmesin - den sonra Genel-İş Sendikası 'yetkilileridirenişin pazartesisabahı bitirileceğini açıklamışlardı. 

Genel-İş Genel Merkezinden gelen Toplusözleşmeler Dairesi Müdürü İsmail Hakkı Önol, önceki gün yaptığı bir toplantı ile durumu işçilere anlatmıştı. Ancak işçiler kendisini dinlemeyerek "verilen güvencelere, sözlere güvenmediklerini, paralarının tamamı verilinceye kadar işbaşı yapmayacaklarını" söylemişlerdi. 


Urfa” da topraklar ağalara geri veriliyor 


VİRANŞEHİR (THA) 

Toprak ve Tarım Reformu Urfa Bölge Başkanlığınca (o kamulaştırılarak topraksız köylülere kiraya verilen arazilerin, eski sahipleri olan ağalar tarafından geri alındığı bildirildi 

Bu konuda bir açıklama yapan Viranşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Vurgun, "Devletin bize kiraya verdiği toprakları işlememize büyük toprak sahipleri engel olmaktadır. Ayrıca devletin dağıttığı topraklar mahkeme kararıyla ellerinden alınarak eski sahiplerine (| verilmiştir" dedi 


"İSMİMİ 
AÇIKLARSANIZ 
AĞALAR BENİ 

ÖLDÜRÜR" 


Aynı konuda bir açıklama yapan Viranşehir'in Ayınsaraç köyünden topraksız bir köylü, adının açıklanmasını istemeyerek şunları söyledi: 


"Adımı o açık'arsanız ağalar beni öldürür. Köy- de yaşayan 80 aile ağalar 


tutularak, göçe zorlanmakta. Bizler toprağı bu lunmayan 80 hane Ayınsaraç köyünde oturuyoruz. Cecanlar, Şahinkalkay ve akrabaları köyü ekip biçiyorlar. Hükümet bu köyü istimlak etti, onlar da dava açtılar. 
Mahkeme, kararı onların lehine verdi, fakat temyiz kararı bozdu. Şimdi mahkeme devam ediyor. 
Bu adamlar çok kuvvet- li. Para ile her şeyi hallediyorlar. Eğer davayı kazanırlarsa, hem biz 
80 hane yeniden topraksız kalacağız, hem de devletten 10 milyon lira alacaklar." 


İZMİR (ÖZEL) 
Hükümet değişikliği- nin gündeme gelmesiyle birlikte kısa adı TARİŞ olan 80 bin ortaklı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde yönetim mücadelesi kızıştı. 

Her hükümet değişikliğinde kargaşalıklara sahne olan TARİŞ'te eski yöneticiler diken üstünde vazifelerini hazırlarken, AP kanadında da hummalı bir çalışma dik- 


kati çekiyor. 
İzmir'de yayınlanan bir gazete. 20 gündür 


TARİŞ yöneticileri aleyhinde kampanya yürütürken, ortalıkta yeni yönetim için çeşitli isimler dolaşıyor. 

En çok dolaşan isimler arasında Hakkı Gürün dikkati çekiyor. Hakkı Gürün, Ecevit hükümeti kurulduğunda da kendisine Genel Müdürlük teklif o edilmiş, ancak kabul etmemiş bir kişi olarak esnekliğiyle tanınıyor, AP çevrelerinin TARİŞ'e MHP'yi sokmak niyetinde olmadıkları gözönüne alındığın- da, Gürün,Genel Müdürlük için şanslı görünüyor. 

Genel Müdürlük için ismi ortalıkta duyulmamış sürpriz bir aday da şimdiki TARİŞ yöneticileri -aleyhinde kampanya yürüten Yeni Asır gazetesinde çalışan Prof. 
Adnan Gülerman. AP ile direkt bir ilişkisi olmadığı belirtilen Gülerman için iş çevreleri ve çalıştığı gazetenin desteği 


(Aydınlık$I 
\ 


bir şans olarak getiriliyor. Ancak Ticaret Bakanlığına Halil Başol getirildiğine göre TARIŞ Genel Müdürlügüne Hakkı Gürün'ün atanacağına kesin gözüyle bakılıyor. 

MHP'ye yakın çevreler ise Genel Müdürlük için Orhan Daud'dan Aydın Tanyel'e kadar varan bir dizi isim üzerinde duruyor. Bu isimler arasında MHP'ye yakınlığı ile tanınan eski Yönetim Kurulu üyesi Güner Car ve eski Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Şahin Kilimci de yer alıyor. 

Ne var ki, AP yöneticileri bu sefer TARİŞ'e MHP sokulduğunda bütün işletmelerin kan gölü- ne döneceğinin bilincinde olmakla birlikte, TA-RİŞ'te; ne tür bir operasyon yapacakları ve bunu hangi yoldan gerçekleştirecekleri konusunda henüz karar vermiş değiller. 


Çünkü TARİŞ, mevcut işletmeleriyle bir kadrolaşma imkanı yaratarak partilere çıkar sağlayabildiği gibi, aynı zamanda üretici ve ihracat politikasıyla da geniş bir tüccar, sanayici ve ihracatçı kesimini yakından ilgilendirivor Bu yüzden AP için bir kadrolaşma kadar, CHP hükümeti döneminde zor duruma düşen iş çevrelerinin desteğini kazanacak bir ekonomik operasyon ataması da önemli görülüyor. 


Yan ödemelerini alamayan öğretmenler bakanlığın çıkarttığı aksaklıktan yakınıyor 


İZMİR (ÖZEL) 
İzmir'de bazı ilkokulöğretmenleri üç aylık yan ödeme farklarını alamadılar. Özellikle malmüdürlerinin ödeme yaptığı ilçelerde okulların bordrolarının tamamlanmadığı gerekçesiyle yan ödemeler bütün öğretmenlere verilemedi. 
İzmir Milli Eğitim Mü- 


olduğunu bildirdi. Ancak Maliye Bakanlığından gelen kararnameye göre, yan ödemelerin bütçe dışı avans olarak ödeneceği açıklandı. 

Öte yandan Bornova' da ve bazı ilkokullarda ek ders ücretlerinin de ödenmediği öğrenildi. Eylül ve ekim aylarının ek ders ücretlerini alamayan öğretmenler çıkartılan bu 


dürlüğü ise dağıtım 4 kia cetvelleri gönderildiği zorlukların önlenmesini için ödemelerde AA 


Ege Bölgesi Maden işçileri Sendikası Genel Başkanı açıklama yaptı 


“Devletleştirilen madenler özel sektöre devredilirse 


RA A direnişe geçeceğiz İZMIR (THA) sının iptalini istediğini Türk-İş'e bağlı Ege belirten Çakıroğlu şunla-Bölgesi Maden İşçileri rı söyledi: 


Sendikası Genel Başkanı Abdullah Çakırefe CHP Hükümeti tarafından devletleştirilen madenlerin Demirel başkanlığındaki azınlık hükümeti tarafından özel sektöre devredilmesi halinde, sendika üyesi tüm işçilerin direnişe Jeçeceklerini açıkladı. 
Bu kararı sendikanın son Genel Yönetim Kurulu toplantısında aldıklarını belirten Çakıroğlu, eylemlerini yasalar dahilinde yürüteceklerini belirtti. 


Yeni Hükümetin 2172 
sayılı yeni Maden Tasarı- 


Öğretim kadrosu tamamlanamadığından Atatürk Eğitim Enstitüsü 
26 Kasımda açılacak 


İSTANBUL 

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünün , geçen sene tayin edilen öğretmenlerin yerine atanan öğretmenlerin gelmeleri- nin gecikmesinden dolayı 


Bilindiği gibi Atatürk Eğitim Enstitüsü 12 Kasım günü öğrenime başlayacaktı. Ancak öğretmenlerin tamamlanmaması nedeniyle Enstitünün açılışı 26 Kasım gü- 
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"Maden işçileri devlet işletmeciliğini tatmaya başlamış ve ileride daha iyi olacağının idraki içerisinde olup eski sıkıntılarına dönüşü kabul etmeyeceklerdir. 

Özel Sektör, Linyit İşletmeciliğinde kâr amacıyla yurt çıkarlarını hiç dikkate almadan çalışmasını sürdürmüştür.Devlet işletmeciliği iyi organize edilirse, tecrübeli idarecilerle donatılıp köklü tedbir ve yatırımlara yönelirse önümüzdeki yıl Türk halkının yakıt sıkıntısı diye bir sorunu kalmaz”, 


Teknik yüksek okulların kuruluş hazırlıkları tamamlandı 


ANKARA(AA) 


Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri 43 ilde açılma- 
»ı kararlaştırılan 49 Teknik Yüksek Okulun hazırlıklarının tamamlandığını bildirdiler. 


Açılacak bu okulların yönetim biçimi, öğretim yöntemleri ve öğrencilerin alınma yöntemlerini saptayan yönetmeliğin hazırlandığı ve uygulamak üzere illere gönderildiği de açıklandı. 


Bakanlık yetkilileri, yönetim kadrosu tamamlandıkça Teknik Yüksek Okullara öğrenci alınacağını ve 1979 Kasım ayı sonunda, tüm Teknik Yüksek Okulların işlemlerinin tamamlanıp, aralık ayında öğretime başlamış olacaklarını bildirdiler. 


Batman Belediye Başkanı öldürüldü 


Apocular, 
Siverek'te bir aileden 3 kişiyi 

öldürdü 


e Adana” da Töb-Der üyesi bir ilkokul müdürü öldürüldü 


. © istanbul’ da iGS Personel Müdürü ve bir kasap öldürüldü © istanbul’ da 2 milyonluk-soygun 


HABER MERKEZİ Apocular, Siverek'te bir eve baskın düzenleyerek 3kişiyiöldürdüler, Bir kişi de ağır yaralandı. 
Siverek'te 11 Kasım günü Bucakların yakını diye bir eve baskın düzenleyen Apocular, evde aradıklarını bulamayınca Sefer Vural (60), Gülsen Vural (7) adlı kişileri öldürdüler. Olayda Miyaser Vural (45) ile Ayten Vural (13) yaralandılar. 
Diyarbakır Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan Miyaser Vural kurtarılamayarak dün öldü. 
Böylece olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. 

Siverek'te eve baskın yapan ve 3 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayda saldırganların başını Erkan Uzun'un çektiği ö renildi. Saldırıyı düzenleyenlerin Erkan Uzun'la birlikte 3 kişi olduğu bildirildi. 

Öte yandan bundan önce de birçok olaya karışmasına rağmen Erkan Uzun'un Siverek'te hâlâ elini kolunu sallayarak dolaşması ve saldırılarını sürdürmesi dikkat çekiyor. Apocular, Erkan Uzun'un evinin bulunduğu mahallede yoğun olarak barınıyorlar. 


Batman Belediye "Başkanı öldürüldü 


Siirt'in Batman ilçesi bağımsız Belediye Başkanı Edip Solmaz dün akşam evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vurularak öldürüldü. 


THA muhabirinin Batman Emniyet Amirliğin- den edindiği bilgiye gölre henüz kimliği belirle- 


-ye 


nemeyen bir kişi saat 18. 
00 sularında , Belediye 
Başkanı Edip Solmaz'ın Raman Oo Mahallesindeki evinin kapısını çaldı. Kapıyı açan belediye başkanına otomatik silahla ateş açan kimliği belirsiz kişi daha sonra kaçmayı başardı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Solmaz hastaneye kaldırılmak istenirken evinin bahçesinde öldü. 
Belediye Başkanının öldürülmesi ilçede durumun gerginleşmesine neden oldu. Yetkililer ilçegiriş ve çıkışların kontrol altına alındığını bildirdiler, 


Adana'da Töb-Der üyesi ilkokul müdürü öldürüldü 


Adana'da Bahçelievler İlkokulu Müdürü Bahattin Topal dün saat 13.00 
sularında kimliği belirlenemeyen kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü. 

Okul bahçesinde yapilan: tören sırasında vurulan Bahattin Topal evli ve iki çocuk babası idi. Töb-Der üyesi olduğu bildirilen okul müdürü daha önce Cemil Nardalı İlkokulunda öğretmenlik yapıyordu. 

38 yaşındaki Bahattin Topal 17 yıllık öğretmendi. 

Öte yandan Adana sebze halinde çalışan Halil Erdoğan adlı bir genç silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Erdoğan'ı döverek halden çıkaran saldırganlar daha sonra yaylım ateşi açtılar. Açılan ateşle Erdoğan'la birlikte ismi henüz saptanamayan bir kişi ağır yaralandı. 


Töb-Der 


yöneticilerinin gözaltına 


alınması sürüyor 


© Gözaltındaki yöneticiler mahkemeye 


çıkarıldı 


© Ankara Şubesi bir bildiriyle ” gizli örgüt” 


iddiasını reddetti 


ANKARA (ÖZEL) 
Töb-Der Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu ve bazı yöneticilerin "gizli örgüt" kurdukları iddiasıyla gözaltına alınmasından sonra, Töb-Der'in bazı yerel yöneticilerinin de gözaltına alınarak An- 


kara'ya (gönderilmesine başlandğı öğrenildi. 
Töb-Der yetkilileri, 


geçenlerde yapılan Başkanlar Toplantısında söz alan örgüt başkanlarının gözaltına alındığını ve bunların dün öğleden sonra Sıkıyönetim Mahkemesine çıkarılarak, daha öncekiller gibi tutuklandıklarını söylediler. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesince tutuklanan Töb-Der yönetcilerinin sayısı 15'e yükseldi. Tutuklamaların 142/3, 312. maddele-, re ve 1630 sayılı; kanuna göre yapıldığı bildirildi. 


ANTALYA 

"Her gün birkaç ilerici 

- yurtseverin faşist militanlarca katledildiği, öğretmenlerin, profesörlerin öldürüldüğü, şubelerimizin bombalandığı kamuoyunca bilinmektedir. 
Eğitim “emekçilerinin Antalya Töb-Der Yönetim Kurulu konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında 


haklı mücadeleleri tüm bunlara rağmen devam edecektir. Örgütümüze ve üyelerimize yönelik bütün saldırı ve baskıları protesto ediyoruz" dedi. 


Öte yandân, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Celal Çoban, Töb-Der yöneticilerinin tutuklanmasını kınadı. 


TRAKYA ÖĞRETMENLERİNİN AÇIKLAMASI 

Trakya'da bulunan 19 
Töb-Der Şubesi, Cumhurbaşkanlığına Meclis Başkanlığına ve Senato Başkanlıklarına çektikleri telgrafta Töb-Der Yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadılar. Trakya'lı öğretmenler'in telgrafında şöyle deniyor: "örgütümüz oTöb-Der'e yapılan baskılar yasa dışıdır. Genel Başkanımız, ve Genel Merkez yöneticilerimizin tutuklanmasını prolesto ediyor ve derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." 

Açıklamayı yapan örgüt' * şunlar: Töb-Der Kırklareli Şube Başkanlığı, Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski, Vize, Demirköy, Kofçaz, Edirne, Uzunköprü, Meriç, Enez, İpsala, İbriktepe , Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy, Muratlı, Hayrabolu, Malkara Töb-Der Şubeleri Başkanlikları, 


istanbul’ da 

Avcılar'da Istanbul Giyim Sanayii Fabrikasının Personel Müdürü Mehmet Gümüşbaston dün akşam fabrikanın bahçesinde kimlikleri belirlenemeyen kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü. 

30 yaşında olan personel müdürü aldığı altı kurşun yarasıyla Samat- ya Sosyal Sigortalar Hastanesine kaldırılırken yol- da öldü. 

“Zeytinburnu'nda dün saat 12.30 sıraların- da kimliği belirlenemeyen bir kişi sağ görüşlü Arf Üzüm'ü Yeşiltepe 29. Sokaktaki kasap dükkanında (o tabancayle öldürüldü. 

Öte yandan İstanbul" un Sultanahmet Akbıyık Caddesi Keresteci Hakkı Sokaktaki bir işhanında- ki basın organında makinist olarak çalışan Fahrettin o Sözügeçer adlı genç Ayhan Başkafa tarafından tabancayla vuruldu. Yaralı Sözügeçer SSK İstanbul Hastanesinde tedavi altına alındı. 


İstanbul'un Mercan Tığcılar Caddesinde bulunan bir kuyumcu silahlı dört kişi tarafından soyuldu... Soyguncuların kuyumcudan: aldıkları altınların değerinin iki milyon lira olduğu ayrıca soyguncuların 300 bin lira da nakit parayı gaspettikleri belirtildi. Dün meydana gelen soygun- dan sonra -kaçan silahlı soyguncular halen aranmakta. 

Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, soyguna uğrayan ` kuyumcunun kimliğini açıklamadılar. 


Dün saat 13.30'da İstanbul Teknik Üniversitesi yemekhanesi koridorunda bir DGB üyesi Dev Solcu iki kişinin saldırısına uğradı. 

DGB üyesi Tanzer Özdemir'e saldıran iki kişiden biri olan Ali Tarık Koçoğlu şikayet'üzerine çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 

Saldırıya uğrayan 
DGB üyesi öğrenciye ise muayene olduğu doktor tarafından iki günlük rapor verildi. 

izmir'de 

Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi bahçesinde karşıt görüşlü öğrencilerin kavga etmesi sonucu bir kişi yaralandı, dört kişi de gözaltına alındı. 

Sakarya Alay Komutanlığı yetkililerince yapılan açıklamada Dev-Sol üyesi olduğu ileri sürülen Mehmet Sedat Çelik, Ali Fırıncıoğlu ve Musa Keser'in Adapazarı Petrol Ofisi soygununun yanısıra çeşitli gasp ve soygun olaylarına karıştıkları be- 


lirtildi. 
Muş'ta 

Muş Valisi Halil Nimetoğlu'nun verdiği bilgilere göre Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma aracına açılan ateş sonucu bir assubay ve aracın şöförü olan bir er yaralandı. 

Assubay Gültekin Baltacıoğlu ile şöför Er Kamber'i yaralayanların kimlikleri belirlenemedi. 


Ankara'da komandolar öğrencilere saldırdı 


Keçiören Çevre Sağlık Koleji okulunda dün komandolar öğrencilere saldırdı. Saat 10 sularında derslere girmek üzere okulda bulunan öğrenciler okulun bahçesinde ve dışında grup halinde bulunan komandoların taşlı sopalı saldırısına uğradı, dört öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandılar. 


Saldırının başını Orhan Güneş, Türker Aytan, Eysan Uysal, Hüseyin Acar, Avni Alım adlı komandoların çektiği bildirildi. 


Yunan Genel Kurmay Başkanı Davos 


HADİ ULUENGİN (BRÜKSEL) 

Önceki gün Brüksel'e gelen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Davos, NATO Kuvvetleri Komutanı Rogers ile dün bir görüşme yaparak Yunanistan'ın yeniden NA-TO'nun askeri kanadına dönmesi konusunu ele aldı. Gizli olarak sürdürülen ve şimdiye kadar hiç bir açıklama yapılmayan görüşmele Davos'un Yunanistan'ın yeniden NA-TO'nun askeri kanadına dönmesi isteğini yinelediği ve Türkiye'nin vetosunu önlemek amacıyla nzlaşma formülleri üzerinde durulduğu sanılıyor. 

Bilindiği gibi Türkiye' nin Kıbrıs'a yaptığı müdahaleden sonra Yunanistan NATO'nun askeri kanadından çekilmiş, daha sonra ise yeniden 


Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönmesi 

ele alınıyor 


© NATO, Yunanistan'ın biran önce askeri 


kanada dönmesinden yana 


@NATO, Türkiye'nin vetosunu önleyebilmek için çeşitli uzlaşma formülleri deniyor 


askeri kanatta yer almak istediğini bildirmişti. Yunanistan'ın bu istemi Ege Hava Kontrol sahasının Türkiye ile Yunanistan arasında bir çözüme bağlanamamış olmasından dolayı NATO Konseyinde Türkiye'nin red oyuyla karşılaşmıştı. Eski NA-TO Kuvvetleri Komutanı General Haig'in Ege sorununun çözümlenmesi ve bëylelikle Yunanistan'n yeniden NATO' nun askeri kanadına dön- 


“Kıbrıs Türk kesiminde bütün grevler yasaklandı 


Kıbrıs Türk yönetimi 


LEFKOŞE(THA) 
bakanlar kurulu yayın- 


ladığı bir emirnameyle, Kıbrıs'ın Türk kesiminde grev yapılmasını kesinlikle ve sürekli olarak ya- 


sakladı. 


Resmi Gazetede yayınlanan emirnameye göre, sağlık, posta, gümrük, elektrik, su ve ulaştırma işyerlerinde grev yapılması yasaklanmakta- 


dır. 


Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Yürütme Kurulu, hükümetin grevleri yasaklayan kararını sert bir dille eleştirdi Sendika- Yürüt me Kurulu, iktidardaki Ulusal Birlik Partisinin, sürekli olarak demokratik hakları askıya alma tırmanışı içinde olduğunu ve bu tırmanışın ö- 


zellikle 


"Türkiye'de hükümetlerin sağcı parti- 


lerce kurulduğu zamanlarda hızlandığını " öne sür- 


dü. 


Kıbrıs Türk kesimindeki tüm sendikaların yö- 


neticilerinin, hükümetin 


yasaklama kararını: gö- 


rüşmek ve izlenecek ortak tutumu saptamak amacıyla çarşamba günü toplantı yapacakları bil- 


dirildi. 


mesi için hazırlamış olduğu iki değişik plan da önce Türkiye'nin sonra Yunanistan'ın karşı çıkmasıyla bir uzlaşma ortamı yaratamamıştı. 
Yunanistan'ın NATO' nun askeri kanadından çekilmesiyle ittifakın Güneydoğu kanadında doğan boşluğun bir an önce doldurulmasını isteyen çeşitli müttefik ülkelerin Türkiye ile Yunanistan arasında bir an önce bir uzlaşma formülünün bu- 


lunmasından yana oldukları Brüksel'deki NATO çevrelerinde ısrarla dolaşırken, yeni bir formülün gündeme geldiği de sızan bazı haberler arasında, Buna göre önümüzdeki aralık ayında yapılacak olan güz dönemi toplantısında Yunanistan'ın önce askeri kanada dönmesi ve Ege sorununun yeniden genel NATO sorunu içinde ele alınması önerilecek. 

Ege Hava Sahası som- 


< Kipriyanu, dünya kamuoyunun Kıbrıs konusunda Türkiye ' ye baskı yapacağını umduğunu söyledi 


LEFKOŞE (THA) 


Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Kipriyanu, dünya kamuoyunun Türkiye'ye "uzlaşmaz tutumundan" vazgeçmesi için baskı yapacağını 


umduğunu söyledi 


Kipriyanu, o Lefkoşe'nin 


Kıbrıs sorununa 


gürlüğü, bağımsızlığı, 


Rum Yönetimi bulunacak çözümün, 


r kentinde bir serginin açılışında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kıbrısla ilgili kararların uygulanması için pratik önlemler alınmasını isteyeceklerini bildirdi. 


Assa 


Başkanı, Kıbrıs gerçek öz- halkın birliğini, Ada- 


mn bütünlüğünü, göçmenlerin evlerine dönmelerini ve Adanın işgal ordularından arındırılmasını güvence altına almasının şart olduğunu 


söyledi. 


Yakalanan 48 kişinin MLSPB taraftarı olduğu ileri sürüldü Adana Sıkıyönetim Komutanlığı çeşitli suçlardan sanık 
48 kişinin yakalandığını açıkladı 


ADANA (THA) Adana-K.Maraş-G.Antep-Adıyaman illeri Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada MLSPB taraftarı olduğu ileri sürülen 48 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Bildiride örgütün eylemleri konusunda şunlar belirtildi: 

"4 Mayıs 1979 tarihinde Yeşilevler mahallesinde bir kahveye gi-Terek sağ siyasi gazetelerin okunmayacağını beyan edip havaya silahla ateş etmek. 


"19 Temmuz 1979 
günü Mehmet Mert idaresindeki bir otoya ateş etmek, 

“Yeşilevler mahallesinde hakimiyet elde edebilmek için silahlı çatışmaya girmek, 

“Kereste işçisi Ahmet Kuşçu'yu yaralamak, 

"19 Ağustos günu Mustafa Yanış'ı ağır yaralamak, 

"İsmet Paşa Mahallesi muhtarı Erdal Yaylan'ın evine patlayıcı madde atmak, 

"20 Eylül 1979 tarihinde Tekel fabrikasında Sıkıyönetim Kuvvetlerince yürütülen operasyonun başarı ile sonuçlanmasını engellemek ve Güvenlik Kuvvetlerini bu görevden alıkoymak amacı ile bakkal Mustafa Yenice'yi öldürmek ve Çelik'i yaralamak." 

Bildiride bu suçlara ek olarak sağ görüşlü bir kişinin otosunu tahrip etmek, bir kişiden 3 bin lira gaspetmek ve motosikletini çalmak, silahlı olarak para ve kurban derisi toplamak,duvarlara çeşitli sloganlar yazmak suçlarının da aynı kişiler tarafından işlendiği belirtildi. 

Bildiride daha sonra şunlar açıklandı: 

"Adana Emniyet Müdürlüğü Eski İstasyon Karakolu pölis memuru Ze- 


keriya Atalay'ın örgüt üyesi Ertuğrul İnanç'tan aldığı örgüte ait 6.35 milimetre çapında Pistole marka silahı evinde sakladığı ve yapılan aramada tabancanın vakalandığı, 


"Ayrıca Adana Emniyet Müdürlüğü 2. Şube 
1. Kısımda görevli iken 28/29 Eylül tarihinde yasa dışı direnişe geçmek ve görevini terk etmek suçundan işten el çektirilen polis memuru Cuma Karasu'nun adam öldürmek suçundan dolayı 


dılar. 


cileri bastırdılar. 


no asmak 


di. 
DGB'li 


bulunuyordu. 


ANKARA (ÖZEL) 

Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsünde Tıp Fakültesi bölümünde Atatürk ve 10 Kasımla ilgili bir bildiri dağıtan DGB'li öğrencilere dün Halkın Kurtuluşu ve Kurtuluş grubu taraftarları saldır- 


Cuma günü de Hacettepe Üniversitesinde Atatürk'le ilgili bir paisteyen devrimcilere Halkın Kurtuluşu ve Kurtuluş taraftarları "'astırmayacağız" tehdidinde bulunnuuşlar, ancak pano- nun asılmasını engelleyememişler. 


öğrencilerin dağıttığı Atatürk bildirisinde,Atatürk'ün bir resmiyle, gençliğe hitabesi ve Atatürk'ün bugünkü önemini anlatan ve öğrencilere hitabedeni bir yazı 


Bildiride şöyle deniyordu: "Faşist ve sahte solcu çeteler, 


Güvenlik Kuvvetleri tara» fından aranan örgüt mensupları Fahri Dağaşar ve Cevdet Uçar ile görüşüp gizli soruşturma hakkında bilgi verdiği ve soruşturmanın aydınlanmasına kadar görülmemelerini kendilerine bildirmesi hususu da ortaya çıkarılmıştır."'/ 

Bildiri bu suçlar nedeniyle 48 kişinin Sıkıyönetimce gözaltına alındığı ve dosyalarıyla birlikte askeri savcılığa teslim edildiği: şeklinde son buluyor. 


Hacettepe'de Halkın Kurtuluşu ve Kurtuluş taraftarları 

Atatürk'le ilgili bildiri dağıtan 

öğrencilere saldırdı 


her türlü zorbalığa rağmen Türkiye gençliğinin içindeki yurtsever lik ruhunu, yurtsever fikirleri öl düremezler, mal'in dediği gihi: "Fikirler cebr-ü şiddetle top ve tüfekle asla yok edilemez. 
> RER 
Saldırganlar üzerinde Atatürk' BEYTEPE KAMPÖSUNDE ün resmi bulunan bildiriyi yırtarken, DGB'li öğrenciler müdahale ederek, ''Atatürk'e saygısızlık edi- 
~ yorsunuz" diye uyardılar. 
Halkın Kurtuluşu ve Kurtuluş grubunun saldırısını okulun öğren- 


gelişti. 
etmesi 


ticisi uğřadı. 


pınar 


Hacettepe Üniversi tesi Beylepe 


Kampüsünde de olaylar çıktı MHP'lilerin Jeoloji o Bölümünde Halkın Kurtuluşçularına saldır- 


ması üzerine kavga çıktı. Bu saldırıya 'misilleme olarak da MHP' lilere laf atılması üzerine olaylar Jandarmanın üzerine 

Öte yandan dün gazetemizde yayınlanan lağım temizleliyor'' haberini Kafetaryaya asan Mem-Der bir memur Halkın Kurtuluşu ve Dev-Solcuların saldırısına Mem-Der besi yöneticilerinden Günay Akmemurların büyük ilgisini çeken yazıyı asınca söz konusu gruplar bu yazıyı indirmek istediler. Günay Akpınar bunu önlemek isterken saldırıya uğradı. 


Yakacak farkları ödenmeye başladı 


ANKARA (ÖZEL) Memurlarla, memur ve işçi emeklilerine ödenmekte olan yakacak yardımlarının artış farkları dün * sabahtan itibaren ödenmeye başlandı. 


Bakanlar Kurulunca alınan ve önceki günkü Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre eskiden 750 TL yakacak yardımı alanlar 1750, 
1000 TL alanlar 2 bin 
lira alacaklar. 


Çünkü Mustafa Ke 


OLAYLAR 


müdahale yatıştı. 


olaylar 


"Müdür memurlara 


yöne- 


Ankara Şu- 


yeniden askeri 


nunun oçözümlenmesin- den önce Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönmesine karşı olan Türkiye'nin böyle bir uzlaşma şeklini benimsemesi ilk bakışta gerçekçi görünmüy or. 


Ancak, Brüksel'deki siyasi çevreler Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Genel Sekreterleri Yiğit 
Ve Teodoropulos'un 10 
gün önce Londra'da yaptıkları gizli toplantıda Yunanistan'ın yeniden NATO'nun askeri kanadına dönmesi konusunu ele aldığına dikkat çekiyor ve Türkiye'nin daha yumuşak bir tavır alabileceğini belirtiyorlar. 


Dün yapılan Davos-Rogers görüşmesinden ne gibi bir sonuç çıkacağı NATO üyesi ülkelerde merakla bekleniyor. 


Terörizm 


çokuluslu şirketleri 


hedef seçiyor 


WASHİNGTON(THA) 

Merkezi New York kentinde bulunan ve Amerikan iş dünyasına güvenilir bilgiler ulaştırmakla tanınan "Business International" şirketinin henüz kamuoyuna açıklanmayan bir raporuna göre, uluslararası terörizm çokuluslu şirketlere bugüne kadar 500 milyon dolar zarar verdi. 

Raporda, 1970'lerde teröristlerin Amerikan şirketlerinden 125 milyon doiar ve tüm çokuluslu şirketlerden yaklaşık 500 milyon dolar zorla elde ettiği ve terörist eylemlerin 1978 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artış kaydettiği belirtildi. 


Çokuluslu şirketleri hedef seçen terörizmin çok iyi örgütlendiğini, 


dünya çapında işbirliği yaptığını ve son derece modern silahlar kullandığını ileri süren raporda, bu saldırıların büyük bir bölümünde Amerikan iş adamlarının ve yöneticilerinin kurban seçildiğine dikkat çekiliyor. 

Rapora göre, terörist çevrelere, Libya buluşma ve komünikasyon kolaylıkları sağlıyor. Çekoslovakya, Irak ve Güney Yemen ise'eğitim ve bilgi vermede yardımcı oluyorlar. 


Adana Milli 
Eğitim 
Müdürlüğüne 
Kamalı atandı 


ADANA (ÖZEL) 
Ecevit o hükümetinin >on gününde, istifayla boşalan Adana Milli Eğitim Müdürlüğüne Artvin Milli Eğilim Müdürü Orhan Kamalı atandı. 
Adana 1. Şube Müdürlüğüne ise Nedim Uçar alandı. 


KONGRE 


BEHÇET KEMAL 
.ÇAĞLAR LİSESİ 
KORUMA DERNEĞİ 


Gündem: 

1— Denetim Kurulunun raporu. 

2— Genel Kurul Diva- 
, nı seçimi. 

3— Yönetim Kurulu çalışması ve mali rapor ile tahmini bütçenin o- 


į kunması, 


4— Denetim Kurulunun raporu. 

5— Eleştiri ve dilekler, 

6— Yönetim Kurulunun seçimi. 

7— Kapanış. 

Kongre okul binasın- da olacak» 

Tarih: 25/11/1979 Saat:10 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 gün sonra aynı yerde toplanılacaktır. 


- ğer, 


Arkadaşımız Doğan Yurdakul, mazereti nedeniyle, salı, çarşamba ve perşembe günleri 

yazısını  yazamayacaktır. 

“ Ukuyucularımızdan özür dileriz. 


56 avukat 1 hafta 
Sıkıyönetim duruşmalarına girmeyecek 


ANKARA(ÖZEL) Ankara'da savunma- nın görevinin, yargının yasallığını sağlamak olduğunu belirten 56 avukat, Sıkıyönetim Mahkemelerinde mahkemelerin bağımsızlığı, ıyargılama- nın açıklığı ilkelerine uyulmadığı, duruşmalar için çok bekleme zorunluğunun !birçok ; sanığın avukat bulamama sonucunu doğurduğu, hazırlık soruşturmalarının .çok uzun sürdüğü, tahliye kararlarının geç infaz edilerek kişilerin özgürlüklerinin kısıtlandığım belirterek, bu uygulamaların son bulması amacıyla dünden itibaren bir hafta süreyle Sıkıyönetim Mahkemelerindeki duruşmalara girmeyeceklerini açıkladılar. 
Bu sabah Sıkıyönetim 
1. No'lu Askeri Mahkemesinin ilk duruşmasına giren Avukat Halit Çelenk ile Avukat Emin Dedurumu mahkeme heyetine açıkladılar. Heyet, konunun mahkeme ile bir ilgisi olmadığını, taleplerin idari bakımdan çözülmesi gerektiğini belirterek, avukatların dilekçesinin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına duyurulmasına karar ver- 


di. 
DİLEKÇE 

Avukatların açıklamasında şu görüşlere yer veriliyor: 

"Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı ne-'inde gerek kişisel, gerek toplu, gerekse mesleki kuruluşlarımız aracılığıyla yapmış olduğumuz o girişimlere rağmen » Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri, şehir merkezinden kilometrelerce uzakta ve Mamak Askeri Cezaevinin tel örgüleri içersinde çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 

"1. Mahkemeleri Kolordu sınırları içersine ve cezaevinin tel örgüleri arasına taşıyan bu uygulamanın, Anayasa'nın 132. 
maddesiyle güvence altına alınan 'mahkemelerin bağımsızlığı" ilkesiyle bağdaşmadığı görüşündeyiz. Bu uygulama biz avukatların olduğu kadar, yurttaşlarımızın -yargıya olan güvenini sarsacak ve bu koşullar altında verilecek kararların da, yansız ve bağımsız yargı or- 


ganlarınca verildiğinin kabulu hep kuşku ile karşılanacaktır. 


“2. Yine bu uygula- 


manın, Anayasa'nın 135. 
maddesiyle güvence altına alınan 'yargılamanın açıklığı' ilkesiyle »bağdaşmadığı görüşündeyiz. 
Gerek bizlerin, gerekse duruşmaları izlemek isteyen sanık yakınlarının ve yurttaşların, şehir merkezinden kilometrelerce uzakta kurulmuş olan mahkemelere geliş gi- - dişte araç bulamama, giriş nizamiyelerinin sürekli değişmesi, uzun süre bekleme gibi güçlüklerle karşılaşılması, mahkeme koridorlarının bir garnizon yönetme alışkanlıgıyla idare edilmesi, aslında çok kısıtlı olan yargılamanın açıklığı ilkesini fiilen ortadan kaldırmaktadır. Yargılama aşamalarını özgür koşullarda izleyemeyen tutuklu yakınları, sürekli biç kuşku içersinde olup, bu durum yargıya olan güveni büyük ölçüde sarsmaktadır. 

"3. Yukarda belirttiğimiz olumsuz uygulamalara ek olarak, avukatlar belirtilen saatlerde duruşmalara alınmayarak, saatlerce mahkeme kapılarında bekletilmektedir. 
Bu uygulamalar, bazı tutukluların avukat bulamamaları sonucunu doğurmakta, savunma hakkımızın kısıtlanması anlamına gelmekte ve bu nedenle birçok meslektaşımız Sıkıyönetim Mahkemelerinde dava almama yolunu seçmektedir. 

"4. Ayrıca, Sıkıyönetim kapsamına giren suçlar nedeniyle, Sıkıyönetim Askeri Savcıları tarafıdan yürütülen hazırlık soruşturmaları, en basit davalarda bile aylarca uzatılmakta, adeta davayı geç açma yoluyla cezalandırma gibi bir yöntem izlenmektedir. Bu uygulamanın, hukukun genel ilkeleriyle ve yasalarla bağdaşmadığı açıktır. 

"5. Mahkemelerce verilen tahliye kararları, geç infaz edilerek bazı kişilerin özgürlükleri kısıtlanmaktadır. 

"Biz aşağıda imzası bulunan avukatlar, savunmanın görevinin. yargının yasallığını sağlamak olduğu inancıyla ve yukarıda belirttiğimiz uygulamalara son verilmesi amacıyla, 12 Kasım 
1979 -19 Kasım 1979 
tarihleri arasında Sıkıyönetim Mahkemelerindeki duruşmalara girmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz." 


BAŞSAĞLIĞI 


Canımız, miz, değerli kardeşimiz 


imam Haydar 


Demirel’i 


ciğeri- | 


canice bir saldırı sonucu kaybettik. Halkımıza başsağlığı diler, ailesinin acısını paylaşırız. 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. 


Hükümsüzdür. 


Sedat PEKER 


Demirel Ailesi 


KAYIP — ADMMA'dan aldığım şebekemi kaybettim hükümsüzdür. 

Can ÖZAKMAN 


Alibeyköy Belediye Başkanlığından ilandır 


Beldemiz 1 nolu gecekondu önleme bölgesinde 7 adet imar paftasına isabet eden ada, parsellerin aplikasyonu ve röleve alımı işi kapalı zarf usulü ile ihale yapılacaktır. 

1- İhale 27.11.1979 Salı günü saat 14.30'da Belediye Encümenince yapılacaktır. 

2- İhale bedeli 1.272.757.70 TL dır. 

3- Geçici teminatı 38.182.73 TL .dir. $ 

4- Bu işle ilgili şartname ve ihale dosyası belediyemiz İmar İşlerinde görülebilir. 

5- İlgililerin 26.11.1979 Pazartesi günü saal 12.00 ye kadar belediyemizden yelerlilik bel- 


gelerini almalıdır. 


6- Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

T- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatinden | saat önce leklifleriyle hirlikie belediyemiz encümeninde hazır bulunmalarını rica 


ederim. 


Basın; 23649 - 1158 


mi sl 


13 Kasım 1979. 


eee 


bir eleştiri? 


Naci Can 
Bizde eleştiri çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Eleştirmenden ya içi boş övgüler bekleniyor, ya da susup oturması, Bazı eleştirmenler de bu beklentilere uygun davranmakta oldukça başarılı oluyorlar ve pek çok kimseyi sevindirebiliyorlar. Bu yüzden dergilerde sık sık adına eleştiri denen yazılara rastlıyoruz. Bir bakıyorsunuz eleştirmen, üzerinde durduğu yapıt yerine, yapıtın yazarıyla ilgileniyor. Yazarla olan anılarını tazeliyor, böylece okur meyhane sofralarındaki tatlı söyleşilerin küçük ayrıntıları konusunda değerli bilgiler ediniyor. Böyle bir dostun nesnel bir biçimde eleştirilemeyeceği doğal olduğuna göre eleştirmen de başlıyor yapıtı özetlemeye, yazısının sonunda yapıtı okurlara "hararetle" önermeyi de unutmuyor. 
Haksızlık etmeyelim, böyle davranmayan eleştirmenler de var. Dostluk çevrelerini genişletmek, yeni dostlar edinmek için ellerine bir yapıt alır almaz başlıyorlar övmeye, Ama bu övgü biraz dolaylı bir yoldan gerçekleşiyor. önce yapıtın eksiklikleri sıralanıyor bir bir, ama yazarı küstürmemek gerek, Yazı 'bütün bunlara karşın yazar konuyu derinlemesine inceleyen araştırmacı tutumuyla ve özgün anlatımıyla ustalığını bir kez daha kanıtlıyor vb..! gibi bir tüm ceyle bitebiliyor. İyi ama nesnel bir yaklaşımla yapıtı çözümleyen, onun yazıldığı koşullardaki işlevini, çizdiği tabloda gerçekliğin ne tür bir yaklaşımla yansıtıldığını araştıran, yapıtı yerine oturtan eleştirmenler yok mu? Var ama uzun bir süredir pek seslerini çıkarmıyorlar. 


Eleştiri dergisinin ilk sayısında Demirtaş Ceyhun “Hâlâ eleştiri yok, eleştirmen yok” diye yazınca, bizde eleştirinin olup olmadığı tartışması yeniden alevlendi. 


Eleştiri yok, eleştirmen yok denince doğa! olarak bundan çok alınan bir eleştirmen, 'ben ne güne duruyorum' diyerek kendi varlığını eleştirimize (kanıt olarak gösterdi. Bu kanıtla kimse yetinemeyeceğine göre,diğer eleştirmenlerin görüşleri üzerinde durmak yararlı olur. Bazı eleştirmenler 'eleştiri yok' biçimindeki saptamalara eskiden beri bazı haklı gerekçelerle, eleştirinin genel olarak yazının bütününden ayrı düşünülemeyeceğini, yazının düzeyi ne ise eleştirinin düze- 


` yinin de buna koşut olacağını belirtirler (x). Bu sap- 


tamalara katılmamak olanaksız ama sorun büyle bir yanıtla çözülmüş olmuyor. 

Eleştirinin olabilmesi için herşeyden önce eleştirilecek bir yapıtın olması gerektiğini yinelemekte bir sakınca yok. Ama eleştirinin zayıflığını, yetersizliğini yalnızca yazınımızın düzeyiyle açıklamak, “değerli yapıt yok ki eleştiri olsun' demek yeterli olmuyor. 
Ülkemizde her yıl yeni kitaplar yayınlanıyor, bu kitaplara ödüller veriliyor, yeni yeni yazarlar isimlerini duyuruyor. Son yıllarda yazın dergilerinin, sayısı nite- 

_ lik tartışmasını bir yana bırakırsak, oldukça arttı. 
Kısaca dilediğimiz canlılıkta olmasa bile yazınsal uğraşı ülkemizde varlığını sürdürüyor. Orta yerde yapıtlar olduğuna göre, onların yazınsal etkinlik içindeki yerleri ve içinde bulunduğumuz toplumsal koşullardaki işlevleri tartışılabilir, tartışılmalıdır. Ne yazık ki, bazı yazarların eleştirmenlerden salt övgü bekleyen tutumları bazı eleştirmenleri suskunluğa itiyor. 
Bu yüzden övgüye değer yapıt bulamadıklarından olacak, pek eleştiri yazmiyorlar. Ama eleştiri salt övgü amacıyla yapılmaz ki. Yapıtta bulunan ve yapıtı yazınsal değerden düşüren 'teknik' hatalar, yanılgılar ve ele alınan konunun yanlış kavranışı ortaya çıkan ve toplum gerçeğimize olumsuz yaklaşımlara yol açan dünya görüşü, eleştirilmezse yazınımız nasıl gelişebilir? Bazı eleştirmenlerin görüşüne göre güçsüz olan yazınımızın güçsüzlüğü nasıl giderilebilir? Kaldı ki yazınımız sanıldığı kadar güçsüz değildir. Ama yine de sağlıklı gelişim için eleştiri ve özeleştiri vazgeçilemeyecek bir güç kaynağıdır. Üstelik, eleştirinin yetersiz kaldığı, yazınsal gelişmeyi sürekli geriden izlediği bir ortamda,yazın her zaman sağlıklı gelişir diye bir kural da yok. 


` Bu anlamda, uzun bür süredir, dostlukların hatırına yazılan yazıları bir yana bırakırsak eleştirinin suskunluk içinde olduğu söylenebilir. 

Son yıllarda, değişen toplum yapısında yer alan bireyin bilincindeki değişmeleri konu edinmek, çözümlemek savıyla çıkan, ama bireyin bunalımını, küçük burjuvazinin çıkmazını toplumsal sorunların dışında her yerde arayan, üstelik bulduğunu sanan yazarların yapıtlarıyla oldukça sık karşılaşıyoruz. 
Tabuları yıkıyoruz diye, cinselliği, işledikleri konunun önde gelen unsuru yapan romanlar çoğalıyor. 
Değişen toplumsal yapının dinamik unsurlarının değil, tam tersine çöken unsurlarının baştacı edildiği, yoz yaşama biçiminin övüldüğü, aklandığı romanların sayısı az mı? Bu romanlar hiç kuşku yok ki rastlantının ya da kendiliğindenliğin değil, belli bir yazarlık tutumunun sonucudur. Halkımıza, insanımı- 
-za ve sorunlarımıza sırt çeviren ve bir avuç entellektüelin estetik yönden doyumundan başka bir amaç gütmeyen bir yazarlık tutumunun sonucudur. Böyle bir tutum eleştirlmeyecek de ne eleştirilecek? 

Eleştirmenin yazarlara akıl hocalığı yapması beklenemez, Eleştiri yazarın yaratıcı özgürlüğünü kanıtla yan, yazarı önceden belirlenmiş kurallar içinde tutmaya çalışan bir etkinlik değildir. Zaten bunu “istese de yapamaz. Ama yazarın yaratıcı özgürlüğüne duyulan saygı, eleştirmenin her yapıtı aklamak ve övmek zorunda olduğu anlamına da gelmez. Eleştiri kendisini övgü ve suskunlukla sınırlayamaz. 

Sorun eleştirinin varlığı ya da yokluğu değil, niteliği sorunudur. Eleştiri var, eleştiri var. Sanatçı toplum- daki olaylar karşısında tarafsız olmadığı gibi, eleştirmen de tarafsız olamaz. Her sanat yapıtı değişen etkietkilerde de olsabelli bir 'şeye' hizmet eder. Bu hizmetin, toplumsal değişme alanında süregelen sınıflar mücadelesinde belli bir sınıfsal tutuma koşut olacağını söylemek, bir gerçeği dile getirmektir. Eleştirmen yozluğun savunulduğu, toplumsal sorunların dışlandığı, yılgınlığın ve anlamsızlığın övgüsünün yapıldığı 2. 
sınıf bunalım yazını karşısında gözlerini kapayamaz. 
Eleştirmen yazarın olaylar ve gerçek karşısındaki tu tumunu dikkate almak zorundadır. 

Her yapt ister istemez politiktir ve bu yüzden estetik düzey yapıtın değerlendirilmesinde biricik ölçüt olamaz, Bu gerçek, bir takım dostluklar yıpranacak ya da politik tepkiler yoğunlaşacak kaygısıyla or tadan kaldırılamaz. Eleştirmen yaptığı işin gerekliliği- nin bilincinde olduğu sürece,bu türden "sıkıntıları" göğüsdeyecek gücü her zaman kendisinde bulacaktır. 

Eleştirinin düzeyine ilişkin tartışmaların genellikle sanatçılardan gelmesi, eleştirmenler için uyarıcı olmalıdır. Bu durum bir özeleştirinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kendi kendisinin eleştirisini yapamayanların, başkalarını eleştirmeye girişmeleri uzun süre hoşgörüyle karşılanamaz. 

(x) Atilla özkırımlı 'Eleştiri' dergisi 5. sayı 


anat k edebiyat 


Sovyetler Birliği'nde KGB, yeraltı edebiyatına karşı saldırıya geçti 


STOCKHOLM (ÖZEL) 

Sovyetler Birliği'nde gizli polis teşkilatı KGB'nin yeraltı edebiyatına karşı saldırıya geçtiği belirtiliyor. KGB'nin geçtiğimiz günlerde Moskova'da bir yeraltı dergisinin başyazarı olan Tatiana Velikanova'yı evinden alarak götürdüğü ve gazetecinin tutuklandığı bil- 


diriliyor. 


Tatiana Velikanova'nın tutuklanmasıyla birlikte şimdi bütün 


gözler Sovyetler Birliği'ndeki 


öteki "Şamizat”" yayıncı ve yazarlarına çevrildi. Bilindiği gibi Rusya'da resmi sansüre uğrayan her türlü kitap ve dergilerin tümüne 


"Şamizat" adı verilmektedir. 


Tatiana Velikanova'nın evinin tutuklarmadan önce birkaç sivil polis tarafından tam bir gün boyunca didik didik edilip arandı- 


e 


ğı biliniyordu. Bu nedenle böyle bir tutuklamanın beklendiği belirüliyor. 

Velikanova'nın o başyazarlığını yaptığı "Süregiden Tuhaf Olay -. 
lar” adlı dergide özellikle muhalif aydınlara karşı girişilen haksız uygulamalar teşhir ediliyordu. Dergi- nin son iki sayısında ise Velikanova'nın tüm Sovyetler Birliği'ndeki siyasi suçluların ve tutuklu muhalefet aydınlarının sorunlarını dile getiren araştırmaları yayınlanmıştı. 

Tatiana Velikanova'nın mahkemesinin ne zaman yapılacağı,gizli mi yoksa açık olarak mı yargılanacağı konusunda henüz bir gelişme yok. Önümüzdeki günlerde diğer "Şamizat” yayıncı ve yazarları hakkında soruşturmalar açılması- nın mümkün olduğu ileri sürülüyor. 


Humphrey Lyttelton Caz Topluluğu Istanbul'da kons 


İngiliz l “ür 
Heyeti ve İst: ubul Kültür ve janat 


Vakfı İstanbul Festivali Organizasyonunun işbirliği ile İngiliz HUMPH- 
REY LYTTEL- 
TON Caz Topluluğu 16 ve 17 Ka: 
sım tarihlerinde konserler vermek üzere İstanbul'a geliyor. 

Daha önce de 
1978 İstanbul Festivalinde Türkiyeli sanatseverlere kendilerini tanıtan caz topluluğu şu üyelerden oluşuyor: Humphrey Lyttelton o (Topluluğun kurucusu-trompetist), Malcolm Everson (Bariton * saks-klarinet), Bruce Tumer (Alto saks-klarinet ), Da- ve Green (Bas), 
Mick Pyne (Piyano), Roy Williams (Trombon), Alan Jackson (Bateri) 

HUMPHREY 
LYTTELTON Caz Topluluğunun iki gece üstüste vereceği konserler Şan Sinemasında gerçekleştirilecek ve izleyicilere her gece değişik bir program sunulacak. 


HUMPHREY LYTTELTON CAZ TOPLU-LUĞU ROY WİLLİAM: HUMPHREY LYT-TELTON, MİCK PYNE, ALAN JACK-SON, BRUCE TURNER VE MALCOLM EVERSON'DAN OLUŞUYOR. 


er verecek 


Tarihi Elhamra Sineması bundan böyle İzmir'in kültürel yaşamına opera ve bale binası olarak katılacak, 


Tarihi Elhamra sineması 


onarılıyor 


İzmir'in tarihi Sineması yakında 


bale binası olarak hizmete sunulacak. Türkiye'nin en tiyatro salonlarından biri olan Elhamra Sineması, Kültür Bakanlığı tarafından 


eski 


restore ediliyor. 


İzmir bugüne kadar opera ve bale seyredebileceği bir binaya sahip değildi. Bilindiği gibi 20 yıl kadar önce temeli atılan Konaktaki Opera Sarayı hala bitirilemedi. Yıl- 


lardır el atılmayan 


yığını halindeki opera saraumudunu sanatsevenler, Elhamra Opera ve Bale salonunun açılışı- 


yından 


nı bekliyorlar. 
Açılacak bu 
İzmir Devlet Senfoni Or- 


kestrası konserleri ve Devlet yapıtlarının 


da sergileneceği öğrenildi. 


Tiyatrosunun 


Elhamra opera ve 


Efendi'nin tarihi evi onarılıyor 


İSTANBUL (AA) 

Besteci İsmail Dede Efendi'nin 

bir süre Akbıyık Polis Karakolu 

olarak kullanılan tarihi değerdeki 

„evinin, korunması amacıyla. İstanbul Valiliği, Anıtlar Yüksek Kuruluna başvurdu. 


Eminönü: Akbıyık semtindeki konutun- korunması ve restorasyonu amacıyla düzenlenen röleve „ile birlikte binanın bugünkü kullanım durumuna göre hazırlanmış mimari proje Anıtlar Yüksek Kurulu'na gönderildi. 

Yetkililer, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun bu projeyi onaylaması halinde bir süre karakol olarak kullanıldıktan sonra eskiliği nedeniyle kaderine terkedilen bu tarihi binanın hem korunacağını hem de özgünlüğü bozulmadan yeniden kullanma olanağının doğacağını bildirdiler. 


ve beton 


kesen 


salonda 


©Beden Terbiyesi Halkla ilişkiler Danışmanlığının yaptığı araştırmaya göre kulüplerin yüzde 
85'i futbol dalında faaliyet gösteriyor 


© 22 dalda faaliyet gösteren kulüpler yalnızca 
Ankara ve istanbul'da bulunuyor 


araştırmaya göre, atasporumuz güreş, uygulama açısından 
6.sırada bulunuyor 


@ Tunceli'de hiç bir spor faaliyeti yok... 
e Hakkari ve Muğla'da ise bir tek dalda spor faaliyeti 


gösteriliyor... 


Kulüplerin yüzde 10'u 
5 dalda faaliyet gösteriyor 


ANKARA 

Türkiye'deki spor kulüplerinin ancak yüzde 10 
kadarının beş veya daha fazla spor dalında faaliyet gösterdiği belirlendi. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Danışmanlığının yaptığı araştırmaya göre 1978-1979 spor dönemi sonuna kadar, yasalar zorunlu kıldığı halde 1850 
spor kulübünün sadece 
195 tanesi beş dalda spor 
etkinliği gösteriyor. 

Tek dalda faaliyet gösteren kulüp sayısı ise 
60 bölgede 901, iki dalda faaliyet gösteren kulüp sayısı 52 bölgede 294 
üç dalda faaliyet gösteren kulüp sayısı 50 bölgede 236'dır... 


Aynı araştırmada, ül- ` 


kemizdeki kulüplerin yüzde 83'ünün futbol dalında (65 bölgede 1534 
kulüp) faaliyet gösterdiği belirtiliyor. 

Araştırma sonuçlarına göre, spor kulüplerinin 
22 dalda uğraş verdikleri 
2 bölge Ankara ve İstanbul. Bu bölgeleri 18 spor dalı ile İzmir,15 spor dalı 


ile Zonguldak, Bursa, Adana izliyor. 
Araştirmada ; ayrıca 


Tunceli'de hiç bir spor faaliyetinin gösterilmediği Hakkari ve Muğla'da tek dalda, Bilecik, Giresun, Kars ve Mardin'de iki dalda faaliyet gösterildiği belirtiliyor. 

Yapılan sıralamada yüzde 10 ve 197 kulüp ile güreş, diğer branslar arasında 6. sırada bulunu yor. Birinci sırada yüzde 
83 ve 1534 kulüp ile futbol, ikinci sırada yüzde 
28 ve 520 kulüp ile voleybol, üçüncü srada yüzde 27 ve 501 kulüp ile basketbol, dördüncü sırada yüzde 14 ve 261 kulüp ile atletizm, beşinci sırada yüzde 11 ve 202 kulüp ile Masa tenisi bulunuyor. 


Deplasmanlı Voleybol Liginde 
Büyükdere 
Boronkay 
Güney Sanayi’ yi 
3-0 yendi 


İSTANBUL 
Türkiye Deplasmanlı Voleybol Ligi'ne dün Yapılan Büyükdere Boronkay Güney Sanayi, Muhafızgücü-Maltepe, Yenişehir Galatasaray, Karşıyaka-Tacspor ve Oyak Reno maçlarıyla devam edildi. 
İstanbu! 
Sitesi'ndeki 


Anadolu Spor Büyükdere Boronkay.Güney Sanayi karşılaşmasını Büyükdere, zayıf rakibi karşısında zorlanarak kazandı. 

Güney Sanayi ilk sete daha derli toplu girdi. Güçlü rakibi Boronkay'a hemen üstünlük kurdu. Boronkay her zamanki oyununu sergi'eyemedi. Güney Sanayi zaman zaman güzel oyunuyla farkı açtığı halde rakibinin seri sayılarıyla, ilk seti 11-15, mağlup bitirdi. İkinci sette Boronkay Ahmet'in alçak pası sert smaçları ve takımın da uyumuyla 15-9 kazandı. Üçüncü sette rakibinin hızlı oyununa ayak uyduramayan Güney Sanayi seti 15-9 kaybetti ve oyun 30 Büyük- 


dere Boronkay'ın galibiyetiyle sona erdi. 

Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda oynanan Maltepe, Muhafızgücü karşılaşmasını, İlk seti zorla kazanan Muhafızgücü, daha sonraki setlerde başarılı olamayarak 3-0 kaybetti. 

Setler 15-13, 11-15, 6-15 ve 13-15. 

İzmir o Atatürk Spor Salonunda Oynanan Karsyaka oTaçspor karşılaş- 


masını setleri 15-8, 15-13, 9-15 ve 15-11 kazanan Taçspor galip bitirdi. 

Diğer sonuçlar 

Oyak Reno 3-DSİ 0 

Yenişehir 3 Galatasaray 2. 


FEDERASYON BAŞKANI OSMAN ATAÇ, GÜREŞİMİZİ DEĞERLENDİRDİ 


Ataç gureşimizin gelişmesi için plan ve program yapmak ge- 


rektiğini belirtiyor. 


Ataç, "Güreşçilerimiz mindere çıktığında artık rezil olmuyor” 


dedi 


BURŞA (THA) 

Akdeniz Oyunlari öncesi görevinden istifa eden Güreş Federasyonu Başkanı Vehbi Emre'den sonra, uzun süre atama yapılamayan Federasyon Başkanlığına, geçtiğimiz hafta içinde Dr. Osman Ataç getirildi. Ülkemiz 


sorunlarını iyi bildiğini belirten Ataç ile yapılan röportajı kısaltarak sunuyoruz 

*** 


SORU: Nasıl bir çalışma sistemi yürütmeyi düşünüyorsunuz? 


YANIT: Yönetim Kurulumuz 4 kişiden oluşu- 


yor Merkez Hakem Komitemiz ise 5 kişiden kurulu... Ahmet Ayık, 


Fecerasyon Kurulumuz- da görev almak istemedi. 
Kendisinden, teknik daıışman olarak yararlanacağız... Güreş dalında kurulan federasyonlar arasında biz 26. federasyonu oluşturuyoruz. Aynı z nanda federasyonum.z, ən az üyeli federasyon ır. Bazı yönet melikler çıkartmak, bazılarını da değiştirmeyi düşünüyoruz. Bu yönetmelikler amatör sporcu ların faaliyetlerine, bölge antrenörleri, kulüp antrenörleri ve milli takım antrenörlerine ilişkindir. 


SORU: oGüreşimizin sorunları nelerdir? 
YANIT: Artık halk 


madalya istiyor... Bugüne dek, güreşçiler çayırlardan, çimenlerden yetişirdi... Bunu mutlak değiştirmek, planlamak, programlamak gerekir. 
Hem artık Türkiye'de, çayır ve çimenden de, kolay kolay güreşçi yetişmiyor. Bu bölgelerden çocukları büyük şehirler- de, müsabık haline getirmek oldukça güç. Ülkemizin ekonomik sorunları da buna el vermiyor. 
Bunlar Türkiye'de güreşin altyapı sorunları. Bir de üstyapıda kulüpler var. 
Her şeyden önce kulüplerin birliğini sağlamak gerekir. 

SORU: Kulüplerin müsabaka yapabilecek bir güreş ligi kurulabilecek mi? 


YANIT: Güreş ligi kesinlikle 1980 yılında kurulâcaktır. Bu konuda 


- bir cezadır. 


kulüplere bir yazı gönderdik, fikirlerini almak istiyoruz. Deplasmanlı olsun, olmasın, liglerin bazı sorunları var. 
Bunların başında da maddi olanaksızlıklar geliyor. 
Gerekirse, federasyon bütçesinden kulüplere maddi yardımlar yapılacaktır. 


SORU: Mili takım antrenörlerinin belirlenmesi çalışmaları var mı? 


YANIT: Bucalışmalara önümüzdeki hafta içinde başlanacak. Milli takım antrenörlüğü her zaman için bir polemik könusu olmuştur bizde. Bu soruna bir çözüm getirmek gerek... Bu nedenle milli takım antrenörlüğünü formalleştirecek bir yönetmelik `` hazırlayacağız. 
Miili takımı çalıştırabilecek antrenörlerde bazı vasıflar arayacağız... Bir eğitim programı hazırlamavı düşünüyoruz. 


SORU: o Güreşimizin kalkınmasında ağırlık noktasını kulüpler mi oluşturacak? 


YANIT: Kesinlikle... 
Türkiye'nin başka bir alternatifi yok. Kulüpler içinde de bir sporcu pazarlaması olacaktır. Onları, bir pilot bölge olarak düşünüyorum. Pilot bölgelerdeki antreyörlerin sorununa bir federasyon sahip çıkmıştı... 


Ancak, bu işletilmedi. 
Şimdi, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 


Antrenörlere 40 bin lira maaş verilecektir. Bu sözleşme karşılığı olacaktır. Kendilerine yıllık programlar verilecek, sürekli denetlenecektir. 
Bölgelerarası müsabakalar düzenlenecektir. Sporcu pazarları dediğimiz yerler de bunlardır. Bölgeler sürekli sporcu yetiştirecek... Üstte, kulüpler rekabete teşvik edilirse böyle bir yürür. 


SORU: Dünya ve Akdeniz Şampiyonaları öncesi, federasyonu protesto eden güreşçiler için bir ogirişiminiz olacak mı? 

YANIT: Geçen süre bu güreşçiler için zaten Bu yüzden güreşçilerin affı için girişimlerde bulunacağım. 


MIlli Takılar Başantrenörü Sabri Kiraz aday kadroyu açıklarken. 


Milli takım aday kadrosu açıklandı 


İSTANBUL 
21 Kasımda İzmir 
Atatürk Stadyumunda 


Avrupa Kupası grup eleme maçı için Galler ile oynanacak A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı. 


Dün sabah Futbol Federasyonunun İstanbul bürosunda bir basın toplantısı düzenleyen Milli Takımlar (Başantrenörü Sabri Kiraz, aday kadro- nun şu isimlerden oluştuğunu söyledi: 


Adem, Erol,Cem (Fer nerbahçe), Fatih (Galatasaray), Mehmet Ekşi, Necdet (Beşiktaş), Şenol, Turgay (Trabzonspor), B. Mustafa, K. Mustafa (Altay), Sedat 2,Sedat 3 (Bursaspor), Sadullah (Göztepe), Savaş (Adana Demirspor), Fatih (G. a Arī (Orduspor), İsa (Zonguldakspor). 

Daha sonra Sabri Kiraz, Galler maçıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Galler Takımıyla ilgili raporlar geldi. Galleri mutlak yenmek zorundayız. Bu sürprizle de ola- 


bilir. Her yönümüzle kazanmak için mücadele edeceğiz." 

Bu arada 17 futbolcu- nun aday kadroya ağrıldığını belirten Kiraz, "Takımı 18 kişi olarak' düşünüyorum. Bir futbolcuyu daha aday kadroya çağıracağım. Bu Erhan Önal da olabilir, bir başkası da..." şeklinde konuştu. 

Öte yandan,aday kadtonun 15 Kasımda Kuşadası'nda kampa alınacağı açıklandı. 


TV KARŞILAŞMAYI NAKLEN 
YAYINLIYOR 

21 Kasımda İzmir'de 
oynayacak olan Türkiye-Galler Milli maçının televizyondan naklen yayınlanacağı bildirildi. 

TRT yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasından naklen yayınla ilgili tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu, bu konuda daher türlü önlemlerin alındığı belirtildi. Buna; göre 15.15'te başlayacak Türkiye-Galler milli maçının tamamı televizyon ve 


radyodan naklen yayınlanacak. 


“Fotoğrafta, NordheinWestfalen'de UNNA Bölgesi 12-14 Yaş 


Selçuk görülüyor, 


Grubu Şampiyonluğunu kazanan Lüner SV'li küçük judocu 


13 yaşındaki judocu 
Selçuk Almanya'da bölge şampiyonu oldu 


DORTMUND/SENATARZUOĞULLARI 


sistem | 


Dortmund Sport Halle'de beyaz judo giysileri içerisinde mindere çıkan küçüklerin bir tek hedefleri vardı: Altın madalya. .. Ancak 3 saat süren müsübakalar sonunda minderdeki sarışın Alman çocuklarının arasında bir Türk Şampiyonun çıkması, izleyenleri oldukça şaşırttı. 13 yaşındaki Selçuk Gürler, altın madalyayı boynuna takarken şampiyonluğun heyecanı ile yorgunluğunu unutmuş gibiydi. Kazandığı şampiyonluktan dolayı sonsuz mutluluk duyduğunu söyleyen küçük şampiyon, " 2 yıldır bu günü bekliyordum sonunda başardım " dedi. 

Aynı zamanda başarılı bir Real Schule (ortaokul) öğrencisi olan LÜNER SV'li Selçuk, Nordrhein-Westfalen'de kazandığı UNNA Bölgesi 12-14 Yaş Grubu Şampiyonluğunun öyküsünü şöyle anlattı: 

"6 yıl önce ailemle beraber Almanya'ya geldim ve Haupt Schule öğrencisi olarak okula başladım. Haupt Schule'nin yanısıra spor yapmak istiyordum ve 3 yıl önce basketbol oynamak üzere şimdiki kulübüm Lüner SV'ye girdim. Ancak takım arkadaşlarımın benden çok küçük olmaları nedeni ile hiç zevk alamıyordum ve bu yüzden çok sevmeme rağmen basketbolu bırakarak judoya başladım. Judoyu da kısa zamanda sevdim ve bir müsabakada kazandığım gümüş madalyadan sonra biraz daha sıkı çalıştığım takdirde altın madalyayı da kazanabileceğimi düşündüm. O günden sonra da altın madalya için çalışmaya başladım. Bu arada başta annem olmak üzere, eksi bir futbolcu olan babam, halen burada futbol oynayan ağabeyim ve basketbolcu ablam beni çok desteklediler. Ve sonunda başardım. İşte şampiyon oldum. Şimdi hedefim, Büyükler Bölge ve ardından da Büyükler Eyalet Şampiyunluğunu kazanmak." 


(Baştarafı 1. sayfada) 

Öte yandan bir çok Batılı gazetede de İran düşmanlığı körükleniyor. 

Tahran'daki eylemleri desteklemek amacı ile, çeşitli ülkelerde,bu arada Türkiye'de de İranlı öğrenciler konsolosluklarda açlık grevine başladılar. 

Gözlemciler, arabuluculuk girişimlerinde hâlâ bir sonuç sağlanamaması üzerine, Tahran ile Washington arasındaki gerginliğin giderek büyüdü- günü belirtiyorlar. 

Fransa Radyosu, dünkü yayınında, "Ayetullah'ın katı talepleri yüzünden çözümün bulunmasında bir umutsuzluk beliriyor." şeklinde bir 


yorum yaptı. 
"İsveç'in Tahran'daki büyükelçisi, o rehinelerle 


görüştükten sonra, Papa' nın temsilcisi de işgal altındaki ABD elçiliğini ziyaret etti. Yabancı konuklar, elçiliğe girip çı- 
'karken, misafirperverlik- 
,ten olsa gerek, biraz fazla isamimi bir şekilde karşı- 
'landılar. Hafif itiş-kakış- 
“lar oldu. Şimdi Tahran" da gözler İran Dışişleri Bakanlığında. Ama Beni Sadr'ın'açıklamaları çözüm umudunu hiç de yakında göstermiyor. Açıklamaların çoğu ABD ve Şah'ın eylemlerini kapsıyor. 
Elçiliğin önü ilk günler kadar kalabalık değil. 
Posterlere yeni pankartlar ekleniyor, dini şarkılar hâlâ çalıyor. Dün ilginç bir gelişme olarak, Tahranlı bazı işçi grup-İarın ve hava subaylarının elçilik önünde yaptığı gösteri var. Elçiliğin bahçesinde müslüman öğren“ cilerle, işçi ve hava suba- yı göstericiler arasında 'Şubat yürüyüşlerini hatırlatan sahneler yaşandı. 
Karşılıklı sloganlar, çiçek atmalar..." x Müslüman öğrenciler Şah'ın iade edilmesini sağlamak amacıyla, işgal 


“19.06 HABERLER 


adam da Nero'nun çok 


ğuktan ölürler. 


19.30 ANADOLUYA 


var, 


20.30 HABERLER 
71.15 BEŞ DAKIKA 


lanacak. 
73.15 HABERLER 


'TRT:1- 


05.00 


Açılış, Program ve Kısa Haberler 


05.00 Türküler, Şarkılar ve 


TRT3 


07.00 
07.02 
08.00 
09.00 
10.00 
10.30 
11,00 
12.00 
12.03 
12.06 


Açılış ve Program Güne Başlarken 
Sabah Konseri 
Türkçe Haberler 
Şan Soloları 
Ülkeler ve Müzikleri Öğleye Doğru 
Türkçe Haberler Inallizce Haberler Sizir İçin Seçtiklerimiz. 


Aydınlık| 


BAYAŞ Basın-Yayın| A.Ş. adınajsahibi ve! 
Genel Yönetmenil 


ORAL ÇALIŞLAR | 


TELEVİZYON 


19.05 FLANDERLERİN KÖPEĞİ 


Sürekli çizgi filmin52. ve son bölümünde, Bay Kozets Nero'ya karşı hatalı davrandığını anlar, ayrıca resim yarışması jürisinde bulunan bir 


rar verir. Hepsi Nero'yu ararlar, Nero ise Patrash' la birlikte Katedrale gider. İkisi de açlık ve so- 


Programın birinci bölümünde, eylül ayı içinde Adana iline bağlı Feke ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Şenlikleri yer alıyor. İkinci bölümde ise, "Kadın Ana" adlı dizi oyunun 14. bölümü 


Dizide "Ikna"' adlı bölüm yer alıyor ZT.ZUTÜRK SANAT MÜZİĞİ (YAŞAR ÖZEL) .ZYAVTV'DE TORK SINEMA» 


Yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Kadir İnanır'ın paylaştıkları "Hayat Bayram Olsa" adlı film yayım- 


Oyun Havaları 16.05 Okul Radyosu 06.00 Kısa Haberler 17.02 Akşama Doğru 06,02 Günaydın 18.01 Çocuk Bahçesi 07.30 HABERLER 19.00 HABERLER 07.40 Sabahtan Sabaha 20.15 Köy Dağarcığı 09.02 Türküler Geçidi 20.40 Türküler Geçidi 09,20 Dilden Dile 22.00 Kısa Haberler 10.01 Arkası Yarın 22.02 TBMM Saati 11.05 Okul Radyosu 23.00 HABERLER 12.10 öğle Üzeri 23.40 Türküler ve Oyun Havaları 
13.00 HABERLER 01.00 Program ve Kapanış 08.00 Açılış ve Program 14.00 Türküler 08.02 Gün Başlı Ei 16.20 Arkası Yarın 09.00 Olayların İçinden 16.45 Ses Ustaları 10.00 Şarkılar 18.15 Günlerla Gelen 11.00 Türküler ve Oyun 19.00 HABERLER Havaları. 19.45 Türküler 12.00 Dünya Folklörün- 20.30 Küçük Konser den. 21.30 Türküler 12.45 Bir Pinar ki 22.45 Şarkılar 13.00 HABERLER 23.30 HABERLER 13.30 Olayların İçinden 23.55 Program ve Kapanıs 


altındaki elçilikte beş günlük bir açlık grevine başladılar." 


AFP'nin Tahran muhabiri Yves Paul Vincent, İran'daki son gelişmeleri böyle özetliyor. 

ABD elçiliği işgali eyleminde dünkü önemli gelişmeleri İran'ın Dışişleri Bakanı Beni Sadr'ın açıklamalarından izliyoruz: "Amerika Şah'ı geri vermedikçe eylem sürecektir." 


Reuter Ajansı muhabiri ile görüşen Beni Sadr, Şah'ın ABD'de ölmesi durumunda nasıl bir tutum alacaklarını soran muhabire şu yanıtı verdi : “Bizim yargılamak istediklerimiz, Mussadik'tan bu yana ülkemizde suç üstüne suç işleyen, darbeler yapan, Amerikalılardır. Tenda olup biten ne varsa buna karar veren Şah'ın Sarayı değil ABD' nin Tahran'daki Büyükelçiliği olmuştur. Burası bir büyükelçilik değil, gerçek bir hükümet merkezidir." 

Beni Sadr, Şah :v ölse bile, sorumlu Amerikalıların bir halk mahkemesinde mutlaka yargılanacağını belirtti. şgalci öğrenciler, Şah ABD'de CIA tarafından öldürüleceğini öne sürüyorlar. 
Beni Sadr, yargılanma- nın, yalnız bugünkü İran için değil, gelecek kuşaklar için de önemli olduğunu söyledi. 

ABD'de yapılan İran aleyhtarı gösteriler konusunda ise yeni Dışişleri Bakanı, "Dava haklı olunca, her şeye göğüs germeli ve hiç bir vakit boyun o eğilmemelidir." 
dedi. 

SADR'IN TEMASLARI 

Şah'ın iade edilmesinin "ulusal bir istek" olduğunu yineleyen Beni Sadr, dün, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle Dışişleri . Bakanlığında bir toplantı yaptı. Sadr elçi- 


yetenekli olduğuna ka- 


15.01 Yörelerimiz, Ezgilerimiz, Gelenekleri- 


miz. 


Günün Konseri 
Türkçe Haberler İngilizce Haberler Gençler İçin 

Akşam Konseri 
Müzik Sözlüğü 
Türkçe Haberler İngilizce Haberler Gecenin Getirdikleri Salı Konseri 

Gece ve Müzik 
Program ve Kapanış 


17.00 
17.03 
17.06 
19.00 
20.00 
22.00 
22.03 
22.06 
23.00 
24.00 
01.00 


Yazıişleri Müdürü; MEHMET ATABERK 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü; O. GÜRHAN ERTÜR 


Carter rehinelerin... 


lerden Şah'ın iadesi talebinin desteklenmesini istedi. 

Sadr, Paris'te: yayınlanan "El Kifah Ül Arabi" dergisine verdiği demeçte de, devrik Şah'ın geri gelmesinden çekindiklerini söyledi. Sadr, Körfez ülkelerinin devrimden sonra SAVAK'ın faaliyetlerine yardımcı olmak i-Çin yardim sağladığını ileri sürerek, .durumun ciddi olduğunu söyledi ve "olaylar böyle gelişmeye devam ederse kendimizi Şahsız bir Şahlık yönetiminde bulacağız" dedi. 

ABD'DE İRAN DÜŞMANLIĞI YAYGINLAŞIYOR 

Kolorado Eyaletinin Denver kentinde dün meydana gelen bir olayda, bir Amerikalı öldü, iki kişi .de yaralandı. İranlıların evlerini taşlayan bir grup Amerikalı ile, kendini savunmak isteyen Afşin Şeriatı adındaki ABD uyruklu bir İranlı arasında çıkan çatışmada, Şeriati'ye saldıranlardan biri öldü ikisi de yaralandı. Olayın duyulması üzerine özellikle kentte, genel olarak İranlı öğrencilerin bulunduğu diğer Amerikan kentlerinde durumun gerginleştiği bildiriliyor. Bu arada ABD Başkanı Carter'ın halkı yeniden "Aşırı tepkilere karşı uyardığı" açıklandı. 

Tahran'daki ABD Elçiliği işgalini destekleyen İranlı öğrenciler, ABD' nin çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlerken, bazı Amerikalı gruplar da bu gösterileri dağıtmaya çalışıyor. 


TEKSAS'TA YAPILAN ASKERİ MANEVRA ABD'nin Teksas Eyaletinde özel bir timin askeri manevra yapması, Washington yönetimi içinde görüş ayrılıklarına yolaçtı. > Bazı çevreler, bü manevraların elçilik işgaline son vermek amacıyla hazırlanan özel tim. için yapıldığını ileri sürüyor. Sözkonusu manevranın İran'ı daha da tedirgin etmesinden çekiniliyor. Bu arada ABD Savunma Bakanı Harold Brown, manevraların durdurulmasını „isteyenlere 


karşı çıktı.(Gütahüriyet 


çi Partinin Başkan adaylarından Jerry Brown da, manevraların yapılması gerektiğini ileri sürerek, ABD'nin İran'a karşı daha sert önlemler almasını talep etti. J.Brown, bazı grupların kışkırttığı İran düşmanı kampanya- yı da desteklediğini söyledi. 

CARTER ASKERİ 

, MÜDAHALEYİ 

DÜŞÜNMÜYOR 

Beyaz Saray sözcüsü Jody Powell, dün yaptığı bir açıklamada, Başkan Carter'ın işgal altındaki elçilikte rehine tutulan Amerikalıları kurtarmak amacıyla askeri bir müdahale düşünmediğini a çıkladı. 

İstanbul'da bekleyen Amerikalı arabulucu heyetle sürekli temas halinde olduklarını hatırlatan Powell, Washington' un FKÖ ve Vatikan'dan başka hükümetlere de arabuluculuk için öneri götürdüğünü söyledi 

Öte yandan THA'nın bildirdiğine- göre, İstan- 


bul'da bulunan Carter'ın 


özel temsilcilerinden Ramsey Clark, FKö'nün Ankara Temsilcisi Abu Firas ile üç kez telefon görüşmesi yaptı. Abu Firas'ın da FKÖ Merkezi ile sürekli temas halinde olduğu bildiriliyor. 


FKÖ HEYETİ 

İRAN'DAN AYRILDI 
: o Arabuluculuk yapmak için geçen hafta Tahran'a giden Abu İyad (Saleh Halef) (o başkanlığındaki FKÖ heyeti İran'dan ayrıldı. Abu İyad Tahran' dan ayrılmadan önce, görevlerinin (o arabuluculuk değil, FKÖ'nün işgal eylemine ilişkin görüşünü İranlı yöneticilere iletmek olduğunu söyledi ve “görevimizi tamamladık" dedi. 

KİSSİNGER : ABD İRAN İLE İYİ İLİŞKİLER KURMALIDIR 

ABD'nin eski Dışişleri Bakanlarından Henry Kissinger, "US News and World Report" dergisinin son sayısına verdiği bir demeçte, "'Hükümette kim olursa olsun, ABD'nin İran ile iyi ilişkiler kurması gerektiğini' belirtti. Tahran'daki elçilik işgali konusunda ise, ABD'nin şantaja boyun eğmemesi gerektiğini 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 2652 44 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


söyleyen Kissinger, Carterin dış politikasını eleştirdi. 

BAHTİYAR ABD 
ELÇİLİĞİ İŞGALİNİ KINADI 

İran'ın sabık © Başbakanı Şahpur Bahtiyar, Amerikan ABC Televizyonuna verdiği bir demeçte; Tahran'daki ABD büyükelçiliğinin işgal edilmesinin "İran'ın geleneklerine, uluslararası ahlak ve kurallara aykırı olduğunu söyledi. Iran'da ekonomik durumun “felaket" olduğunu belirten Bahtiyar, elçiliği basan gençlerin "Kültür ve eğitimden yoksun olduğunu" ileri sürdü. 

YUGOSLAVYA'NIN 

YORUMU 

Belgrad'da yayınlanan "Vjesnik" gazetesi, Tahran'daki ABD elçiliğinde rehin tutulanların kurtarılması için FKÖ'nün arabuluculuk yapması konusunda bir yorum yayınladı. Gazetenin yorumuna göre, sözkonusu arabuluculuk girişimi başarı ile sonuçlanırsa, rehinelerin hayatlarının kurtarılmasının yanısıra, FKÖ' de büyük bir zafer kazanacak. Yugoslav gazetesi, bu başarının ürünü olarak ABD'nin FKö'yü tanıyabileceğini ve hatta Orta Doğu sorununa olumlu bir çözüm bulunabileceğini ileri sürüyor. 


iranlı 


(Baştarafı 1. sayfada) 


İranlı öğrenciler adına konuşan Baganian Asgar, 


"Şah, Hitler kadar faşisttir. İran halklarının yararına hiç bir şey yapmamıştır. Bu kasabın bize iadesini istiyoruz. 
ABD halkına değil, ABD emperyalizmine karşıyız" dedi. 


Öte yandan basın mensuplarına (dağıtılan bir basın bildirisinde ise "ABD'ye karşı mücadele- yi sürdürürken aynı za manda Rus emperyalizmine karşı da uyanık olmalıyız. Rus emperyalistleri halkımızın ABD emperyalizmine karşı olan derin nefretini biliyor ve bundan kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmak istiyor" denildi. 


düştü. 


yorlar. 


kü durumudur. 


dır. 


CHP Genel... 


(Baştarafı 1. sayfada) 

Muhalefet gruplarının ileri gelenlerinden biri de Genel Merkezde henüz tasfiye yönünde hiç bir hareket olmadığını söyledi ve "Gerel Sekreter güven verici demeçler veriyor" şeklinde konuştu. 

Bu arada CHP'de Elmas'a bağlı olarak bir Örgütlenme Bürosu oluşturulduğu öğrenildi. Büro- nun kuruluş çalışmalarını tamamladıktan sonra, partinin program, tüzük ve yönetmelikleri ışığında illerin çalışmaların- da uyacakları bazı ilkeler belirleyeceği ve bu ilkeler çerçevesinde bütün illerin çalışmalarını göz- den geçireceği hildirildi. 

Büro yetkililerinden biri, "Bütün illerin durumunu değerlendireceğiz. 
Zaten il başkanları buradayken bir değerlendirme yapmıştık. Ayrıca huzursuz olan bazı illerimiz vardır. Buradaki ön çalışmaları tamamladıktan sonrâ bu illere giderek yerinde bazı inceletaeler yapmayı ve bu il-Leri sağlıklı bir işlerliğe kavuşturmayı düşünüyoruz" dedi. 

GRUP 
BAŞKANVEKİLLERİ SEÇİMİ 

Öte yandan CHP Meclis Grup Başkanvekilleri- nin bugün yapılacak grup toplantısında seçilmeleri bekleniyor. Grup Başkan 


vekilliği seçimlerine muhalefetin adayı olarak İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ile Muş Milletvekili Burhan Garip Şavlı katılacaklar. Genel Merkezin ise geçen hafta aday gösterdiği Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ile Tunceli Milletvekili Hüseyin Erkanlı üzerinde israr edeceği sanılıyor. 

Geçen hafta içerisin- de yapılan dört grup toplantısının ilk ikisinde ço-Zunluk sağlanamadığı için Grup Başkanvekilliği seçilememiş, daha sonraki iki toplantıda da gösterilen adaylardan hiç biri gerekli 105 oyu alamamıştı. Muhalefete bağlı milletvekilleri de Genel Başkan Ecevit'in Olağanüstü Kurultayda- ki tutumunu protesto etmek amacıyla grup toplantısına katılmamışlardı. 
Geçen hafta muhalefet adaylarından bir üçüncüsü olarak belirtilen'Ankara Milletvekili önder Sav'ın Grup Başkanvekilliğine adaylığını koymadığı belirtildi 

Bugün saat 10'da yapılacak toplantıya grubun tamamına yakını katıldığı takdirde Grup Başkanvekilliklerini muhalefet adaylarınn alması bekleniyor. Bugün Grup Başkanvekillerinin seçimi sağlanırsa Grup Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimine geçilecek. 


(Baştarafı 1. sayfada) leri, Cumartesi gününü tatil olarak saymayı kabul etti. Ancak ücret artışları konusunda halen anlaşma sağlanamadı. Ticaret Bakanlığının fiyat artışları oranında ücret zammı isteyen Federasyon yetkililerinin bu talepleri kabul edilmedi. 
Yetkililer bugünkü hayat pahalılığının gerisin- de bir zam istedikleri halde olumsuz tavır gösterilmesini yadırgadıklarını ve taleplerinden vaz-Meyer üni belirttiler. 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, KonakjTel: 13 10 90 
— 25 25 54 (JADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı 


Gaziantep'teki... 


(Baştarafı 1. sayfada) Gaziantep Valisi Cezmi, Kartay AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının aynı anda üç yerden birden çıkmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, "'Olayda sabotaj olasılığı bulunup bulunmadığını  araştırı- 


Yangının elektrik kontağından çıkması ihtimali- nin de bulunduğunu söyleyen Vali Kartay, olayla ilgili soruşturmaya ve hasar tespit çalışmalarma başlandığını sözlerine ekledi. 


Carter’ in duası 


ya, Vietnam'a bomba yağdıran, en küçük olayları gerekçe edinip katliamlara girişen Amerikan emperyalizmi işte bu hallere 


Düne kadar tanımadığı ve hesaba katmadığı Filistin Kurtuluş Örgütünden yardım istiyor, medet umuyor. Elçiliği işgal ediliyor, bütün görevlileri rehin âlınıyor. 
Eylemi;diplomatik ilişki içinde bulundugu devletin yetkilileri açıkça destekliyorlar, bunca ağır duruma rağmen Amerikan yetkilileri ciddi bir tepki bile gösteremi- 


İran olayları çeşitli yönleriyle incelenebilir. Bizim bu yazımızda dikkat çekmek istediğimiz yan Amerika'nın bugün- 


Dünya halklarından yediği darbelerle gerileyen dünya jandarması her tarafta büyük bir çaresizliğin içine düşmüştür. 
Her uluslararası olay bu gerçeği daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkarıyor. 
Son bir ayın olaylarına bakmak yeterlidir, El Salvador'da Amerikancı Romero" nun devrilmesine seyirci kaldı. Bolivya" daki olayları şaşkınlıkla seyretti ve telaş içinde bir ilgisinin olmadığını açıkladı. 

Amerika'nın gerilemesi dünyamızın bir gerçeğidir. Bu gerçeği dikkate almayan tahliller hayalci olmaktan ve eski hesap siyaset yapmaktan başka bir sonuç vermez, Dünya değişmektedir. Siyasetler ve yorumlar değişen dünyaya uygun olmak zorundadır. Türkiye ne çektiyse ayağı yere basmayan ve günümüzün gerçeğine uymayan anlayışlardan çekti. 

Amerika'nın gerilemesini gizlemek isteyenlerin başında Sovyetler Birliği gelmektedir. Kendi saldırganlığını ve yayılmasını gizlemek icin Moskova, "her taşın altında CIA vardır, Amerika vardır" fikrini yaymaya çalışıyor. 
Ülkemizdeki Moskova yanlıları da aynı yola başvuruyor. Revizyonist yaygara gerçekten kopuk insanlara uygun geliyor. 
Bunun sonucu, gerçeği araştırmak yerine kaba ve günümüze uygun olmayan tahiller ortalığı kaplıyor. 

Artık ayakları yere basmanın zamanı gelip geçmektedir. Dünyamızda Amerikan emperyalizmi gerileyen bir güç ve Sovyetler Birliği güçlenen bir emperyalisttir, Afganistan'a, nam'a gözü kara bir şekilde müdahale eden Sovyetler Birliği, İran'daki çaresizli-Zi tedeniyle kiliseye gidip dua etmek Zorunda kalan ise Amerikanın 


(Baştarafı 1. sayfada) 


gözlerden 


Kamboçya'ya, Viet- 


Başkanr- 


Kapı önü 
(Baştarafı 1, sayfada) Ecevit ve Demirel içeride görüşüyor. Demirel gireli 45 dakika oldu. 


Şimdi herkes Ecevit'in çıkışını bekliyor, merakla. 


Ecevit merdivenlerden iniyor. Galiba gülümsüyor, görmek lazım anlatmak zor. Bir yandan muhalefet olmanın rahatlığı içinde, bir yandan da "Her çıkışın bir inişi var" der gibi. 


Kalabalıkta hiç ses yok. Birkaç alkış duyar gibi oluyorüz. Ecevit, iki üç kişiyle, vedalaşıyor. Arabasına biniyor. Araba hareket ettikten sonra bir alkış. 
Alkış niye? Gidişine ve yeni gelene. 


Derken, görevi devralan bakan, Başbakanı tebrike geliyor. Her birinin gelişi ayrı. Kimine "Milliyetçi Bakan" diye tezahürat yapılırken, bir diğeri biraz daha ağırbaşlı karşılanıyor. 


Devlet Bakanı Orhan Eren'e ise ilgi daha farklı. Makam otomobilinin Çevresini saran bir grup AP'li, "Hesap sor, hesap sor" diye bağırıyor. Ö sırada bir gazeteci arkadaş kulağımıza eğilip fısıldıyor, "Dikkat edin bu adama. Demirel olmadığı zaman Başbakanımiz o." 


Bakanların biri gelip, biri giderken, bekleyenler yeni kabineyi tartışıyor. Kimi ılımlı buluyor, kimi de hafif. Bazıları da yanımıza yaklaşıp, "Kabine genç ve dinamik kimselerden oluşuyor, iyi bir kabine diyorlar. 


Biz ayrılırken AP'li ler bakanları bekleme ye devam ediyor. "Bizim bakan hâlâ gelmedi" diyor birisi. "Kim" diye soruyoruz. "Selahattin Kı- 


lıç" diyorlar. Herkes kendi bakanını merak ediyor. 
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(Baştarafı 1. sayfada) nayi ve Teknolojı, Yerel Yönetim Bakanlığını da İçişleri Bakanlıklar ile birleştirdi. 

Demirel'in bakanlıkların iller$ göre paylaşımını ise dengeli bir biçimde yapmaya gayret ettiği dikkat çekti. 
Listede sadece Isparta, İstanbul, Ankara, Bursa" dan ikişer parlamenter yer alırken, diğer illerden birer kişi kabineye girdi. 

Yeni hükümette CHP' den istifa ederek AP'ye katılan iki üye Metin Musaoğlu ve Ahmet Karahan yer alıyor. 


DEMİREL'İN 
SÖZLERİ 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile görüşmesinden sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, hükümetin büyük meseleleri çözmek üzere işbaşına geldiğini söyledi. 
Demirel, makama değil,meselelerin halline talip olduklarını belirtirken, bir gazetecinin," Hükümetin ömrü ne kadar olur ' sorusuna, "Biraz sabredin ve iyi niyetli olun. Daha 5 dakika oldu, bu bir memleket meselesi" şekinde cevap verdi. 
Demirel dün saat 15.00' 
te Başbakanlık görevini devraldı ve yeni Bakanlar Kurulu ilk toplantısını akşam saat 18.00'de yaptı. 
"SİSTEMİN TIKANIP KALMASI YOKTUR" 


Hükümetin dün akşam yaptığı ilk Bakanlar Kurulu toplantısından önce konuşan Başbakan Süleyman Demirel, "Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Senato Başkanı seçilmiştir, meclis çalışacak durumdadır, hükümet kurulmuştur, sistemin tıpatıp kalması yoktur. Yeter ki milletin iradesine kulak verilsin" dedi. 

Demirel, milletin iradesiyle kendi yolunu mutlaka acaçağını belirterek, "Sihir vaadetmiyoruz, ama meselelerin altından e çıkılacağını iddia ediyo- 
™ şeklinde konuş- 


leleri çözmeye` gayret. 
edeceğiz "dedi. 


Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada ''Bu toplantıda yağ, kömür, elektrik kesintilerini önleyici tedbirlerin süratle alınmasına, hastaneler- de çok yüksek seviyelere çıkartılmış bulunan muayene, tatkik, tahlil, müdahale, ameliyat ve tedavi ücretlerini indirmeye karar vermiştir" denildi. 


DEMİREL 
HÜKÜMETİNDE 
GÖREV ALAN 
BAKANLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ 

Devlet Bakanı Muhammet Kelleci: 1941 yılında Görele'de doğdu. İlahiyat Fakültesini bitirdi. Arapça bilir. 

Devlet Bakanı Ahmet Karahan : 1929 yılında İslahiye'de doğdu. Ankara Hukuk Fakültesini bitiren Karahan, bir süre Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu. 1977 
seçimlerinde parlamentoya CHP Gaziantep Milletvekili olarak giren Karahan, daha sonra partisinden istifa etmiş ve AP'ye girmişti. 

Devlet Bakanı Metin Musaoğlu: 1946 yılında Nusaybin'de doğdu. İstanbul Eczacılık Yüksek Okulunu bitirdi. 
1977 seçimlerinde CHP' 
den Mardin Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Musaoğlu, bir süre önce partisinden istifa ederek, bağımsız milletvekili olarak kalmıştır. Musaoğlu, daha sonra AP'ye katılmıştır. Arapça bilir. 

Devlet Bakanı Köksal Toptan: 1943 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu 
1977 seçimlerinde Zonguldak AP Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 

Devlet Bakanı Orhan Eren: 1922 yılında Nallıhan'da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi.2,3,4. dönem milletvekili olan Eren, Almanca bilmektedir. 

Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun: 1927 yılında Erzurum'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesini bitirdi. Başbakanlık Müsteşarı iken politikaya 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Utrecht 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metlerinde Devlet Bakanı olarak görev yaptı. İngilizce bilir. 

Maliye Bakanı İsmet Sezgin: 1928 yılında Aydın'da doğdu. Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunu bitirdi. Aydın Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Sezgin, 1, 2, 3, 4. dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. Demirel hükemetlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde de bulundu. 

Adalet Bakanı Ömer Ucuzal: 1922 yılında Malatya'da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olan Ucuzal, savcı ve hakim olarak kamu görevlerinde bulundu. 
1964'te Eskişehir'den Senatör seçilen Ucuzal, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı üyeliği görevinde bulundu. AP Grup Başkanı oldu. 

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı: 1930 yılında Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesini bitirdi. 2, 3, 4. dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. Külahlı Avrupa Konseyi üyeliği görevinde de bulundu ve Türk Delegasyonu Başkanlığını yaptı. İngilizce bilir. 

Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy: 
1923 yılında Bursa'da 
doğdu. Hukuk Fakültesini tamamladı. 1969 yılında İstanbul AP Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1973 seçimlerini kaybetti ve bir süre serbest avukatlık yaptı. 14 
Ekim seçimlerinde AP İstanbul Senatörü olarak yeniden parlamentoya girdi. 

İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil: 1917 yılında Isparta'da doğdu. Tıp Fakültesini bitirdi. 9. ve 10. 
dönemlerde DP Milletvekili, 1. dönemde de AP milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1975'te Isparta'dan, senatör seçildi 


Milli Savunma Bakanı A. İhsan Birincioğlu: 
1923 yılında Trabzon'un 
Akçaabat İlçesinde doğdu. İstanbul Hukuk Fa- 


:kültesinden mezun oldu. 


2. ve 3. dönemlerde milletvekilliği yaptı. Birincioğlu, 1964'te Trabzon' dan AP Senatörü olarak parlamentoya girdi. Demirel hükümetlerinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevlerinde bulunan Birincioğlu PTT Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulundu. 

Orman Bakanı Hasan Ekinci: 1930 yılında Artvin'in Şavşat ilçesinde doğdu. Orman Fakültesini bitirdi. Ekinci, 1977 
seçimlerine Artvin'de AP adayı olarak katıldı ve parlamentoya girdi. 
Fransızca bilir. 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ahmet Karayiğit: 1923 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Okulunu bitirdi. 1966'da senatör seçildi. Fransızca bilir. 

Kültür Bakanı Tevfik Koraltan: 1930 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde doğdu. Hukuk Fakültesini tamamladı. 3. dönemde milletvekili seçilen Koraltan Başbakanlık Devlet Personel Heyeti üyeliği görevinde de bulundu. Koraltan Fransızca bilmektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal: 1922 yılında Çankırı'da doğdu. 
Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1, 2, 3, 4. dönemlerde milletvekili seçildi. 1. Dönemde AP milletvekili olarak parlamentoya giren Asal, daha sonra bir grup milletvekili ile, AP'den ayrıldı ve Demokratik Parti'nin kuruluşunda rol oynadı. Asal, bir süre DP milletvekilliği yaptı, daha sonra bu partiden ayrılarak tekrar AP'ye girdi Almanca bilir. 

İmar ve İskan Bakanı Turgut Toker: 1923 yılında Reşadiye'de doğdu. 
Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 2, 3, 4. dönem milletvekili olan Toker, Demirel hükümetlerinde Köyişleri, Çalışma İmar ve İskan Bakanlıkları görevlerinde bulundu. Toker, Fransızca bilmektedir. 

Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen: 1915 yılında Giresun'da doğdu. 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Cenevre İktisat Fakültesi, Lozan Hukuk Fakültesini bitirdi. x 

DP'nin 9.10.11, dönemlerinde milletvekili 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Yeni isimler... 


atıldı ve Demirel hüku-- 


olarak mecliste bulundu. 
Fransızca ve İngilizce bilen Erkmen, 1975'de senatör olarak parlamentoya girdi. 

Ticaret Bakanı Halil Başol: Hayrabolu'da 
1925 yılında doğan 
Başol, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. 2. ve 4. dönem milletvekili olan Başol, Demirel hükümetlerinde daha önce de Ticaret Bakanlığı görevinde bulundu. Almanca bilir 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar: Sakarya 1927 doğumludur. 
Tıp Fakültesini bitirdi. 
AP'den 1. 2. 3. 4. dönemlerde milletvekili seçildi. Demirel hükiümetlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunan ve AP Genel 


Sekreteri olan Bayar Fransızca bilir, Bayındırlık Bakanı 


Selahattin Kılıç :1921 yılında Osmaniye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesini (o bitirdi. 2. 
dönemde milletvekili seçilen ve o günden bu yana millet meclisinde bulunan Kılıç, AP hükümetleri dönemlerinde Köyişleri, Sanayi, Enerji ve Tabü Kaynaklar: ile Bayındırlık Bakanlığı görev- 


lerinde bulundu. Kılıç, onia ve Fransızca ilir. 


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Münif İslamoğlu: 1917'de Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. 
Tıp Fakültesinden mezun oldu, politikaya Demokrat Partide atıldı. İslamoğlu 11. dönemde milletvekilliği yaptı. İslamoğlu, 1977'de Kastamonu'dan senatör, olarak TBMM' ye girdi. İngilizce bilir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu 1930'da Nevşehir'de doğdu. Yüksek öğrenimini Avusturya'nın Graz Üniversitesinde tamamladı. 3. dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1977 seçimlerinde Nevşehir AP Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Halen AP Millet Meclisi Grup Başkanvekili olan Kıratlıoğlu, Almanca, İngilizce bilmekte. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay: 
1935 yılında Bursa'nın 
Mudanya ilçesinde doğ- 
"du. Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 
Küntay, 2. 3. dönemlerde AP Milletvekiliği yaptı, 1975'de Bursa'dan senatör seçildi. İngilizce bilir. 

Ulaştırma Bakanı Hüseyin Özalp: 1923'te Vakfıkebir'de doğdu. 
Orman Fakültesini bitirdi. 1,3,4. . dönemlerde milletvekili olan Özalp, Orman Bakanlığı yaptı. 

Sosyal Güvenlik Bakanı Sümer Oral: 1938'de İzmir'de doğdu. İstanbul İktisat Fakültesini bitirdi. 
1977'de Manisa Milletvekili olarak parlamentoya girdi, Fransızca bilir. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Çakmak: Ht yılında Gerede'de doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1, 2. 
3. 4. dönem milletvekili olarak AP'den parlamen- 


toya girdi. 
Çalışma Bakanı Cavit Erdemir: 1936 yılında 


Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Dörduncü dönemde Kütahya' dan patflamentoya seçildi. 

AP, YENİDEN GRUP YÖNETİCİLERİNİ SEÇECEK 

Meclislerin 1 Kasımda açılmasından sonra toplanarak Grup Başkanvekillerini ve Grup yöneticilerini seçen AP Meclis ve Senato Grupları, hükümetin oluşmasından sonra yeniden toplanarak aynı seçimleri yapmak zorunda. AP Meclis Grubu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Esat Kıratlıoğlu ile İmar ve İskan Bakanı olan Turgut Toker' in yerine, yeni iki Grup Başkanvekilini seçecek. 
Senato Grubu ise Grup Başkanı Ömer Ucuzal'ın Adalet Bakanı olmasıyla boşalan yer için yeni bir seçim yapacak. 

Öte yandan, AP tüzügüne göre, Genel İdare Kurulu üyelerinden ancak sekiz kişi yeni hükümette görev alabiliyor. 
Oysa yeni açıklanan hükümette dokuz Genel İdare Kurulu üyesi bulunuyor. Bu nedenle bunlardan birinin istifa etmesi gerekecek. İstifa eden üyenin yerine ise yedek listenin başında bulunan Kütahya Milletvekili Ma- 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
Gaylık 1350TL 
1 yıllık 2700 TL 


hir Ablum girecek. 
Ayrıca Başkanlık Divanından da sadece iki kişi hükümette yer alabi- 


liyor. Buna karşılık hükü- çi 


mette Başkanlık Divanından dört kişi bulunu yor: Genel Başkan Süleyman Demirel, Yardımcıları Hüseyin Özalp, Barlas Küntay, Genel Sekreter Nuri Bayar. Bu durumda da bunlardan ikisi bu görevlerinden ayrılacak, ancak Genel İdare Kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürecekler. 

“DEVİR TESLİM 

İŞLEMİ 

Dün öğleden sonra Demirel'in hükümeti açıklamasıyla birlikte bazı bakanlıklarda devir teslim işlemi oldu ve bazı bakanlar gelerek göreve başladılar. Yeni bakanlardan bır kısmı ise henüz Ankara'ya gelmediği için göreve de başlayamadılar. 

ömer Ucuzal Adalet Bakanlığına geldiğinde Mehmet Can bulunmadı. 
Herhangi bir devir teslim işlemi olmaksızın göreve başlayan Ucuzal genel müdürlerin tebriklerini kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığında ise Necdet Uğur yeni Bakan Orhan Cemal Fersoy'a bakanlığı devretmek için bekledi ancak Fersoy. İstanbul' dan dönmediği için bu bakanlıkta da devir teslim işlemi gerçekleşemedi 


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Nuri Bayar doğrudan görevm haşladı. 

YENİ İÇİŞLERİ BAKANININ 

İLK AÇIKLAMASI 

Süleyman Demirel hükümetinin yeni İçişleri Bakanı Isparta Senatörü Mustafa Gülcügil dün Isparta'dan gelerek görevine başladı. 

Gülcigil'e görevini devreden eski Bakan Vecdi İlhan görev devir teslimi sırasında ''Boş oları kadrolara atamalar yapmak için sizi bekledik. Bu arada en önemlisi anarşi konusundaki çalişmaları size aktaracağım" dedi. 

Bunun üzerine (Gülcigil Vecdi İlhan'a cevaben "Bu güç görevi hep bir- 


likte (o çözümleyeceğiz" dedi. 1% 
Gülcigil görevi devir 


aldıktan sonra da ilk açıklamasında anarşinin üzerine hüsnüniyet ve samimiyetle gideceklerini söyledi ve "Meseleye tarafsız el koyarak faydaıh hizmetler yapabiliriz" dedi. 

GÖREVDEN ALMA 

VE İSTİFALAR 

Bu arada Gıda Tarim ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı Bakarılık makamına oturduk tan 1,5 saat sonra Bakanlık Personel Genel Müd'irü Ersoy Bulut'u görevirtden aldı. 

Yeni hükümetin görevine bâşlamasındanı hemen sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Bakans Tahsin Soylu ve İçişleri Bajkanlığı Özlük İşleri Geriel Müdürü Ayhan Demi rcan görevlerinden istifa, ettiler. 

ECEVİT BUGÜN 
AÇIKLAMA YAPACAK 

Öte yandan eski Başbakan ve CHP (Genel Başkanı Bülent Ecevit bugün saat 10.00'da hir açıklama yaparak Veni hükümete neler devrettikleri konusunda bilgi verecek. 
Ecevit açıklamasında ekonomik durum, dış ekonomik ilişkiler ve çeşitli meseleler konusunda bir envanter sunacak. 

CHP'DE TEPKİLER 

Yeni hükümetin açıklanmasından sonra, CHP' nin bazı yöneticileri "'hükümetin ilk bakışta olumlu"' olduğunu belirttiler, Türün, Elverdi, Bilgiç gibi "alerjik" bazı isimlere hiikümette yer verilmemesini Demirel lehine bir puan olarak değerlendirdiler. 

Buna karşılık bazı CHP'liler ise bu hükümetin "MC'den hiç bir farkı cılmadığını"' iddia ederek, seçilen isimlerin kamuoyunda tepki yaratmayacak isimler olmasına rağmen, bunların da ayn işi yapacağını ileri sürdiiler. 

Bu arada CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ da yeni hükümetle 


ilgili görüşlerini soran 'THA muhabirine, "Yeni hükümet açıklandıktan 


sonra bir kez daha yineliyoruz, bu hükümet örtülü MC'dir" dedi. Üstündağ, 


CHP'nin yeni hükümeti ; 


şu veya bu sekilde desteklemesinir 

olmadığını 

ekledi. 


| İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 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BARIŞ TÜRKÜLERİ . 
ARDINDAKI 
SILAH ŞAKIRTILARI 


ELET Maaher TUNĞAG ) (3) 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©” Çok büyük bir dengesizlik savaşa yol açabilir” 


e Enflasyon, ABD askeri bütçesini etkiliyor 


© ABD ordusu kaliteli asker bulamiyor 


@” ABD artık dünyanın bir numaralı askeri gücü değil” 


ABD ordusunun durumu 


©Sowvetler veni askeri doktrinler 


geliştiriyorlar 


“ABD artık dünyanın bir numeralı askeri 
gücü değildir. Şimdi 2 
numaradır, hem de pek iyi olmayan iki numara," Bu sözler Cumhuriyetci Partinin Arizona Senatörü Barry Goldwater'a aittir ve bugün ABD'nin içinde bulunduğu durumu çok özlü bir biçimde dile getirmektedir. 


Amerika'da lanan Pime" 
29 kw, 1979 tarihli 
sayısı, ABD'nin askeri harcam vı sorununa ayırmış. Dergide çeşitli yetkililerle görüşmeler var. Bunlardan Savunma Bakanı Harold Brown" ABD ve Sovyetler savunma harcamaları arasındaki uçurum büyütneye devam ederse, bu kaçınılmaz olarak güç dengesinde tehlikeli bir bozulmaya yol açar'' diyor. 


yayındergisi, 


Gerçekten de Sovyetler Birliği tank, top taktik uçaklar ve büyük savaş ştemileri gibi alanlarda ABD'den iki kat daha fazla üretim yapıyor. Aimerikalılar ise güdümlü tanksavar füzeleri gibi yüksek teknoloji isteyen alanlarda üstünler. 
ABD ayrıca, birlikleri biryerden bir yeredaha hizli taşıyabiliyor. 


Amerikan askeri büt- 
«tesini yıldan yıla daha kabartan etken enflasyon. Genelkurmay Başkanı Jones'a göre, dolarü) değeri sabit alınırsa "ABD bugün, 1962' deki Küba buhranı günlerine göre savunmaya daha az para ayırıyor." 


ASD ordusu grerekli asker bulamıyor 


Savunma konusunda uzman laşmış Demokrat Partili | Senatör Nunn, ABD'nin Avrupa'da bir büyük, Avrupa dışında da bir kiiçük savaş yürü- 
«igbilmesi , için gerekli muhimmatve gereçlerin "şu anda avıcak üçte birine sahio olduğunu belirtiyor. 


Aynı sinat, ABD 
Deniz Piyadelerinin: önemli bit çıkartma yapacak olsilar, "Kıyı- ya suda yürüyerek çıkmaları gerekicek" diiyor. Öte yandan Deniz Piyadelerinden yüksek rütbeli bir subay, "maaş ları ödeyebilmek. için: insan gücünü azalttıkları m" söylüyor. ï 

Bu personel sıkıntısı yalnızca Deniz P'iyade- 


leri için geçerli değil 1979'un ilk 11 ayında Kara Ordusuna yazılan gönüllülerin sayısı hedefin ancak yüzde 89'u olmuş. Bunun bir nedeni ordunun diğer sektörler kadar ücret veremez durumda oluşu, Sovyetlerin savunma harcamalarının ancak yüzde 30" unun personel masra - larına gitmesine . karşılık,Pentagon'a ayrılan her bir doların yüzde 60'ı personel masraflarına ayrılıyor. ABD'de askerlik o Sovyetlerdeki gibi mecburi olmadığın- dan, zaten sayıları aza lan gönüllüler arasınde nitelik açısından bir seç me yapılmıyor. Senatör Gary Hart bu çıkmazı şöyle ifade ediyor: "Stratejik denklemdeki esas etken silahlar değik dir. Onları kullanacak insanlar bulunmadıkça silahlar bir şey farkettir-MeN 


Fakat - Sovyetlerin ABD'ye en hızlı yetiştiği alan denizlerde görülüyor. Daha yirmi yıl öncesi Sovyet donanması bir kıyı savunma gücüydü. Oysa şimdi 
1769 savaş gemisiyle 
bütün denizlerde boy gösteriyor. ABD donanması ise, yirmi yıl önce 
955 gemiye sahipken, 
bugün bunların sayısı 458'e düşmüştür., 

Şimdi bütün bunlardan sonra Moskova'nın ileri sürdüğü "ABD'nin askeri gücünü her geçen gün artırdığı" savı biraz tuhaf kaçmıyor mu? 
Onlar böyle bir gürültii çıkararak, kendi askeri harcamalarını gizliyorlar. 


Sovyetlerin askeri doktrini 


Yazı dizimizde sözünü ettiğimiz güç dengesindeki değişiklik bir-. 
den bire gerçekleşmedi. 
Kruşçev'in iktidara gelmesinden sonra ve özellikle Brejnev'in Çekoslovakya'yı işgal emrini vermesinden bu yana Sovyet askeri gücü belir gin bir büyüme gösterdi Amerikalı bir uzman bi meseleyi göyl değerlendiriyor: 


"Kruşçev, 1960'da nükleer silahlara öncelik tanıyan yeni askeri doktrini açıkladığı zaman buna pek dikkat edilmedi. O zamanlar ABD'nin stratejik nükleer küvvetleri Sovyetlerinkinden kat kat üstündü. 1967'de 


SÖRÜŞMELER ŞİRKETİ 


Bu karikatür "Beijing Review" de, gisi- nin 15 Ekim 1979 tarihli sayısından a- 


lınmıştır. 


D 


SALT-2 Anlaşmasının imzalandığı Viyana'da bir pastanenin vitrini, Pasta- dan yapılmış Carter ve Brejnev maketleri, stratejik füzelerle satranç oynu- 


yorlar. 


Sovyetlerin nükleer öncelik doktrini değişti. . . Stratejik nükleer« kuvvetleri geliştirmekten vazgeçmeden, hem nükleer hem geleneksel savaş ya da her ikisini birden yürütebilecek savaş alanı kuvvetlerine Haha fazla önem verilmeye başlandı. Savaş alanı kuvvetlerini gelişitirmenin boyutu, ancak doktrindeki değişiklikten birkaç yıl sonra farkedildi."' (1) 


ABD durumu farketti, ama artık çok geç kalmıştı. ABD'nin özel-Jikle Vietnam yenilgisin- den sonrayediği darbeler onun kolunu kanadını iyice kırmaya başladı. 
Ruslar ise artık kendilerine dünya hakimiyetini sağlayacak görüşler geliştiriyorlardı. Rus subayları şöyle yazıyorlar. í 

"Güçlü bir stratejik üstünlüğe sahip olmak, faal bir dış siyaset izlemenin ön şartıdır. Çünkü ' diğer devletlerin bu üstünlüğü kabul etmesi, çoğu kez onlan, kimi zaman önemli olan bazı tavizler vermeye ve daha güçlü rakiplerinin isteklerine boyun eğme- 


ye zorlamıştır," 2 

İşte Sovyet yetkilileri bu şantaj siyasetlerini gizlemek içinsık sık ba- 


rışçı havalara bürünüyor. 


lar. Hatta, aşağıdaki sözlerinden de görüleceği üzere barış şampiyonluğunu kimseye bırakmıyorlar : 


"Emperyalist ideologlar da barış düşüncesinden saldırgan amaçlarla, onu emperyalist burjuvazinin gerici fetih siyasetine hizmet ettirmek için, yararlan 
maya çalışıyorlar." 3 


Bu yazı bir Sovyet dergisinde yayınlanma- sa sanki Brejnev'in barış siyaseti için yazılmış sanılacak. 


Iki süper devlet arasındaki dengesizlik 


neye yol açar? 


"Sovyet askeri harcamaları ABD' ninkini geçmiş", "Sovyet askeri gücü ABD'ye yetişmiş, geçiyormuş", "bütün bunlardan bize ne" diye düşünenler olabilir. Ayrıca, "ABD' nin her şeye karşın silahlanma çabaları için- 


EA 


"Military Balance 1975-1980”deki sayılardan 


1970 


1972 1973 


1974 


1975 1976 


Son on yıl için, ABD ve SSCB sllahlı kuvvetlerindeki asker sayısının karşılastırılması, 


„se, Hitler'in hızla silahlanması karşısında Batı 


de olduğu" da ileri sü-Trülebilir. Böyle düşünen herkesin İkinci Dünya Savaşı öncesi durumu incelemeleri yararlı olacaktır. Amacımız o yılları tahlil etmek değil. 
Yalnız o yıllar incelenir 


sizlik savaşa yol açabilir."4 * 


KAYNAKLAR: 


1. W.F. Scott, "SSCB" nin Dünya Çapında Artan Hareketliliği", Air, Force Dergisi, Mart 1977; s.61. 

2.Rus Albayı V.M. Kulish'in 1972'de derlediği "Askeri Güç ve Uluslararası İlişkiler" adlı kitaptan çeviren, Air , Force Dergisi, Mart 1977, s. 58. 

. J.Amalric, "Eşit Olmayan Değiştokuş", 
Le Monde, 10 Ekim 
1979. 
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nın pasif, yatıştırmacı bir tutum almasının İkinci Dünya Savaşının patlak vermesini hızlandırdığını ve Hitlerin Avrupa'yı hazırlıksız yakaladığını, o böylece daha fazla kan döküldüğünü görürüz Bir Fransız yazarı şöyle diyor: 

'Savaşı kim ister? 
Elbette kimse, faka’ çok büyük bir denge- 


TOPLAM FEDERAL 


GİDERLERİN 
YÜZDESİ OLARAK 


ilmin 
Wiz gm 


29 Ekim 1979 tarihli 
TİME dergisinden 


SAVUNMA 


SAVUNMA DIŞI 
SOSYAL SİGORTA, 


# 


EMEKLİLİK VB. ÖDEMELERİ 


Wi Kasım'dan 74 Kasim 19486 


Basından günü gününe haberlerle Atatürk'ün ölümü 


eğ f 


16 Sonteşrin (Kasım) 
1938. . . Bütün Türkiye Atatürk'ü uğurlamaya hazırlanıyor. 

"Milli cenaze töreni başlıyor" 


"Bütün İstanbul halkı bugün o Dolmabahce'de büyük ölünün katafalkı önünde huşu ve tazimle geçecek. 

İstanbullular, yarın sabahtan itibaren Atatürk'e veda tazimlerini arzedeceklerdir. Büyük önderin ilk defe halk temsilcileri- 


ni kabul buyurdukları salonda vücuda getirilen katafalkın bulunduğu 


, 


salonun kapıları saat 10.00 
dan itibaren İstanbullulara açılacaktır." 

“GENÇLİĞE EN ÖN 

SAFTA YER 
VERİLECEK" 
Ve İstanbullular 16 Kasım günü Atatürk'ü son defa ziyarete hazırlanıyorlardı. 

Aynı gün gazetelerde Atatürk'ün Ankara'da 
toprağa verileceği 21 
Kasım günü, bütün Türkiye'de izlenecek tören programı yayınlanıyordu. Haberlerde bu tören lerin bütün yurtta saat 14.00'te başlayacağı belirtiliyordu. Tören program 


larının bir maddesinde 

şöyledeniliyordu : “Atatürk'ün büyük 

eserini emanet ettiği 


Türk gençliğine ve öğrencilere toplanma meydalarında ön safta yer verilmelidir." 

Ayrıca haberlerde, yapılacak üç konuşmadan birinin gençlere ayrıldığı da söyleniyordu. 

İstanbul Atatürk'ü ziyarete hazırlanırken, Ankara'da gençler Dil Tarih» Coğrafya (Fakültesinde toplanıyor ve hep bir ağızdan „and içiyor- 


Jlardı: 
HALK DOLMABAHÇE SARAYINDA ; 

17 Kasım 1938 günü 
İstanbul. . . Gazeteler, bir gün önce başlayan Dolmabahçe Sarayında, halkın Atatürk'ü son defa Ziyaretini anlatan haber, izlenim ve röportajlarla dolu. 

"Büyük ölünün cenaze si önünde İstanbul'un tazim geçişi başladı." 

"150 bin kişi dün bü yük ölünün huzurunda eğildi." 

“Saat 08,30. Dolmabahçe'den Karaköy'e kadar yollarda mübalağasız 
80 bin kişi var. Kimse yanındakini itmiyor, kine yanındakiyle o konuşmuyor. . . Saat tam onda tazim merasimi başladı. 
Onu beş geçe ilk olarak ortalarında Vali Üstündağ olduğu halde,General Fahrettin Altay ve General Halis Bıyıkdağ, bunların arkasından gece saat 24'e kadar dörder dörder erkan, umera ve subaylar, öğrenciler, resmi ve yarı-resmi kuruluşlar ve halk. .. Asgari 
150 bin kişi." 

Ankara'da da aynı gün heyecan vardı. 

"Yüksek okul öğrencileri Zafer A bidesi önünde Atatürk'e ant içti. 

“Törene onbinlerce genç ve onbinlerce halk iştirak etti. 

“Ankara'da bulunan yüksek okul öğrencileri, dün öğleden sonra saat 13.30'da Ulus Meydanında büyük ölü için heyecanlı tezahürlerde bulunmuşlardır. .. Meydanı dolduran gençler hep bir ağızdan gür bir sesle İstiklal Marşımızı söylemişlerdir. İstiklal Marşını iki dakikalık bir sükut takip etmiş,mütaakiben Hukuk Fakültesinden bir genç tarafından Büyük .Önder'in gençliğe hitabesi okunmuştur. Hitabe,on binlerce heyecanh gönlün alkışlarıyla karşılanmıştır." 

18 KASIM 1938 GÜNÜ 

İSTANBUL'DAN 

İZLENİMLER 

"Atatürk'ün önünde" 

"Bütün, İstanbul halkı 


16, 17, 18 VE 19 KASIM 1938 GÜNLER! 


“Atatürk'ün önünden bütün İstanbul bir sel gibi akıyor” 


© Ziyaretin son saatlerinde Dolmabahçe Sarayının önünde toplanan 100 bin kişinin içinde sıkışıklıktan 11 yurttaş ezilerek can veriyor 


büyük bir ızdırap seli halinde akıyor" 

“Gece yarısından sonra Dolmabahçe'de sira bekleyen daha 50 bin 


kişi vardı" "Kalabalıktan Dolmabahçe'ye inemeyenler 


Taksim Abidesini çiçeğe gömüy orlar." 

"Bu notları gece saat 
23 ü 10 geçe Dolmabahçe Sarayında hazırlıyorum. Çalıştığım masanın karşısında ve meşalelerin rengine çok benzeyen aydınlığın altında Ata yatıyor. Yanımda . iki günden beri artık ne yüzlerini, ne yaşlarını ne de cins. 
lerini ayırt edemediğim muazzam yığın, bir nehir gibi sessiz akıyor. Sabahın ilk saatlerinde , büyük salonun kapısından dakikada 186 kişi içeri giriyordu. Rakkam saat 17'den sonra 228'e, 23'e doğru 234'de, 23'den sonra 2650'ye çıktı. Sabah tan beri ve dünden beri Atatürk'ün önünden kaç kişi geçti dersiniz?. . . 
Saat 23.30... Akış durdu. Dışarda daha en az 
50 bin kişinin sıra beklediği ve çıkanlardan birçoğunun bayıldığını söylüyorlar. Sıhhi yardım otomobillerinin düdükleri salona kadar geliyor. .. 
Saat 24.15.Saraydan çıktığım zaman, bahce ve bir taraftan Beşiktaş'a, öte taraftan Kabataş'a kadar bütün tranvay Caddesi hıncahınç doluydu. 
Bindiğim otomobil olduğu yerden bir metre bile ayrılamadı. İndim. Kalabalığı zorlaya zorlaya Taksim'e çıktım. Burası da Saray kadar kalabalık. 
Sıra bulup buraya gelemeyenler buraya geliyorlar, ellerindeki küçük çiçek demetlerini abidenin önüne koyuyorlar. 
Atatürk'e tazim geçidinin ikinci günü böyle geçti." 

Naci Sadullah ise izlenimlerini şöyle anlatıyor: 

“Ve şimdi halk kendi „içinden. yetiştirdiği A tasının tabutunu görmeye geliyor. Halk hâlâ geçiyor... Ve ben aralarına karışarak çıkıyorum. Yanımda boğulur gibi hıçkı- 


CENAZE YARIN ANKARA'DA Ebedi için bugün 

İstanbul muhteşem bir teşyi töreni yapıyor 


hayal sedo | 
Resmi tebliğ 


ran bir genç kadın var. 
Dış kapıdan çıkarken durdu. Arkasından gelen insan kalabalığının başları üzerinden meşale alevlerini görür görmez üppertici bir feryat kopardi: 

— Atam yanıyor! 
Yangın. .. Yangın var. 

“Onu kucaklayıp götüren polislere Saray ' kapısı- nın dışında tekrar rastladım. Sorduğum suale başlarını teessüfle sallayarak cevap verdiler: 

— Delirdi." 

Bir başka muhabir ise 
18 Kasım gecesini şöyle 
anlatıyor: 

"Bu sabah, güneş, geceyi sokaklarda ve meydanlarda geçiren en az 10 
bin kişinin üzerine doğdu. Dün gece saraya giremeyenlerin çoğu ev- 


lerine dönmediler. İlk safta yeri almak için subaha kadar beklediler; 


Bir başka muhabirin ise izlenimleri şöyle: "Hıçkıra hıçkıra ge- 


Ankara'da gençlerin gösterisini seyreden yaşk bir 


köylü kadın. 


Ankara'da 17 Kasım günü onbinlerce genç Ulus'a gidiyor. 


Istanlal'daki tazim geçidine dün gece saat 24 de nihayet verildi 


En àz 10.000 kişi evelki 


lenlerin arasında ak saçlı, temiz kıyafetli bir ihtiyar, tabutun önüne geldiği zaman sendeledi ve diz çöktü. Şa acı tesadüfe bakınız ki, bu zat on bir sene önce 1 'Temmuz 1927'de Atatürk'ün ilk Reisicumhur olarak Dolmabahçe Sarayına girdiği gün kabulettiği hevet arasında bulunan Bay 

Haydar'dı. 

“ — Bugün gibi hatırımdadır... O gün bize,'Bu Saray zillullahların değil, zil olmayan milletin sarayıdır. Ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri olarak bulunuyorum' demişti. 

“Bira.n bire bir et külçesi gibi tekrar yere çöktü, Ayılamadığı için hastaneye götürdüler." 

"SIKIŞIKLIKTAN 

11 KİŞİ ÖLÜYOR" 

"Yüzbinlerce İstanbullu, iki gün boyunca Atatürk'ü ziyaret ederken bir facia da meydana geliyordu. Anadolu Ajansı 
17 Kasım günü hükümetin resmi bildirisini şöyle duyuruyordu: 

"Sıkışıklık yüzünden doğan facia-maalesef 
11 vatantaşın hayatları 
söndü. 

"Resmi bildiridir. Dolmabahçe Sarayında Atatürk'ün katafalkı önündeki ihtiram geçidi, iki gündenberi düzgün olarak cereyan ederken, 17.11. 
1938 saat 20'den sonra 
yüzbinden fazla vatandaşın tahacümüyle (birik mesiyle) husule gelen sıkışıklık sonucu, geçit zorlaşmış ve gösterilen tehalük (istekle ileriye doğru atılma) yüzünden, halk saflarında artan tazyikin, bir kısmı, kadın olan onbır vatandaşımızın hayatlarının sönmesine sebep olduğu büyük bir üzüntüy. 
le haber alınmıştır." N 

Ziyaretir son gününde gece bir defa Atatürk'ü görmek isteyen İstanbulluların yarattığı kalabalık içinde 7 kadın,4 erkek can veriyordu. 

19 KASIM 1938 

İSTANBUL 
ATATÜRK'Ü 
UĞURLUYOR 

"Cenaze yarın Ankara da, Atalürk için İstanbul mühteşem bir uğurlama töreni yapıyor." 

15 Kasım tarihli gazeteler, İstanbul'da halian Dolmabehçe'yi ziyaretine geniş yer ayırmış ve aynı zamanda o günkü uğurlama toreninin programların' yayınlamışlar. 

İstanbul Atatürk'ü uğurlarken, Ankara onu son defa karşılamaya hazırlanıvor. 


YARIN: — 
20 Kasım 
1338 günü Ankara 


